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EDİFORDEN 


Yüce Карт Kur аг-! Kerimi іп, „ahmet ve hikmeti 


ai 1400. po idrak ettik, Bu güzle Diyanet İşleri Başkanlığımız 2010 yılını “Kur'an Yılı” ilan etti ve bir dizi etkinlik planladı. Başkanlığımız bu etkinliklerie Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajini olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma, 
anlama ve yorumlama konusundaki çabalara destek 
vermek, Kur'an-ı Kerim hakkındaki yanlış yargı, izlenim, korku ve abartılar karşısında onun ruhuna Uygun 
yeni ve шик açıcı yaklaşımlarını öne çıkmasına firsat 
vermek ve bu doğrultuda geliştirilebilecek çabaların 
пеѕуйпета bulmasına vesile olmayı amaçlamakta. 
14 asırdır insanlığı huzur ve mutluluğa davet eden 
Kur'an, kuşatıcı çağrılarıyla insanlığın bugün olduğu 
gibi yarın da karşılaştığı buhran ve huzursuzlukları 
aşabilmesi için rehber ve yol gösterici kılavuz, edebiyat ve belağatın zirvesi ve Peygamber Efendimiz'in 
еп büyük mucizesidir. 

Kur'an-ı Kerim, aklın ve gönlün şifa kaynağı, İlim ve irfan menbaidır. О, anlaşılmak ve insanlığa kılavuz olmak için gelmiştir. О, insanlığın ufkunda parlayan ме 
her dönem insanlığın yolunu ve gönlünü aydınlatan 
bir meşale, dimağları hakikate götüren bir ilham kayпай. 
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бе ме аай, онан ahlak ме ödemi ны бер 
taze ve yeni olarak kalmıştır. 

Kur'an'ı rehber edinen yanılmaz, ona sımsıkı sarılan 
yolunu şaşırmaz, onun gösterdiği yolda yürüyen sadece kurtuluşa gider. Düryevileşerek özünden uzaklaşan ve bunalan kalpler huzur istiyorsa Kur'an'a kogmalıdır. Günkü o, dünya ve ahiret mutluluğunun yol 
haritasıdır. 


Hakikatin bilgisi olan Kur'anı, bizden kendisini okumamızı, getirdiği ilke ve erdemleri düşünmemizi, onu апlamaya çalışmamızı ve yaşamamızı İster. 2010 Kur'an 
Yılı etkinliklerinin bu doğrultuda yeni bir heyecan ve 
farkındalık oluşturması ve Yüce Kitabımızın davranışlarımızin mihweri olması dileğimle, Kur'an merkezli hazırladığımız bu sayıdaki birbirinden değerli yazılarla sizleri baş başa bırakıyorum. 

Bu vesileyle Kutlu Doğum Haftası'nın ve gerçekleştiпіесек bütün faaliyetlerin verimli, bereketli olmasını, 
bizlere Kur'an'ı ve sevgili peygamberimizi daha yakin- 
Чап tanıma imkânı vermesini ve birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. 

Bir sonraki sayıda yeniden buluşmak dileğiyle, 


- 5 - ME и “Ba «си ği di 
gs üner evren ы 





BASYAZI 


Vahyin 1400. yılında Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamak 


2010 yılı, dinimizin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'in, Allah Rasulü 
(s.a.s.)'ne vahy edilmeye başlanmasının 1400. yılıdır. Başkanlığımız, milletimizin inancına, kültür ve medeniyetine kaynaklık eden Kur'an-ı Kerim'in insanlığa sunduğu rahmet yüklü mesajlarını bütün toplum kesimleriyle paylaşılması, getirdiği değerlerin anlaşılması ve yaşarması İçin 
yüksek düzeyde bir bilinçlilik meydana getirmek düşüncesiyle 2010 yılıni ‘Kur'an Yılı Пап etmiştir. 


Nazil olmaya başladığı ilk andan itibaren insanlığı okumaya, düşünmeye 
ve aklıselim ile hareket ederek doğru olanı benimsemeye sevk eden 
Kur'an, inancı ibadet ve ahlakla bütünleştirerek hayatımıza rehber olmakta, tüm insanlığı hak ve hakikate çağırmaktadır. 


Kur'an-ı Kerim insanlığa yük ve sıkıntı olsun diye değil, doğru yola kılavuzluk etmek, ümit vermek, huzur ve mutluluk kazandırmak üzere öğüt, 
uyarı ve rahmet olarak gönderilmiştir. (Al-i İmran, 138; Tâhâ 1-3) Kur'an'ın 
hikmet dolu mana ufkunda rahmet ve bereketi yakalamaya çalışmak, 
onu okumak, anlamak ve yaşamak insanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğu kazanmasının ve kurtuluşa ermesinin yegâne imkânıdır. Kur'an 
bunun için rahmettir, şifadır, aydınlıktır. 


Yüksek bir sadakat ve derin bir duyarlılıkla kendisine itibar ettiğimiz ve 
sağlam bir melce' olarak kendisine sığındığımız yüce Kitabımızın, günümüzde, bu İlgiye paralel bir duyarlılıkla anlaşılıp kavrandığından, inanç 
че amellerimize hakkıyla yansıdığından söz etmek ne yazık ki zordur. 
Kabul etmek gerekir ki, her Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in çağrısını gerektiği şekilde kavramada pek çok sorunla karşı karşıyadır. Bu nedenle, 
Kur'an-ı Kerim'le sadece duygu değil, bilgi ve amel yönüyle de irtibat 
kurmamız, inanç ve ahlak değerlerimizin korunması, sağlıklı bir din anlayışının muhafaza edilerek geliştirilmesi ve kalıcı mutluluğun yakalanmasi açısından hayati bir önem arz etmektedir. 


Manevi ve ahlaki değerlerin yozlaştırıldığı, aile değerlerinin ve toplumun 
ortak bağlarının уок olmaya yüz tutarcasına zayıflatıldığı, dünyanın sanal ve geçici meşgalelerinin ve sonu gelmez heveslerinin bütün hayatiтищ ме geleceğimizi ipotek altına aldığı modern dönemde, Rabbimizin 
rahmet yüklü mesaji Kur'an-i Kerim'i daha iyi anlamaya, bunun için de 
onun değerlerini yaşamaya, yaşatmaya ve bu çerçevede Sevgili Peygamberimiz {s.a.s.)'in örnek hayatını ve ahlakını da rehber edinmeye ihtiyacımız büyüktür. Çünkü Kur'an ve sünnet, bize kendimizi, Rabbimizi 
ve varoluşun sırrını tantan bir hakikat bilgisi olarak 14 asırdır yol göstermiş, dünya hayatının engebeli yolculuğunda bizim dimdik ayakta durmamızi ve dosdoğru yol Üzere yürümemizi sağlamıştır. Bunun için de 
Kur'an korunan ve koruyan bir kitaptır. 


Başkanlığımızın Kur'an Yılı vesilesiyle bir kez daha yaptığı 'Kur'an'la buluşma' çağrısı, modem İnsana sadece Kur'an'la bilgilenme imkânı değil; 
aynı zamanda ilahi kelamını esintisi ile dirilme, Kur'an ikliminde ѕоіикіапma, Kur'an ahlakı kazanma, varoluşa hikmetle bakarak ve kalp gözünü 
açarak huzur bulma fırsatı sağlayacaktır. Bu vesileyle herkesi, “Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp 
öğüt alan?” (Kamer, 17) ilahi daveti çerçevesinde başta Yüce kitabımız 
olmak üzere insani ve varlık âlemini konu edinen, insanı yücelten ve hayatı anlamlı kılan her şeyi okumaya ve anlamaya davet ediyorum. 
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Tarihin içine inmis 
ilahi evrensel mesaj: 


Kur'an 








Allah, arzda, Ilk insandan itibaren hiçbir toplulugu habercisiz (nebi) уа da 'elçisiz' (rasul), 'uyamasz (nezir) bırakmamıştır. “Hiçbir topluluk 
yoktur ki, içlerinde bir uyarıcı gelip geçmemiş olsunl...” (Fâtır, 24) Her seçilmiş olan kimseye de, 
ya cüzi ve sınırlı hakikatler içeren haberler gördermiştir (bkz. Zebûr, zubur; sahile, suhuf, tevrât) уа da, 
kendisinden önceki dini geleneği ve inanç sistemini yenileyecek, dolayısıyla sınırlı, etkili ve lokal 
karakterli müjdeler, ahlaki öğüt ve İlkeler İmesela İncil, Tanrı'nın sırf İsrailoğulları için olan 
Kerygme'si, müjdesidir) yahut da, Kur'an için olduğu Üzere, tarih ve insanlık panoramasının tasмп ve tahlili yanında, sonsuza değin uzanacak 
bütün istikbali, insanların bütün hayat tezahürle- 
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Bir bengisu olarak ezelden gelip ufkumuzda tulü eden, kıyanıere kadar da 
bizi sıv dınlatıp rehberlik y ape ik olan evrensel bir kitabin evrensel cazibe- 


i 
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rini konusu, İlgisi ve biricik gayesi olarak belirlemiş baki, asli mesajlar mecmuu göndermiştir 
Her nebi ve rasulün içine gönderilmiş olduğu 
beşeri, tarihi koşullar farklı olduğu için de gönderiler sahifeler, Zeburlar, kitaplar -en mükemmel olana: Kur'an'a doğru- bir tekemmül çizgisi 
izlemiştir. Bu nübüvvet süreci Hz. Muhammed'le, ilahi kitaplar inzali de Kur'an'ın vahyi ile 
tamamlanıp kemale erinceye değin, Kur'an'ın 
da bizzat işaret ettiği gibi “Her çağa Özgü vahyi 
bir mesaj vardır.” (Ra'd, 38), her ümmete kendi 
belgesi gelmeyi sürdürmüştür... 

Kuran hükümleri çerçevesinde alındığında “Her 
bir vaktin ve çağın, ona özgü yazılmış bir hükmü 
vardır. Ve her şey Allah katında bir ölçü iledir.” 
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jAlusi (0. 127071854) Нш t Megni, yiu t- Türis -Arak 
Bent, ts. XIYTEM anlamına gelen ayet, genel 
peygamberlik süreci içinde, her çağa ve topluma mahsus ilahi bir hükmün söz konusu olduğunu; bu nedenle, peygamberlikleri takdir düzeninde sonradan gelenin öncekileri nesh ettiğini 
vurgularken, “Her çağa ve ümmete, başka bir risalet/kitap vardır.” anlamına delalet eder. 


1) Kur'an'ın vahyedilişi (tenzil) 


İşte bütün bu değerlendirmeler bize şunu gösteпг: Kuran, önceki dini metinlerde geleceği bildirilmiş son peygamber Hz. Muhammed vasitasıyla ilahilik göğünden insanlığa ulaştırılmış son 
vahiy akışıdır. Allah tarafından insanlığa iletilmiş 
bulunan ontolojik, dini, itikadi, ahlaki ve toplumsal beşeri direktifler, tecelli etmiş hakikat ve irşatlar da vahiy hakikatinin nihai ışınımı olan 
Kur'an'da öz haliyle ver almaktadır. Kur'an peygamberi Hz. Muhammed'in, Hâtemunnebiyyin: 
"Peygamberleri ѕопіауап, onlann mührü ve s0- 
nuncusu” olarak vast edilişi yaninda, yine Cenab-i Hakk'ın bizzat Kendisi bu tekemmül işini 
haber vermekte, nübüvvet trendinin sona erdiğini, artık İslam'ın Zenith: En tepe noktasında durduğunu bildirmektedir... Kur'an'dan inen son 
ayet olduğu da belirtilen Maide, 3. ayetinde, Cenab- Нак, hem de 'Kendisi'ne nispet ederek 
Şöyle demektedir: “Bugün (hayatımıza yön vergcek ilkeler bütünü olan) dininizi kemale erdirdim 
ve nimetimi size tamamladım; din olarak da size, (teslimiyet ve itaatler manzumesi olan) Íslam'ı seçip beğendimi!...” (Maide, 3) 


2) Kur'an evrenselliğinin Kur'ani belgeleri 


Yazımızı, şu soruyu sorarak sürdürelim: Miladi 
610-632 yılları arasında tenzil buyrulmuş; ilahi 
iradenin “tarihe son kez" müdahalesi ve yön verişi olarak, tarih çerçevesi ve tarhsellik boyutları 
içinde bize ulaşmış olan Kur'an nasil bir kitaptır? 
Daha yalın bir cümleyle, Kur'an, sadece geçmişe, mazinın tarihselliğine alt arkaik bir kitap midır? Yoksa Kur'an, belirli bir çağ ve toplum oluşumuyla sınırlanamayacak, muayyen tarihsellikler içinde tüketilermeyecek ilahi bir kaynak mıdır? 
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Kur'an-ı Kerim, muayyen bir tarih kesitinde tekevvün etmiş ise de 
gerek dilsel ifade kalıplarıyla, gerek içerdiği güçlü inanç temalarıyla, gerekse ona nüfuz etmis Nefes-i Ralhımani'nin tüm çağlara nafiz 
ve talip olması gibi nedenlerle, sınırlı bir tarihsel periyodun değil, 
bilakis bütün tarihsel durumlara yönelik evrensel bir kitapur 


Şu hüküm cümlesiyle cevap vererek yolumuza 
devam edelim: Kur'an-ı Kerim, muayyen bir taпп kesitinde tekevvün etmiş ise de gerek dilsel 
ifade kalıplarıyla, gerek içerdiği güçlü inanç temalarıyla, gerekse ona nüfuz etmiş Nefes-i Rahmani'nin tüm çağlara nafiz ve talip olması gibi 
nedenlerle, sınırlı bir tarihsel periyodun değil, bilakis bütün tarihsel durumlara yönelik evrensel 
bir kitaptır. Eğer evrensellik, zaman mekân bakımınıdan sınırlanamazlığı ve genel geçerliliği ifade ediyorsa, işte tam bu anlamda Kur'an evrenseldir. 


Öyleyse Kur'an, Kureyş toplumunun içine inmiş, 
onların dili olan Arapçayı bir araç olarak kullanmiş, ama asla Kureyşe уа da Araba alt bir 
Kur'an olmamıştır. Bu açıdan Kur'an'daki hitap 
ifadelerine bir göz gezdirirsek görürüz ki dar ve 
hususi bir kitleyi hedefleyen, ayrıca teşrif hikmeti güderi, “Ey iman edenler..." hitabı yanında, Istismasız her dilden, her ırktan ve her renkten insanları kendine davet edici bir iradeyi açımlayan, 
“Ey insanlar..." seslenişi de çok güçlü bir nida 
olarak Kur'an'da yer almakladır. İşte bu bağlamda birkaç örnek sunmak istiyoruz. 


а) Kur'an'da Allah Teala, hem doğrudan hitap, 
hem de gıyabi bir yolla, istisnasız 'bütün insanlardan", yaratılışlarınını mebdeinde bulunan Rablerine kulluk yapmalarını ister: “Ey insanlar! Hem 
sizi hem de sızden önceki insanları yaratanı Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla takvalı 
davranmış olmayi ümit edebilirsiniz.” (Bakara, 21) 


р) Bakara suresi gibi Medine döneminde inzal 
buyrulmuş olan Nisa suresinde de zaman perlyodu ve mekân boyutları Medine mümin toplumu ile sinirli olmasına rağmen, bütün insanlık, 
kendilerini tek bir nüveden yaratıp erkekli dişili 
yeryüzüne yaymış olan Rabbe, Allah'a kulluk biinci ve takva yönelişine davet olunmaktadır: “Ey 
ınsanlar! Sizi bir tek candan yaratan ve ondan 
eşini yaratıp о ikisinden birçok erkekler ve kadinlar türeten Rabbinize karşı takvalı davranın..." 
(Misa, 1) 


с) Kur'an'ın ramazan ayında inzal buyrulmaya 


SAYİ: 232 
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(tenzil, tencim) başlandığı bilgisini içeren 
Bakara 185. ayeti de 
açıkça, hak ile batilin 
arasını ayırt etme (furkan) ve kurtuluşa götürücü deliller (beyyiпаі) sunma misyonuna sahip Kuran'ın ne 
siri Medine Islam topumu, пе de diğer Arabistan yarımadası İçin 
değil, aksine bütün insanlar için (li'n-nâs) bir 
hakikat ve hidayet kıavuzu Olduğunu wurgulamaktadır: 
“Kur'an, insanoğluna 
bir rehber, bu rehberliğin apaçık delilleri ve 
doğruyu yanlıştan 
ayırt edici bir ölçü саrak ramazan âyında 
indirilmiş (indirilmeye 
başlanmıştır...” 


0) Öte yandan, Allah 

Teala kendi kudretinin apaçık delillerini salt mümin topluluklar değil, tam aksine, bütün insanlar 
bunlari düşunup anlasınlar da takva jestine Dürünsünler diye beyan ettiğini belirtir; “(...) Bunlar 
Allah'ın koyduğu sınırlardır. O halde bu sınırları 
ihlal etmeyin; (51е) böylece Allah'ın mesajlarını 
(ауа) bütün insanlara açıklıyor ki, O'na karşı ѕоrumluluklarının bilincine varabilsinler (böylece de 
korunmuş olsunlar!...) (Bakara, 187) 


şimdilik, şu tespiti yapmak elzem görülmektedir: Kur'an, kendine has özellikleri, tarihsel, kültürel, dini hususiyetleri; sosyal ve ticari münasebetler örgüsü bulunan belirli bir toplum çerçevesinde nazil olmuş; ilk hitap çerçevesi ve hedef 
кше olarak bu topluluk seçilmiş; onların özel tarihsel yaşamlarından bazı kesitler vahiy parçalaına yansımış; ilahiliğini (caz) kanıtlamak için 
Kuran, dileri ve dil yetenekleri üzerinden onlara 
meydan okumuş (tehaddi), kısaca içinde tecelli 
edip sözden metin haline dönüştüğü toplumla 
ilişkiye girmiş, ona tesir etmiş, ondan da etkilenmiştir... Fakat Kuran, o mahalli dunyada daima 
evrenselliği, küreselleşmeyi hedefleyen ilahi 
ebedi bir prototip metin olmuştur! Kur'anı nazminin mucizesi olmak üzere, еп yerel konular ме 
sunumlar dahi, mutlaka evrensel ilkeler, gayeler 
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imakåsid), 
amaçlar 


UZAK 


сегтакїа, 


ren algılamasına doğги ileri atılmaktadır! 
Kuranın evrensel bir 
tez olduğunu belirimek üzere, “Шаг, dëgerlendirme, sebebin 
hususiliğinde değil, 
lafzın umumiliğindedir" 
ilkesinin benimsenmeside işte bu derin gerçekliğe dayanmaktadır 


е) Kur'an'ın son dere 

се dikkat çeken sifat 

anndan birisi de onun 
bir öğüt, hatırlatma, 
yanl bir zikr” ve 'zikrâ' 
oluşudur... Bu konuda 
hafızalarımızda yer etmiş olan başlıca ayetse, hatırlanacağı Uzere, Hicr 9. ayetidir. 
“Kimsenin kuşkusu glmasan ki, bu иуапсићайпайс: mesajı: Kur'an'ı 
(ez-Zikr), ayet ayet biz indirdik (tenzil ve yine 
kimsenin kuskusu olmasın ki, onu yine Biz Koruyacağız.. 


Kuran bize kendisinin, salt bir cemaatin ve top- 
Iuluğun yararını değil, bütün “âlemlerin, toplumların, insan ve görünmezler evreninin, bütün diğer inanç gruplarının” da zihinsel, itikadi ve toplumsal dirilişlerini hedefleyen bir zikir olduğunu 
bildirir; hem de sonsuz doğruluğun güvencesi 
olanı bir kesinlikle. “Unutmayın ki o (Kur'an), BÜtün insanlığa (el-âlemin) bir öğütten ibarettir.” 
En'am, 90); “Bu (Kur'an, Allah'ını, bütün insanlığa 
bir hatırlatmasıdır (zikr) sadece!” (Yusuf, 104 


П Enam, 19. ayetinde gelmekle olan pasajlar 
ве, Kuranın, gerek ilk muhataplar, gerekse kiyamet gününe değin yankısı ulaşacak herkes 
için bir uyarıcı (inzar) olarak vahyolunduğunu Kesin bir üslupla ortaya koymaktadır. "De ki: Allah 
benim İle sizin aramızda şahittir ve bu Kur'an 
bana, onunla sizi ve onun ulaşabileceği herkesi 
uyarabileyim diye vahyedildi!” 


а) Kur'an'ın kurtarıcılık (necat) misyonunun Bütün insanları hedeflediğini görürüz. Onun, İlk 
mmuhataplar için, karanlıkları yaranı ve nura çıkakoşulda veni 





гап bir kılavuz olarak sunuluşu kadar (msi. Maide 
16), bütün insanları karanlıklardan çıkarıp nura 
iletmek amacıyla inzal buyrulduğu da kuvvetle 
vurgulanmaktadır. İşte İbrahim, 1. ayeti: “Elif- 
Lam-Ra. Bu, Rablerinin izniyle bütün insanlığı 
kopkoyu karanlıklardan nura, О Yüceler Yücesiпіп (Azîz), О her övgüye layık olanın (Hamîd) yoluna çıkarasın diye sana indirdiğimiz bir kitaptır 
(bir ilahi kelamdır).” 


h) Nisa, 174. ayeti de Kur'an'ın bütün insanlar 
için, hepsinin Rabbi Allah'tan gelmiş bir belge, 
ilahi kudretin hakikatine dair bir burhan olduğunu şöyle teyit etmektedir: “Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir delil (burhan) geldi. Size biz 
apaçık ve aydınlatıcı bir nur indirdik!” 


Yüce Allah tarafından herkesçe paylaşılmak 
üzere yeryüzüne indirilmiş sonsuz ilahi bereketler sofrası olan Kur'anı Sofrası'nırı sahibi ме ağirlayanı olan peygamber, Hz. Muhammed'dir; öyleyse Kur'an'ın, kendi sözcüsü olan peygamberi takdim biçimi de işte bu sofranın ebediyen kale olduğuna isik tutmaktadır. Şöyle ki: 


а) Hz. Muhammedi, istisnasız (kâffeten) tüm insanlık için gönderilmiş bir müjdeci (beşir) ve bir 
uyarıcıdır (nezir); o yine, tüm tarihsel sahiplenmeleri ötesinde, bütün âlemler ісіп bir rahmet 
pırarıdır! 


“(Еу Muhammed), Biz seni bütün insanlığa ancak bir müjdeci ve uyarıcı olman için gönderdik; 
fakat insanların çoğu (bunu) anlamazlar.” (Sebe, 
28) 


Ve, Hz. Muhammed'in evrensel bir rahmet vesilesi ve şefkat timsali olduğuna da vurgu yapan 
şu ayet: “Ve, (ey Peygamber), Biz seni yalnızca, 
bütün âlemlere/bütün insanlığa sırt bir rahmet 
vesilesi olman için gönderdik.” (Enbiya, 107) 


Son ayet hakkında Taberi (б. 310)'піп yapmış 
olduğu şu açıklamalar konumuz açısından son 
derece önemlidir. Der ki Taberi: “Bu hususta en 
doğru görüş şudur: Cenab-ı Hak peygamberi 
Hz. Muhammed'i inanmış уа da inanmamış olsun, insanlık âleminin bütünü için bir rahmet 
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akıp gitmekte olan zaman, toplum ve tarih gerçeğine 
paralel bir biçimde, bütün canlılık ve diriliğini korumakta; nebevi bir sözde de ifadesini bulduğu gibi, her dem terütaze ve her 
kalmaktadır. 


olarak görevlendirmiştir. Mümin olanlarına gelince, Allah onları, onun sayesinde hidayete iletecek, ona iman ve onun Allah katından getirdikleriyle amel etmeleri sayesinde, onları cennete 
girdirecektir; onu inkâr eden muhataplara gelince, Hz. Muhammed sebebiyle Allah onlardan, 
daha önce peygamberlerini yalanlayan ümmetlerin başına gelmiş olan yok eden ve köklerini 
kazıyan belâları def edecek, onları büsbütün helak gelmeyecektir.” (Taberi (8. 310/922}, Câmi'u'i-Beуап, Mustafa Bâbi ei-Halebi, Misir, 2, Bsk.. 137371954, WII, 
108) 


b) Misyonun tüm zamanlara şamil olması anlamında, Kur'an ile Hz. Muhammed arasında tam 
bir paralellik ve birbirine bağlılık olduğunu gösteгеп şu üç ayet de bu konudaki inancımızı güçепогесекіг: 


“Seni (ey Muhammedi, bütün insanlığa bir elçi 
(Rasul) olarak gönderdik..." (Nisa, 79) 


“De ki (ey Muhammedi); 'Ey insanlar! Şüphesiz, 
ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçiyim; O 
(Allah) ki, göklerin ve yerin egemenliği O'na aittirl” (A'raf, 158) 


“İnsanları uyar! Müminlere sadakatlerine mukabil, Rablerinden üstün bir makam olduğunu 
müjdele!" diye, içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların tuhafına mi gitti?” munus, 2) 


с) Kuran'ın ırkı, dili ve dini farklı olan tüm toplumlar için bir rehber olduğunu teyit eden bir 
başka Kur'ani delil, tüm zamanların ehlikitabına 
hitap eden şu Kur'ani pasajlardır: “Ey ehlikitap! 
Şimdi size, (Tevrat ve İncil'den) gizlediklerinizin 
birçoğunu size açıklamak ve bir kısmını da (уйzünüze vurmayarak) bağışlamak amacıyla Rasulürnüz gelmiştir. Şimdi Allah'tan size bir ışık ve 
apaçık bir ilahi kelam (Kitap) ulaşmıştır.” (Maide, 
15) 

3) Kur'an evrenselliğinin nebevi belgeleri 


Kur'an'ın evrenselliğini belirten hususlardan bir 
diğeri ise Hz. Muhammed'in açıklamalarıdır. 
Peygamberliğinin ve risaletinin haiz olduğu pek 
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vor oluşudur. 





çok ayrıcalık ve özgünlük arasında, o bilhassa 
Şu hususa dikkatimizi çekmiştir: Peygamberliğinin ve mesajının, geçmiş peygamberlerin aksine, tüm insanlığa yönelik olması. Onun, salt müminlerin değil, her dinden, her ırktan, her dilden 
ve coğrafyadan herkesin peygamberi ve 'kimsesi' olduğunu dile getiren şu nebevi açıklamaları 
da bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyo- 
TUZ. 


a) “Bana, benden önce hiçbir peygambere verilmeyen şu beş şey verilmiştir: aj Yürüme olarak 
bir aylık mesafeden, (düşmanın kalbine) korku 
düşürerek bana yardım olundu; b) Tüm yeryüzü 
bana mescit kılındı ve temiz sayıldı; binasnaleyh, 
ümmetimden kime namaz vakti erişirse, o hemen namazını kılsın; с) Ganimetler bana helal kiindi, halbuki benden önce kimseye helal kilirmamış idi; d) Bana, şefaat etme yetkisi verildi; 
ve e) Nihayet, daha önce bir peygamber kendi 
kavmine gönderiliyordu; ben ise bütün insanlığa 
gönderildim!” (Buhari, Sahih, Yetim, 10; yine bkz. Muhammed b. Ebi'Mzz, Şerhu't-Akideti't-Tahaviyya, в. 169) 


b) Bir diğer nebevi haberde ise, Hz. Peygamberin ме onun mesajının bütün ırklara müteveccih olduğunu vurgulayan şu sarih ifadeler yer 
alır: *...Веп ise, kırmızı derili olsun, siyah derili 
olsun, herkese gönderildim...” (Müslim, Sahih, Meваг ve Mevadi'u's-Salai, 1) 


с) Bilhassa ehlikitaba yönelik şu hadis, son mesaj Kur'an'a ve son nebi Hz, Muhammed'e iman 
etmemenin vahim akibetini haber vermektedir: 
“Bu ümmetten Yahudi veya Nasrani bir adam 
beni dinlemez, sonra da bana iman etmemiş olduğu halde ölürse, o ancak ateşe girer!” (Müslim, 
İman, 69; yine bkz: Şerhu'-Akideti'tTahaviyye, в. 170; Ha- 
E Çiçek, Alemiyyetu'I-Kur'an, 1423/2002, в. 182,164) 

4) Kimi evrensel konulara Kur'ani yaklaşımlar 
Kuran'ın hiçbir zaman dilimine ve mekân kesitlerine hapsedilemeyeceğinin en büyük ve en 
güçlü kanıtlarından biri de onun içermiş Olduğu 
konuların, gelecek de dahil, tüm çağların temel 
sorunlarına dair açıklamalar, işaretler, ilkeler, 





Kuran'ın hiçbir zaman dilimine ve mekân kesitlerine hapsedilemeyeceğinin en büyük ve en güçlü kanıtlarından biri de onun 
onuların, gelecek de dahil, tüm çağların temel 
sorunlarına dair açıklamalar, işareder, ilkeler, prensipler içeri- 





prensipler içeriyor oluşudur. Onda, işlevselliği 
olmayan, yeni tarihsellikler karşısında edilgen ve 
suskun pasajlardan söz edilemez. Bilakis 
Kur'an, insanlığını en köklü ve evrensel sorunlarına daima cevaplar sunmaktadır. Örneğin: 


а) Hürriyet: Kur'an, ‘hürriyet’ ilkesini inanç esasinin ta merkezine oturtmuş; hakiki insanlık ve 
özgürlüğün sadece Allah'a kul olmakla tahakkuk edeceğini belirtmiştir. Kur'an dünyasının 
omurgasını oluşturan, bu sebeple de bir İman ve 
varoluş manifestosu olan tevhit esası da, İnsanı, 
eşyaya ve mevhum varlıklara tapınmaktan uzaklaştırmış, insanı kendi ontolojik kaynak ve kökenlerine bağlayarak, ona, Yüce Allah'ta deruni 
bir özgürlüğün yaşanması İmkânını hazırlamıştır. 
Özünde bir özgürleşme sürecini içeren tevhit İlkesine dair pek çok ayet içinde, İhlas suresinin 
şu veciz ifadelerini sunuyoruz: “Ое ki: O Allah'tır, 
gerçek İlahtır ve Birdir. Allah Samed'dir. (Tam, 
eksiği olmayan; her şey Kendisi'ne muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmaуал). Ne doğurdu, пе de doğuruldu! Ne de herhangi bir şey O'na denk oldul” (ihlâs, 1-4) 


b) Yaratıcının birliği: Tevhit perspektifinden bakıldığında, insanları Yaratan'ın aynı Tanrı alduğuna bir kere iman edilince, bunun peşinden evrensel kardeşlik ilkesi sökün edecek; sonuçta 
insanlığı gözyaşlarına boğan her türlü zulüm, 
baskı, sömürü, hatta işgal sona erecek; Allah'ın 
nimetler sofrası olan dünyada herkes ihtiyaç 
duyduğu kadarını bulabilecektir. Bu hususla ilgili olarak şu iki ayet oldukça dikkat çekicidir: “Ey 
insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için sizi millatlere, sülalelere ayırdık. Allah nazarında en dëğerli, en üstün olanınız, Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada (takva) еп ileri olanınızdır” (Hucurat, 13}; “Ey insanlari Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helal hoş olmak şartı İle yeyiniz. 
Fakat seytanin peşinden gitmeyiniz, çünkü о sizin apaçık düşmanınızdır!” (Bakara, 188) 


с) Amaçlı bir yaratılış: Kur'an'ın sunduğu еп temel anlayışlardan birisi de mikro ve makro âlemlerin bir varoluş hikmeti 
olduğu; asla sebepsiz 
değil, aşkın bir gaye doğrultusunda var edildikleridir. Bu kozmik bilinç bizi, 
insan benliği ile dünyayı 
da bir 'Kök e, 'kuşalıci Dir 
gaye düşüncesine raptetmekte, böylece de 
metafizik yalrızlık ve köksüzlük vehminden kurtaгагак namütenahi bir vwarик ve varoluş şuuruna 
yükseltmektedir; “Biz, 
göğü ve yeri ve İKİSİ arasındaki şeyleri bir amaç 
ve anlamdan yoksun yaratmadik: bu, inkâr ederilerin zannıdır! Vay halleriпе (cehennem) ateşindeki 
o inmkârcılariın!” (Sâd, 28: vine 


bkz, Müminun, 115 Al-i İmran 





191 


d) Varoluş sevinci: Bir бпceki bilince bağlı olarak, 
insanlığın tüm çağlarda 
en temel ruhi gıdası mesabesindeki ümidi, sönsuzluk ufkuna yönelmekte, böylece ferdi ve toplumsal melankolilerin yolu kesilerek evrende beşeri varlığı temellendiren ve onu mutlu eden bir 
optimizmi egemen kılınmaktadır. Ebedi bir dünуа, orada aklı aşan bir hayat telakkisi, sonsuz 
yaşam coşkusu gibi Konuları işleyen ayetler, insanoğluna sonsuz еѕіпіег, dinamizmlar ме özgüмеп aşılamakta, benliğini dopdolu algılamasın 
sağlamaktadır! “Düşünseler şunu anlarlardı: Bu 
dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden 
başka bir şey değildir; ama ebedi ahiret diyar 
iss hayatın ta kendisidir! Keşke bunu bilselerdi!" 


Ankebût, 64) 


sonuç olarak, bir bengisu olarak ezelden gelip 
ufkumuzda tulü eden, kıyamete kadar da biz 
aydınlatıp rehberlik yapacak olan evrensel bir ki- 
{айп evrensel cazibesini tam olarak betimlemekten kelimeler aciz. Bunu idrakin bile bereketlere vesile olacağı ümidiyle sözü bağlarken 
diyoruz ki 


а) Kur'an, akıp gitmekte olan zamanı, toplum ve 
tarım gerçeğine paralel bir biçimde, bütün carl- 




























ik ve diriliğini korumakla; 
nebevi bir sözde de ifadesini bulduğu gibi, her 
gem terutaze ме her ко 
cuida yeni kalmaktadır 
İnsanlığa sunduğu yeni 
Seçenekler ve bakış асіlarıyla, onları hayranı Dirakan harikuladelikleri asla 
bilmemekite insanlık, hel 
veni аст ve gelişim 
noktasında, umudun pe 
sinê düştüğü her bunalım 
anında Kuranı daha Iyi 
tanımakta, ona tutunarak 
varoluşsal bir iletişim ve 
рш lesi пе volurda ileriүе doğru güçlü bir adım 
daha atmaktadır. Onun 
için yapılmış olan tanım 
ve temsile uygun bir Di 
çimde, Kuran, “meyve 
lere donanmış bir ağaç 
gibi, tepeleri elvan elvan 
meyvelerle yikilirken dibi 
de âdeta efsunkâr yeşil- 
İikleriyle gönülleri cezbetmeyi sürdürmektedir ve 


sürdürecektir!” 


b) Eşsiz ilahi söz örgüsü 
(пат) sayesinde, başka hiçbir kitaba nasip olmayacak bir biçimde, sürekli okunmasınıdan gånüller sıkılmamakta, diller usanmamakta, üzeiinde düşünmekten fikirler hiç yorulmamakta, 
эиугикіаппа kendisini vermekten de bedenler 
ме azimler hiç siklimamaktadır. Her yeni okuru- 
su bize, daha önce idrak edilmeyen, sezilrmeyen 
başka anlam eşiklerini açmakta, veni fikirler 
duygular ve heyecanlar vermekte; böylece bizi 
kendi o sonsuz odalı kasırlarına sökuvermekte 
СИ 
cj Üzennde cıddı olarak duşunulmesi halinde, 


сок engin bir їйїп dinamizmi sağlamakla; опа 


ya konulmuş ve konulması muhtemel pek сок 





bilimsel anlayış ve keşillere ima ve işaretlerde 
bulunmakta; meçhuller окуапиѕипа doğru пер 
bir ışık tutmaktadır. Kuranın şu cezbedici tesbihiyle, “Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş 
değmese dahi ışık verir. (Bu), nur üstüne nur 


dur. (Миг, 35) 


Ve, Kuran пиги asla sönmeyecektir! 
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Kur'an'ı Kur'an ile anlamak 


-imkânlar ve sorunlar- 




















lı bir husustur. 


Kur'an'ı Kur'an іе anlama ve yorumlamanın en 
sağlıklı yöntem olduğu hususunda yaygın bir kabul vardır. Bilebildiğimiz kadarıyla bu yaygın kaбип menşei, Selefiliğe sistematik bir yapı kazandıran İbn Teymiyye'nin (ö. 728/1328) "еһѕаnü turuki't-tefsir” (tefsir metotlarının еп mükemmeli) şeklindeki formülasyonuna dayanır. Buna 
göre Kur'an evvel emirde Kur'an ile tefsir edilmelidir. Çünkü Kur'an'ın bir yerinde kısa ve kapalı biçimde belirtilen bir husus diğer bir yerinde 
tavzih ve tafsil edilir. (Bkz. lbn Teymiyye, Mukaddime 
tü't-Tefsir, (Mecmü'u Fetâvâ içinde), Нугай 1991, ХІ, 36:33) 
“Kur'an kendi kendisini tefsir eder," şeklinde 
özetlenebilecek bu görüş sonraki zamanlarda 
başta İbn Kesir'in (б. 774/1373) tefsir mukaddi- 


Kuran'ı Kuran ile anlayıp yorumlamak, sanıldığı gibi verili ve nesnelliği 
garanti edici bir tefsir yöntemi değildir. Daha açıkçası, hangi ayetin hangi 
ayeti izah ettiğini belirlemek, Kur'an'ın kendi beyanından öte anlayan Öz 
nenin (müfessir/yorumcu ) dirayetine ve dolayısıyla onun öznelliğine bağ- 


mesi olmak üzere Zerkeşi (б. 7/94/1392), Suyüti 
(6. 911/1505) gibi âlimlerin Ulümu'-Kur'ân'a 
(Kur'anı ilimleri) dair muhalled eserlerinde de kabule sayan bir görüş olarak kendine yer bulmuş 
ve bilhassa modem dönemde “Kur'an'a dönüş", “Kur'an İslamı", “Kur'an'daki İslam" gibi 
söylemlerin İslam dünyasında belli ölçüde popülerlik kazanmasına paralel olarak kimi zaman dinin kaynağını Kur'an'a indirgeme eğilimine hizmet eden bir argüman olarak da kullanılmıştır, 
Ancak şunu belirtmek gerekir ki Kur'an'ı Kur'an 
ile anlayıp yorumlamak, sanıldığı gibi verili ме 
nesnelliği garanti edici bir tefsir yöntemi değildir 
Daha açıkçası, hangi ayetin hangi ayeti izah et- 
(бїтї belirlemek, Kur'an'ın kendi beyanındarı öte 
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anlayan öznenin (müfessir/yorumcu) dirayetine 
we dolayısıyla onun öznelliğine bağli bir husustur. Gerçi bu konuda zikredilen bazı örnekler 
Kur'an'ı Kur'an ile anlama-yorumlama imkânının 
bizzat metinde verili olduğu fikrine az çok mesnet teşkil edecek niteliktedir. Mesela Fatiha 7. 
ayette, “Allah'ını nimete eriştirdikleri” diye söz 
edilen kimseler Nisâ 69, ayette tasrih edilir. Ne 
var ki bu açıklıkta örneklerin sayısını çoğaltmak 
pek kolay değildir. Nitekim Kur'an'ın Kur'an ile 
tefsiri bağlamında âdeta standart örnek olarak 
Fatiha 7 ve Nisâ 69. ayetlerin zikredilmesi de 
bunun bir göstergesi sayılabilir. Bununla birlikte, 
birçok ayetin çapraz atıflarla başka ayetler ışiğında izah ediilebilirliği de müsellemdir. 
Ayrıca, genelde 
Kur'an bütünlüğüne, 
özelde sure ve siyaksibak (pasaj bütünlüğüne dayanan bu 
izah tarzının anlam 
че yorumda isabet 
oranını yükselttiği 
şüphesizdir. Mesela, 
birçok ayette geçen 
ve literal-lafzi düzeyde problematik gözüken “yudillu men 
yeşâu ve yehdi men 
yeşâu” (Allah dilediğini dalalete, dilediğini 
hidayete sevk eder) 
ve benzeri ibarelere, 
gramatik bir oyunla, 
“Allah dileyeni dalalete, dileyeni hidayete 
sevk eder,” şeklinde 
anlamı vermenin cazip bir tefsir aldatmacası olduğunu Kur'anı bütünlüğünden rahatlıkla anlamak mümkündür. Ama aynı bütünlükten, ilahi 
meşietir (dilemek) keyfi şekilde tecelli etmediği, 
bilakis hidayetin ve dalaletin kulların hak edişine 
bağlı olduğu gerçeğini anlamak da mümkündür. 
Ancak unutmamak gerekir ki söz konusu bütünlüğü fark etmek ve hatta inşa etmek, anlayaryorumlayanı özneye aittir. Bu keyfiyetin göyle bir paradoksal duruma yol açtığı da söylenebilir. Kur'an'ı kendi bütünlüğü içinde anlayıp yörumlamak sahih ve nesnel anlamın keşfedilmesine katkı sağlamakta, ama söz konusu bütünlüğün yorumcu tarafından inşa edilmesi ister istemez öznellik riskine yol açmaktadır, Nitekim 
İslam düşünce tarihinde birbirine muhalif firka ve 
mezheplerden her birinin kendi görüşlerini 
Kuran'a dayandırmakta hiç zorlanmaması, Üstelik Kur'an'a atıfta bulunurken çok kere ayetler 
arasında irtibat kurmuş olması söz konusu Öznellik riskinin pratikteki tezahürleri olarak okunabilir. 

Kur'an'ı Kur'an ile anlayıp yorumlamak denilirce, "rivayet tefsiri” ya da "tefsirde rivayet metodu” ile ilgili geleneksel tarımın ilk ve en önemli 
unsuru akla gelir. Çünkü rivayet tefsiri, “ayetlerin 
başka ayetlerle, Hz. Peygamber'in ve sahabenin sözleriyle асіКіапması” şeklinde tarif 
edilir. (Bkz. İsmall Cerahoğlu, Telar Usülü, Алкага 1983, 5, 228; Ali Turgut, 
Tefsir Usülü ve Kaynakları, 
İstanbul 1991, 5. 236) 
Dikkat edilirse, bu tarite göre Kur'an'ı tefsir faaliyetinde öznenir rolü büyük ölçüde 
kısıtlıdır. Daha doğrusu, öznenin bu faalivetteki tek rolü 
Kur'an'ın kendi kendisini tefsir beyanlarına işarette bulunmak 
ve eğer ilgili ayetin 
tefsirinde bu tür beyanlara işaret imkânı 
yoksa Hz. Peygamber ve sahabenin 
izahlarını muhtevi rivayetleri nakletmekten ibarettir, Esasen, 
rivayet tefsiriyle İlgili geleneksel tanım, İmam 
Mâatüridi'nin (б. 333/944) “tefsir” kavramına yükiediği içerikle örtüşür niteliktedir. Çünkü onun 
benimsediği ayırıma göre tefsir, gerek Kur'an'ın 
nüzulüne gerekse Hz. Peygamber'in beyanlarına tanıklık eden sahabeye ait bir faaliyet olup 
“Allah adına tarıklıkta bulunma” düzeyinde bir 
kesinlik içerir. Te'vil ise fukahaya özgü bir faaliyet olarak lalzın muhtemel manalarından birini 
tercihten ibarettir. Bu yüzden, te'vil mutlak doğruluk ve kesinlik vasfını haiz değildir. (Ebü Mansûr 
el-Mâtüridi, Te'wilâtü'l-Kur'ân, İstanbul 2005, |. 3) 


Tefsir tarihi açısından bakıldığında, “Kur'an'ın 
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hatta kimi zamanı birbirine aykırı mana takdirini 
mümkün kılmakta ve muhtelif anlamlar kümesi 
çok kere gramatik açıdan da temellendirilebilir 
nitelikte olmaktadır. Ancak bu durumda 
Kur'an'ın ayni konuda birbiriyle taban tabana zit 
iki ayrı şey söylediği gibi bir sonuçla da karşılaşılmaktadır. Mesela, Bakara 102, ayette geçen 
“ye-ma ünzile ale'i-melekeyni” ibaresindeki 
"та" edatı ilgi zamiri kabul edildiğinde, anılan 
ibareden iki meleğe sihir/büyü bilgisi verildiği 
manasi çıkmakta, ama aynı edata olumsuzluk 
manası yüklendiğinde tam tersi bir manaya ulaşılmakta ve bu iki farklı manaya göre de ayetin 
devamındaki önermeler ciddi biçimde farklılaşmaktadır. Benzer bir durum Kasas 68. ayetteki 
“mâ kane lehümü'i-hıyaratü" ibaresinde de söz 
konusudur. Zira bu ibaredeki та edatı da ilgi 
zamiri kabul edildiğinde Mu'tezile'nin “Allah Kullan için hep iyi olan şeyleri yapmak/'yaratmak 
zorundadır.” anlamına gelen salah-aslah teorisi 
haklı çıkmakta, edat nefy manasına hamledildiğinde ise “ilahi irade karşısında insanın irade ve 
tercih özgürlüğünden söz etme imkânı yoktur." 
diyen Cebriyye ve dolayısıyla “orta halli cebr" 
icebr-i mutavassıt) fikrini olumlayan Eş'arilik 
haklı çıkmaktadır. Allah bu iki ayetteki "mâ" 
edatlarını hangi manada kullandığını tasrih etmediğine ve ayrı zamanda tek bir ifadede birbirini nakzeden iki farklı mana kastetmediğine güre Kur'an'ı lafız-mana ekseninde Kur'an'dan апlama teklifi gerçekten çok problemlidir. Nitekim 
bunun içindir ki Hz. Ali, Abdullah b. Abbas'ı Hâricilerie müzakereye gönderirken, "Onların yanina git ve fakat onlarla tartışırken Kur'an'la istidlalde bulunma; çünkü Kur'an çeşitli anlamlara 
elverişli bir metindir. Sen onlarla sünnet üzerinden tartış." demiştir. Bu rivayetin başka bir varyantında da İbn Abbas, “Ey müminlerin emiri! 
Ben Allah'ını kitabını onlardan çok daha iyi biliyorum; çünkü Kur'an bizim hanemize nazil oldu.” 
deyince Hz. Ali'nin, “Evet, doğru söylüyorsun 
ama Kur'an çeşitli manalar taşır. Sen bir manadan söz ederken onlar diğer/farklı bir manayı 
öne sürerler. Bu yüzden, sen onlaria sünnet 
üzerinden tartış; çünkü onlar sünnet karşısında 


Kuran'ı kendi bütünlüğü içinde anlayıp yorumlamak sahili ve 
nesnel anlamın kestedilmesine katkı sağlamaktı, ama söz konu 
su bütünlüğün vorumcu taralından insa edilmesi ister istemez 
öznellik riskine vol açmaktadır 


manipülasyon imkânı bulamazlar.” diye karşılık 
verdiği belirtilmiştir. (Bkz. Celâleddin es-Suyüti, еі-Икап 
fi UT Hur’ an, Beyrut 2002, |. 446; баг! er-Radi, Mehcü'-Balâğa, Beyrut 1996, =. 378) 


Bütün bu mülahazaların ardından şunu söylemek mümkündür: "Kur'an'ı Kur'an ile anlamak” 
yerine “Kur'an'ı yaşayan Kur'an ile anlamak” daha isabetlidir. Yaşayan Kuran'dan maksat ise 
Hz. Peygamber'in sireti ve sünnetidir. Ancak 
burada sözü edilen sünnet, metinleşmiş hadislerden hem çok daha farklı hem de çok fazla bir 
içermeye sahiptir. Daha açıkçası, sünnetten 
maksat, Hz. Peygamber'in nesilden nesile tevatüren nakledilen ve tarihsel tecrübede Islam ümmetinin “büyük geleneğinde âdeta genetik kod 
haline gelen Müslümanlıktır. İşte tam bu noktada, Kur'an'ı anlamanın asıl anlamı da ortaya çikmaktadır. Zira buraya kadar tartıştığımız anlama 
meselesi, Kur'an'ı bir bilgi nesnesi olarak teknik 
ve epistemik düzeyde anlamakla. ilgilidir. Hz. 
Peygamber'in sünnetiyle anlamak ise, anlamaгип gerçek mahiyetiyle, yani Kur'an'ı hayatın içine katmak ve onunla hemdem olmakla ilgilidir. 
Aslında her Müslüman için Kur'an'ı anlamanın 
anlamı ve amaci da bundan ibaret olsa gerektir. 
Kuşkusuz bu “оіап" değil, “olması gereken” anlamadır ve bu tür bir anlama, tefsir sahasında 
uzman olmaya ve/veya daha çok tefsir ve meal 
okumaya bağlı değildir. Nitekim Müslümanlar 
son asırda diğer bütün asırlardan çok daha fazla meal ve tefsir okumalarına rağmen daha iyi 
Müslüman ollalmamıştır. Yine bu tür bir anlama- 
da, temel ihtiyaç bilgi değil, müslümanca duyuş 
ve hissediştir. Kaldı ki bugün bu topraklarda 
Müslüman olarak yaşayan insanların tümü İslam'ın ve Kuran'ın özellikle iman ve amel (ahlak) 
düzeyinde hangi taleplerde bulunduğundan az 
çok haberdardır. Böyle olmasına rağmen Müslümanlığını gereklerini ifa hususunda ciddi s0- 
runlar yaşanması. bilgi eksikliği probleminden 
ziyade, iman sahibi olmanın gerekli kıldığı fiili 
performansı sergileyememe ve/veya bu performansın gerekli kıldığı fekadarlığı göze alamama 
probleminden kaynaklarımaktadır. 
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İlk muhatabının dilinden Kur'an 








Û, öğrenme, öğretme, açıklama ve uygulama açısından Kuranla o kadai 
hemhal olmuş ve onu öyle özümsemişti ki, velatından sonra, onun ahlakı 
hakkında soru soran bir sahabiye Hz. Aişe, kisaca, “Sen Kur'an okumuyoi 
musun? Onun ahlakı Kur'an idi.” karşılığını vermişti 








İlahi vahiy zincirinin son halkası olan Kur'an-i 
Kerim'in, ilk muhatabı Hz. Muhammed (s.a.s.)'e 
indiriimeye başlarımasının üzerinden 1400 yil 
geçmiş bulunuyor. Bu süre, aynı zamanda, ѕеуgili Peygamberimiz'in ilahi görevi üstlenişinin 
(bi'setinin) de tarihidir. Kuran, kendisini tanıtan, 
özelliklerini açıklayan çok sayıda ayete sahiptir. 
İlmek olarak bkz А4 imran, 108: Yunus. 57: İsrâ, Ө: Nemi 
77; Маша, 77-80; Hakka, 40-48) İlahi kitabı eri İyi ve en 
sağlıklı biçimde tanıtan da hiç şüphesiz yine 
kendisidir. Bununla beraber, onun ilk muhatabı 
olanı Allah Rasulü (s-a.s.) acaba vahiy sürecini 
nasil yaşamış, kendisine indirlen Kuran hakkin- 
da neler söylemiş, ne tür değerlendirme, tavsiye 
ve uyarılarda bulunmuştur? Konuyla ilgili rivayetler gözden geçirildiğinde bu husus da büyük öl 
çüde açıklığa kavuşmaktadır 


Hira mağarasında ilk vahye muhatap olduğunda 
Hz. Peygamber'in nasıl bir heyecan ve endişe 
yaşadığını kaynaklardan Öğreniyoruz. (Taberi, Ta 
rih, 2298-4) О ana kadar peygamberlik beklentisi 
içinde olmayan ve bu konuda herhangi bir bilgisi bulunmayan, daha önce bir kitap okuyup уаўmayan (Arkebüt, 48) Allah Rasulü, kendisine ilahi 
görevin tevdi edildiği ilk günlerde bazı tereddütler yaşamış, Cebrail'in, “Ey Muhammed! Sen 
gerçekten Allah'ını elçisisin.” (Buhâri, Ta'bir, 1) Aita- 
bi üzerine bu ağir ve kutsal görevle şereflendiri!- 
diğini anlamıştı. Hz. Muhammed (s.a.s.), vahiy 
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meleğiyle karşılaştığı о ilk anı ve ilk vahiy tecrübesini şöyle anlatır: “(Hiç tanımadığım bir varlık) 
gelip bana 'oku' dedi. "Ben okuma bilmem dedim. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı, 
Sonra bırakıp tekrar 'oku' dedi. 'Ben okuma bilпет" dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar 'oku' dedi. ‘Ben 
okuma bilmem" diye cevap verdim. Üçüncü defa lulup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve Birakıp şunları söyledi: “Yaratan Rabbinin adıyla 
oku! О insanı bir alaktarı yarattı. Oku! Son derece cömert ve lütufkâr olan Rabbin kalemle (yazmayı) öğreten, insana bilmediğini öğretendir.” 
(lak, 1-5; Buhâri, Böd'ül-vahy, 1) 


Hz. Peygamber, insanlara tebliğ etmek üzere 
kendisine tevdi edilen bu emanetin öneminin 
farkında olarak aldığı vahyi unutmamak endişesiyle tekrar ediyor, bazen telaşa kapılıyor, fakat 
vahyin sahibi bu konuda endişeye mahal olmadığını bildiriyordu. (Ала, 6-8; Kıyâme, 16-19) Çünkü 
onu koruyacak olan onu indirendi. (Mer, 9) Ayrica, o Kitap, kendisine vahy edilen ağır bir söz 
olmakla beraber (Müzzemmil, 5), elçiye “Güçlük Qlsun diye değil, kalbinde Allah korkusu bulunanlara bir öğüt ve uyarı olsun diye gönderilmişti.” 
(Tâhâ, 2-3) Bu vahyin ilk muhatabı Hz. Peygamber 
olduğu gibi, ona tabi olmakla emrolunan ilk kişi 
de о idi. (En'âm, 50, 56.106) Onun görevi sadece 
tebliğ etmek olduğu halde (Ali İmran, 20), davetine icabet etmeyip ilahi mesajdan yüz çevirenleri gördükçe aşırı üzüntüye карітакїап da kendini alamıyordu. (кем, 6) 


Uslubu ve muhtevasıyla bir mucize olan Kur'anı Kerim her işiteni derinden etkileyen bir özelliğe 
sahipti. Çünkü o sözlerin en güzeli idi. (Zümer, 23) 
Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Her peygambere mutlaka, (vuku bulduğunda) iman edilen mucizeler verilmiştir. Bana verilen (mucize) ise Al- 
Іаһчп bana vahyettiği (Kur'an) dir. Kıyamet günü, (diğer peygamberler içinde) bağlıları en fazla 
olanın ben olacağımı umuyorum.” (Buhâri, (іва, 
ti Allah Rasulü'nün bu umudu boşuna değildi. 


Allah kelamını bildikleri, hatta okudukları halde hayatlarına dahil etmeyen münafıklar için, “Kuran'ı düşünmüyorlar mı, yoksa 
kalpleri üzerinde kilitler mi var, buyuran yüce Allah, anlamını 
ve hikmetini kavramadan okuyanların bu rehberlikten fazla yararlanamayacaklarına işaret etmektedir. 





Çünkü ona verilen Kur'an mucizesi diğer bütün 
mucizelerden daha etkiliydi. 


Kur'an'ın etkili üslubunun farkında olan Hz. Peygamber, onu güzel sesle ve usulüne uygun olarak okumaya özen gösterirdi. Sahâbi Berâ 
(b.Azibi, bir yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittiği Allah Rasulü için, “565 veya okuyuş 
olarak ondan daha güzel olan birini duymadım" 
demişti. (Buhâri, Tevhid, 52) Abdullah b. Muğaffel 
de Mekke'nin fethedildiği yıl Hz. Peygamber'i, 
devesinin üzerinde sesini yükselterek ve dalgalandırarak Fetih suresini okurken görmüştü. 
(Müslüm, Salâtu'i-müsâfirin, 35) Hz. Peygamber, güzel 
okuyuşundan etkilendiği Ebu Muse'i-Eş'ari'yi, 
sesinin güzelliğiyle örnek gösterilen Davud aleyhisselam'a benzeterek övüyordu. (Müslim, Salätu'lmüsâfirin, 34) Bir gün Abdullah b, Mesud'u çağırarak kendisine Kur'an okumasını isteyen Allah 
Rasulüne İbn Mes'ûd, “Kur'an size indirilmişken 
onu size ben mi okuyayım!" diyerek hayretini ifade edince Hz, Peygamber: “Evet, ben Kur'an'ı 
başkasından dinlemeyi seviyorum.” buyurdu. 
Bunun üzerine okumaya baslayan Abdullah b. 
Mes'ud, “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve 
seni de onların üzerine şahit yaptığımız zaman 
bakalım onların hali nice olacak.” (Nisâ, 41) ayetine gelince Allah Rasulü “yeter” buyurdu. Bu esnada gözlerinden yaş süzülüyordu." (Buhâri, Tefsir, 
BE) 


Hz, Peygamber'in. Kuran'ın güzel okunması 
konusunda gösterdiği titizlik boşuna değildi. 
Kur'an'ın hem edebi üslubu hem de çarpıcı mesajları, Şiir ve güzel söz söyleme sanatını iyi bilen 
Cahiliyye Arabını derinden etkiliyordu. Bu yüzden, âdeta kulaklarını tıkayarak onu hiç duymak 
istemiyorlardı. Nitekim, müşriklerin, “Bu Kur'an" 
dinlemeyin. O okunurken yaygara koparın, belki 
û zaman baskın çıkarsınız.” Fussilet, 26) diyerek 
ilahi kelamın mucizevi etkisini azaltmak istediklerini Kur'an haber vermektedir. Henüz müşrik 
olduğu dönemde bir iş için Medine'ye geler ve 
o esnada akşam namazını kıldıran Allah Rasu- 
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“Kur'an'ı işittiğim zaman sanki kalbim parçalanacaktı.” demişti. 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/85) Hz. Ömer'in, 
eniştesi ve kızkardeşi- 
nin okudukları ayetlerden etkilenerek Müsliman olmasi da bu 
konuda verilebilecek 
güzel bir örnektir. Hz. 
Peygamber'in yakın 
arkadaşı ve ilk Müslümanlardan olan Hz. 
Ebubekir, Mekke döneminin sıkıntı гаmanlarında, evinin 
bahçesinde (ibadet 
ediyor, Kur'anı okuyor, 
etrafına toplanan 
müşrik kadınlar ve çocuklar da hayretle/De- 
бепе onu izliyorlardı. Kuran okurken 
gözyaşlarına hakim 
olamayan Hz. Ebubekirin hali etrafındakileri etkilediği için Kureyş'in 
ileri gelenleri, kadınlarını ve gençlerini baştan Çikaracaği endişesiyle ona karşi tedbir almışlardı. 
(вимап, kefîlê, 4) 


Hz. Peygamber, düzenli bir Kur'an окиуцсиѕиуdu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/9) “Kur'an'ı ağır 
ağır, tane tane oku.” (Müzzemmil, 4) emrine Uygun 
olarak, “tane tane ve açık okur” (Tirmizi, Fadâilu'l- 
Kur'an, 23), ayetlerin arasında bir müddet duraklar (Tirmizi, Kıraat, 1), secde ayeti geçtiğinde secde 
ederdi. (Müslim, Mesâcid, 20) Kur'an okurken yapilan dualara Genab-ı Hakk'ın karşılık verdiğini 
belirterek Fatiha suresini okuyan kişinin her okuduğu ayete Allah'ın mukabelede bulunduğunu 
söylerdi. (Müstm, Salat, 11) Allah'ın yüceliğinden 
bahseden bir ayet geldiğinde tesbihatta bulunur, dua edilmesi gereken bir konuda dua eder, 
Allah'a sığınmayı ifade eden bir ayet okuduğur- 
da da istlazede bulunurdu. (Müslüm, Salâtu'l-müsâfirin, 27) Bir gün Hz. Ebubekir'in, “yaşlandı ey Allah'ın elçisi!” hitabına karşılık, “Beni, Ноа, Vâkı- 
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a, Mürselât, Nebe' ve 
Tekvir süreleri уаѕіал- 
Kur'an, 56) buyurarak tasidiği ağır sorumluluğun yanı sira bazı surelerin sarsıcı etkisini de 
vurgulamak istemişti. 


Mescid-i Nebevi, 
Kur'an öğreniminin yapıldığı başlıca mekân- 
di. Allah Rasulü, mescidine gelip birkaç ayet 
okuyup öğrenmenin о 
miktarda deveye sahip 
olmaktarı daha hayırlı 
olduğunu söyleyerek 
ashabını Kur'an öğrenmeye teşvik ediyordu. 
(Müslim, Salâtü'-müsüdlirin, 
41) Sabah, akşam ve 
Yatsı marmazlarında 
okuduğu birçok sureyi 
arkasında sal tutan ѕаhabilerden ezberleyenler olurdu. Örneğin bir 
hanım sahabi, Ка! suresini, devam ettiği cuma namazlarında bizzat Hz. Peygamber'den dinleyerek öğrenmişti. 
(Müslim, Cum'a, 51) О, öğrenme, öğretme, асікіаma ve uygulama açısından Kur'anla о kadar 
hemhal olmuş ve onu öyle özümsemişti ki vefatından sonra, onun ahlakı hakkında soru soran 
bir sahabiye Hz. Aişe, kısaca, “Sen Kur'an okumüuyor musun? Onun ahlaki Kur'an idi.” karşıli- 
Gini vermişti. (Ebü Davud, Tatavvu', 26) 


Edi E= 


“En hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyuran (Tirmizi, Fadâdu'l-Kur'an, 15) Allah Raэши, kalbinde “Kuran'dan hiçbirşey Bulunmayanı kimseyi harap bir eve” benzetmiştir. (Dârimi, 
Fadâllu'i-Kur'an, 1) Kur'an'ı ezberinden okuyanların 
kerem ve ѕегеї sahibi meleklerle beraber olacağını, zorlanarak da olsa okuyana iki kat sevap 
verileceğini bildirerek (Buhari, Tefsir (Abese), 1) ÜMmetinin Allah kelamı ile aşina olmak için çaba 
harcamalarını arzu etmiştir. Gıpta olunacak iki 
kişiden birinin, Allah'ın, Kur'an öğrenmesine im- 
Кап verdiği ve gece-gündüz okuyup amel eden 
kimse olduğunu bildirmiştir. (Buhari, Fadâlü"-Kur'an, 
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20) Onun benzetmesiyle, Kur'an'ı öğrenen, öğгеїеп ve gereğini yerine getiren kimse, KOKUSU 
her tarafa yayilan misk dolu bir kab, onu Öğretmeyen kimse ise ağzı bağlı olduğu için kokusu 
yayılmayanı bir misk kabı gibidir. (Tirmizi, Fadâilu'i- 
Kur'an, 2) Başka bir hadisinde de o, Kuran okuyan mümini, tadı ve kokusu güzel olan turunca; 
okumayan mümini, tadı güzel olup kokusu olmayan kuru hurmaya; Kuran okuyan munafığı, 
kokusu güzel ama tadı acı olan reyhan otuna; 
okumayan münafıği da kokusu olmayan ve tadı 
da acı olan Ebucehil karpuzuna benzetmiştir. (Müsim, Salğtü'lemüzAlirin, 37] 


“Müminler için gerçek bir hidayet rehberi ve rahmet olan Kur'an" (Nemi, îym bu işlevi ancak, 
onun iyi anlaşılıp kavrarıması ve gereğince amel 
edilmesiyle gerçekleşebilir. Allah kelamını bildikleri, hatta okudukları halde hayatlarına dahil etmeyen münafıklar için, “Kur'an'ı düşünmüyorlar 
mı, yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?” (Миhammed, 24) buyuran yüce Allah, anlamını ve hikmetini kavramadan okuyanların bu rehberlikter 
fazla yararlanamayacaklarına işaret etmektedir. 
Hz. Peygamber, “İslam'ı dosdoğru bir yol, 
Kuran'ı da o doğru yola davet eden bir davetçi" olarak nitelendirmiş, (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
4/182) Allah'ın kendisiyle gönderdiği hidayeti ve 
ilmi gökten inen bereketli bir yağmura benzetmiştir. (Buhâri, lim, 20) İşte Allah Rasulü, müminin 
üzerine yağan bu rahmetin boşa gitmesine razı 
olmadığı için Kur'an'ın anlaşılmadan hızlı hızlı 
okunmasını uygun bulmamıştlır. (Dânmi, Salât, 173) 
Onun bu hassasiyetini dikkate alan ashap da 
ayetleri onarlı gruplar halinde öğrenmişler, bir 
grubun manasını iyice anlayıp amel etmeden diğerine geçmemişlerdir. (Taberi, Tefsir, 1/80) 


Namaz imamlığından (Nesâi, İmâmet, 11) ordu komutanlığına kadar (Tirmizi, Fadâllu'i-Kur'an, 2) рек 
çok konuda Kur'an bilgisini tercih sebebi sayan 
Allah Rasulü, hayatı boyunca başta kendisi olmak üzere bütün ümmetini onun rehberliğine 
davet etmiş, ölümünden sonrası için kendisinden vasiyet bekleyenlere de Kuranı маѕіууеї 
ederek bu dünyadan ayrılmıştır. Onun, Veda 
Hutbesi'nde, yolumuzu şaşırmamak için sanlmamai istediği ve kıyamete kadar bize emanet 
olarak bıraktığı en önemli değer olan Yüce 
Kuran (Müslim, Нас, 19), 1400 yil sonra da parlak 
nuruyla yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. 
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Kuran-ı Kerim hayatın bizzat kendisi ve 


Cünkü Kur'an 


{ Ь ыч 

АГ КИ КҮ 
: 

vörmeven Müslümanlar 


| |. | | k 
varlık olarak hissetmislerdi! 


Kuran-i Kerim, insanlığın son on beş asrın deinden etkilemiş, nüzülüyle birlikte yeryüzünü 
Ип ег, Ikbal ме 


şerellendirmiş; Müslümanlar іс 
hayat kaynağı, dünyevi saadetin ve uhrevi telshın menbai olan yüce bir kitaptır. Kur'an yeryüzüne inişiyle tarihin akışını değiştirmiş, hayatın 
ve varlığın ilk gunku anlamını yeniden ifade et 
miştir. Kur'an ile birlikte yeniden kuruları dünya, 
оп beş asırdır bu ilahi çağrıyı ve yankıyı derinden 


hissetmektedir 


FF =, 


ekolastizmin bovunduruğu altında bulunan ve 
Ortaçağ karanlığında önünü göremeyen insanlı 
ğin düşünce ve inanç tortularıyla, sapkın telakki 


lerle ayaklarına ve zihinlerine prangalar чиги! 


onu ideta kendileri pihi « 


OF LITO Tl |н mar 1211 ihin Ikısıni 


Kerimi tarih boyunca vazılı bir kitap eibi 


ınli, diri ve hareketli bit 


MUŞ, putperesi bir inanç sistemi zuhur etmiş ve 


ayni zamanda birtakım dini kurumlar insani Das- 





Ki altına aims ve nsan UTKU karartılmıştı. SIE 


Kuran-i Kerim, bu шка di дап aydınlık ve Del 
raklıktır. Hayatin bizatihi kendisi olanı, fıtrattarı ve 
özden һар eden Kuran, bu yönüyle insan di 
sandan muhatap kabul edi 


МЕ = ый 


ayrılır. Yirmi UÇ sene 









sürede insanlan ve zamanı değiştirmesi, dönüştürmesi, büyük bir medeniyeti ortaya çıkarması, 
insana zihin ve gönül düzleminde, estetik düz 
lemde ve hikmet boyutunda hitap edebilmesinin 
nedeni insanın özünden gelen bir ses olmasıdı! 
Kur'an 


i kerim havalı bizzat капо vē özungde 


olduğu için tarihin akışını değiştirmiştir. Günkü 
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Kur'an-i Kerim'i tarih boyunca yazılı bir kitap gibi görmeyen Müslümanlar onu âdeta kendileri 
gibi canlı, diri ve hareketli bir varlık olarak hissetmişlerdir. 


Peygamberimiz'in Gibrilsi Emin'in, Hira'da “oku” 
ѕеѕіепіѕіпе muhatap olmasıyla başlayan hitap, 
Rasulüllah ve sahabeler üzerinden beşer düzleminde belirmiş ve insanlığa intikal etmiştir. 
Kuran-ı Kerim'in doğrudan muhatapları olan ilk 
nesillerin hayatları üzerinden tarih sahnesine 
çıkması, onun hitabının tarihte kaldığını değil, 
tüm zamanlara ve evrensele onların hayatları 
üzerinden ulaştığının kanıtıdır. Bu nedenledir ki 
Rasulüllah Efendimiz âlemlere rahmet olarak 
gönderilmiştir ve çağrısı “...kaffeten linnasi...” 
yani bütün insanlığa yönelmiştir. Dolaylı muhatapları ise zaman içerisinde ortaya çikan nesillerdir. Burada bir incelik göze çarpmaktadır; 
Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında onun özel şahıslara hitap etmediği, “Ey insanlar! Ey müminler! Ey 
kâfirler! Ey münafıklar!” şeklinde sıfatlara hitap 
ettiği görülür. Çünkü zatlar zamanla kayıtlıdır. 
Ama sıfatlar bütün dönemlerde farklı farklı kişilerde ortaya çıkabilirler. Kur'an'ın ve hitabının 
evrenselliğinin en yalın, en kestirme ifadesi 
Kur'an'ın hitabının niteliklere ve sıfatlara olduğu 
nun tespitidir, 


Metin iken de bir hitap, bir sesleniş olan Kur'anı Kerim bir araştırma nesnesi yapıldığında, ötekileştirilmiş yani ister istemez araya bir entelektü- 
el mesafe konmuş olur. Fakat Kur'an-ı Kerim 
her hal ve şartta o mesafeyi kapatma kudretine 
sahiptir ve şu dua bu bakımdan gayet manidardır. “Allahümme zeyyinna bizineti'i-kur'an, ve 
kerrimna bikerameti'l-kur'an, ve ѕетіїпа bişerafetil-kur'an, ve elbisna bihilati'l-kur'an.” (âllah'ım bizi Kur'an ile süsle. Güzelliğimizi 
Kur'an'ın güzelliğiyle artır. Bizim itibarımızı, опиrumuzu, haysiyetimizi, Kur'an Пе pekiştir. Şerefimizi Kur'an ile artır. Bize Kur'an kaftanı ve Бай! 
giydir.) Bu dua, sembolik olarak Müslümanlar 
için Kur'an-i Kerim'in hayatını her alanında etkin 
olduğunu göstermektedir. Bugün biz bir İslam 
mimarisinden, tasarımından, biliminden bahsedebiliyorsak, tarıh içerisinde ortak Müslüman dilinden söz edebiliyorsak bunu Kur'an'a medyunuz, |. Raci Faruki, Kur'an-ı Kerim'in zaman içerisinde inanmış toplulukların ve kavimlerin dillerini İslam ile yoğurduğunu ifade etmiştir. (Faruki, lstam Kültür Atlası, s: 372) Farsça'nın nasıl İslami içerikle dolduğunu, Türkçe'nin Osmanlıca denilen 


yeni bir dile nasıl büründüğünü, Hint dillerinin 
benzer şekilde dönüşüm geçirdiğini de müşahede etmekteyiz. İbn Hazm'ın da söylediği gibi 
Arapça, Kur'an-ı Kerim ile yeniden doğmuş ve 
anlam kazanmıştır. Bu bakimdarı yeni bir doguş, yeni bir anlam kazanış Kur'an-ı Kerim ile 
gerçekleşmiştir ve bütün dilleri zaman içerisinde 
etkilemiştir. Çağımızın önemli oryantalistlerinden 
birisi olan Montgomery Watt'ın Kur'an-ı Kerim 
ile ilgili önemli bir tespiti ve tanıklığı vardır. Watt: 
“Çok az kitap insan ruhunda ve şuurunda 
Kur'an-ı Kerim kadar derin ve geniş bir etki birakmışlır." der. (М. Watt, Kur'an'a Giriş, в. 13) Objektif gerçekliğin farkında olan Watt, inanmayan birisi olarak Kur'an-ı Kerim'in insan ruhu ve belleği üzerindeki derin tesirini itiraf etmek durumunda kalmıştır. 


Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden birisi de 
ateşleyici bir etkiye sahip olmasıdır. Eskiler buna 
“Hüsnü"l-İka" demişlerdir. Hüsnü"-İka, duyulduğunda lafızlarındaki tevazünle, anlamlarındaki 
derinlik ve yenilikle insan şuurunu çarpması demektir. Müslüman vicdanı bu tabiri kullanmayı 
pek uygun görmese de modern tabirle Kur'an-i 
Kerim, yaratıcı düşünce ve yenikleri кеѕѓесісі bir 
ruh hali ortaya çıkarmaktadır, Kur'an-ı Kerim insan düşüncesini ve vicdanını özgürleştiren, insani hem maddeye hem de heva ve hevesine 
kul olmaktan kurtaran, insana hayret ve hayranlik duygusu aşılayan bir kitaptır. Hayret duygusu, hem sanatın hem hikmetin hem de var olmanın еп derin vecdini insana kazandıran bir 
duygudur. Kur'an-i Kerim, insanı hayretler içerisinde birakan bir kitap olmaktan öte, insana 
hayret duygusu veren ve böylelikle veni vecdlera, buluşlara ve oluşlara vücut veren bir kitaptır. 


Tüm bu ifade edilen süreçlerin ise vahyin doğru 
anlaşıldığı takdirde tahakkuk edeceği aşikârdır. 
Bu bakımdan anlama kavramını sadece bir zihinsel faaliyet olarak görmemek gerekmektedir. 
Eğer vahyin ontolojik (varlık bilimi ile ilgili) gayesini idrak edebiliyor ve onun gereğini yerine ġetirebiliyorsanız tam ve mütekâmil bir anlama tahakkuk etmiş demektir. Bunu sağlayamıyorsanız yine belli düzeyde anlama vardır fakat bu istenilen düzeyde bir anlama değildir. Anlamanın 
ayrıca hissi bir boyutu da vardır. Kur'an-ı Kerim 
aslında insanı yüreğinden çarparken önce his 
düzeyinde çarpar, Çünkü Kur'an-ı Kerim'in vehlêy-Î ula'da bize seslenişi his düzeyinde gerçekleşmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'in asıl hedefi insanın idrakidir. Kur'an-ı Kerim insanı sadece bir 
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his varlığı olarak da görmez, onu mahlukatın еп 
mükemmel varlığı olarak tanımladığı gibi o mikemmeliyetin kaynağı olan idrakini muhatap kabul eder ve Kur'an ile buluşan zihin ve entelekїйє! idrak yükselir. О bakımdan Kur'an-ı Keim'de akin işletilmesi; tedebbür, tezekkür, teiekkür kavramlarına vurgu yapılır, aklını ve kalbini kullanmayanlar tenkit edilir. Yine bu idrakin 
ötesinde algılamayı ve anlamayı tamamlayan 
husus mesajın bir davranış olarak ortaya konulmasıdır. 


Sahabeden Abdullah о, Mes'ud Kur'an-ı Kerim'i 
tanımlarken şöyle der: “El Kur'anü me'dübetü'llahi filarz.” Kur'an Allah'in yeryüzündeki ziyafal sofrasıdır. (Darimi, Sünen, Fedallü'l-Kur'an, 827) 
Mecazi bir anlatımını söz konusu olduğu bu teşbihte anlatılmak istenen; insanın gıdalar yoluyla 
organizmasını güçlendirdiği gibi Kur'an-ı Kerim 
de insanını aklını, ruhunu ve kalbini besleyen, 
bütün zerfrelerimizde tesirini gösterme istidalı ve 
kudreti olan bir sofradır. 


“Me'dübe" kavramı ile aynı kökten gelen “edeb” 
kelimesi, Kur'an-i Kerim'in yaşantı içerisinde bize bir değer skalası ve ahlak silsilesi sunduğunu 
açıkça hatırlatmaktadır. Yaşanıtımızı ve ruh yapimizi dizaynı eden ve besleyen Kuran-ı Kerim kişinin Allah, âlem ve insan ile olan ilişkilerini tanzim eden ve ona bir norm düzeneği temin eden 
bir kaynaktır. İnsanı kemal seviyesine taşımak 
isteyen Kur'an-i Kerim'in, insanlar arasındaki en 
basıt ilişkileri bile konu edinmesi normatif niteliğinin bir gereğidir. Bu bakımdan Lokman (а.5.) 
ile oğlu arasında geçen diyalogta insanın ayağıni yere vura vura, başını dikerek, mağrur bir şekilde yürümesi tenkit edilir. Buradan da anlaşılacağı üzere Kur'an'ın sadasıyla çarpılan yürek 
onun idrakiyle, onun mesajını alabilir davranışlaпуа da onu bir yaşantıya dönüştürebilirse işte о 
zaman tam ve mütekâmil bir anlama ve yaşama 
gerçekleşmiş demektir. Bu bakımdan Kur'an-i 
Kerim'in anlaşılmasını sadece akademik bir faaliyete asla indirgeyemeyiz. Fakat Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve İdrak edilmesi bu akademik 
faaliyetlerin yardımından da bağımsız değildir: 


Beşer ufku kendi içerisinde К ıyıtlı ve sınırlıdır. Sınırsız olan bir ufku 


mesi деге ölme de dir ki o kaynak Cenab-ı Hak'tır ve Киг'ап-1 Kerim 
beserin ukalı olan ufkunu açmasına yardımcı olacaktır 


Seri de var ederi bir Каут; шіп gönder 


Bununla birlikte herkesin kendi idraki, vüs'atı, 
gücü ve kapasitesi oranında Kur'an-i Kerim ile 
kuracağı bir iletişim, bir ilgi, bir irtibat vardır. 
Kur'an şairi М. Akif Ersoy bu irtibatın nasil olmamas gerektiğini ise şu veciz ifadeleriyle gözler 
önüne sermiştir: 

“Ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına, 

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. 
İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.” 


Son birkaç asırdır, Müslümanlar yeni şeyler 
üretmeyi kaybettikleri ve milletler yarışında bir 
biçimde geri kaldıkları için Akif merhum bu konuyu şiirlerinde sik sık dile getirmiştir. Kur'an-ı 
Kerim dinlediğinde kitleler yine vecd ile bir hissiyata gark olacaklar burada buna bir itiraz yoktur. Fakat “Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.” 
dizelerinde vurgulandığı gibi de Kur'an-ı Kerim'in inşa edici, diriltici nefesini hayata taşıyalım 
ve çağın idrakine, yani insanlığın geldiği algı düzeyine Kur'an'ı sunalım, Kur'an hayata dokunsun diyor, Akif çünkü aslolanını kaybedilmesinden müşteki. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den 
hareketle уа yeni bir dil, yeni bir edebi, estetik ve 
sanatsal sunum, уа da köklü bilimsel teoriler ortaya koyacaklar уа da tarihte Kur'an'dan kaynaklanarak ortaya çıkan dili, edebiyatı, sanatı ve 
bilimi güncelleyerek günümüz dünyasına sunacaklar, Akif'in de bizi yönlendirmek istediği yer 
bu noktadır. Tarih içerisinde nerede bir Müslüman medeniyeti varsa böyle olduğundandır. 


Çağlar boyunca muhtelif müelliflerce kaleme alinan bütün kitaplar, beşer ufku ile mahduttur. 
Beşer ufku da kendi içerisinde kayıtlı ve sınırlıdır. 
Sınırsız olan bir ufku bize ancak, beşeri aşan ve 
beşeri de var eden bir kaynağın göndermesi gerekrmektedir ki, o kaynak Cenab-i Hak'tır ve 
Kur'an-ı Kerim beşerin tikal olan ufkunu açmasına yardımcı olacaktır. Çünkü "Hiç kuşkusuz 
bu Kur'an insanları en doğru yola iletir ve İyi 
ameller işleyen müminlere, kendilerini büyük bir 
ödülün beklediği müjdesini verir.” (isra, 9) 
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Dr. Mehmet Unal 


Пау Fal 


Kur'an hayatımızın neresinde? 





le karşı karsiya bırakacaktır 





Kuran Allah tarafindan insanlık için gönderilmiş 
son Uyarı ve son çağrının adıdır. Son nebi vasitasıyla bize sunulan bu mesaj, kendisine verilen 
hayat nimetini kimin daha güzel amel edeceğini 
sınamak için yaşadığımızın hayat süresi için bir 
kılavuz görevini görmektedir. bir hidayet, bir 
işik, bir burhan ve bir rahmettir. O öncelikli olarak müminler ve mutlakiler ісіп; daha geniş zaміуеде İse tüm insanlık için bir rahmet vesilesidir, Muhatabı ise biz insanlardır. Bu nedenle “İn 
san ve Kur'an, ikizdir."” sözü söylenmiştir. 


Yazımızın başlığını yaygın bir soru olan "Kur'an 
hayatımızın neresinde?” sorusu ile başlattık. Bu 
noktada hayatın manası üzerinde biraz durmak- 
ta yarar vardır. 


Onu ne kadar tanıvoruz? Tanınmavan bir sêv ne kadar anlaşılır ve ne ka 
dar sevilir? Eğer Kur'an tanınmazsa, neye inanmılacağı, nasıl yasanılacağı bi 
inmez, kişiyi çözemeyeceği, altından kalkamayacağı bir sürü problemler 


Yüce kitabımız Kuran, dünya hayatını tarımlaı 
кеп onun bir geçimlik meta olduğunu (Bakara 
212; Ra'd 39). insana suslu gösterildiğini 


O, Gahr 
Bakara, 212), onun bir aldatıcı olduğunu (Bakara 
Fêr, 5) kimi insanların bu sınavda dünyayi ahiret 
satın alarak Aral 


ederek (İbrahin 


karşılığında 130) ме onu tercih 
bU sinavda kaybedenlerden 
olduğunu halbuki yuce yaratıcının hayat da ölü 
mu de bizim hangimizin daha güzel amel edeceğini dememek için yarattığını bildirmektedir 
(МШК, 2 


Yeri göğü ve ikisi arasındakini başıboş yaratma 


miş olan Yüce Allah (Sa'd. 27; Enbiya, 16) insani da 
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başıboş yaratmamıştır. Çünkü kâinatta küreden 
zerreye her şey anlamlı olup bir amaç için yaratılmıştır. Insanın da bu hayatı yaşamasının bir 
gayesi ve amacı vardır. O da kulluktur. Ayette 
bu husus, “Ben insanları ve cinleri ancak Bana 
kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 56) İfadesi 
ile yerini almıştır. 


Bizlerin hiç ama hiç unutmaması gereken bir diğer gerçek, bu hayatın sonunda yine Rabbimize 
döneceğimiz gerçeğidir. O'na geri döndüğümüzde de, Rabbimizin bize soracağı en başta 
gelen sorulardan birisi de gönderdiği kitabı ile 
bağımızın ne olduğu sorusu olacaktır. 


Ahiret gününün farklı sahnelerini bize tasvir 
eden Kur'an'ın değindiği konular arasında, peygamberin kavmini Allah'a şikâyet edeceğidir. Bizim için o gün lehte ya da aleyhte tanık olacak 
olan Sevgili Rasulün, (Nisa, 41; КА, 21; Hadid, 19) 
bizler şefaatini beklerken karşılaşmamız muhtemel olan bu şikâyet, dünyada iken Kur'an'ı terk 
etmekle alakalı olacaktır. Ayette bu husus şöyle 
dile getirilir 


“Ve (o gün) Rasul şöyle diyecek: Ey Rabbim! 
Kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir obje haline 
getirdi...” (Furkan, 30) 


Müfessirler ayetin metninde geçen “mehcür” itadesini izah ederken bunun, terk etmek, iman еїmemek, ondan yüz çevirmek ve onu sâhir ya da 
kâhin sözü gibi görmek suretiyle gerçekleşecebileceğini söylerler. (Örnekler için bkz. Taberi, lbn Ceür, Câmiu'i-Beyân ап Te'yli'-Kur'anı, Müessaselu'r-Hisâle, 
1420/2000, IAEA; lbn Kesir, Ebu'kFidâ İsmail b. Ömer 
Tetsru'-Kur'ârnil-Azim, Баги Tayyibe, 142071999, WV TOB; 
Нева Rıza, Tefsiru'l- Kur'ân" Hakim, Hey etū't-Misnyya, Xl- 
V268) İbn Kesir ise bu terkin içine, Kur'an'ı ezberlemeyi, içerdiği anlamları düşünmeyi ve tedebbür etmeyi ihmal etmenin, onun emir ve yasaklarına imtişsal etmeyi bırakmanın da girdiğini 
söyler, (İbr Kesir, Tetsiru'l-Kur'âni'Azim, МАТО] 


İbn Teymiyye de bunu daha veciz bir ifade ile 
şöyle özetler: 
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verilen bu dünya huyutndaki vus si ЫТИТ 
neyi nerede ve niçin yapmanız gerektiğini öğrenmenin еп ke ғ. 
kitalumız Kuran’ ile olan bağımızı kurmak ve 
bir hayatı tanzim etmekin 






olan bağımızı yeninden gözden geçirmemiz gerek: 


“Kur'an'ı okumayan onu terk etmiştir. Kur'an! 
okuduğu halde onun anlamlarını düşünmeyen 
опи terk etmiştir. Kur'an'ı okuyup anlamını düşünse de muhtevası ile amel etmeyen onu (yine) 
terk etmiştir.” (Sâbüni Muhammed Ali, et-Tibyân fi Ulümil kur'an, ві-Мекіеби-Аѕпууе, 1430/2009, в. 10] 


Böyle bir şikâyetle yüz yüze gelmemek için bize 
düşen, Kur'an ile olan bağımızı yeniden gözden 
geçirmektir. Bize veriler bu dünya hayatındaki 
yaşam sürecinde, neyi nerede ve niçin yapmamiz gerektiğini öğrenmenin en kestirme yolu yüce kitabımız Kur'an ile olan bağımızı kurmak ve 
ona göre bir hayatı tanzim etmektir. Çünkü verilen hayatın tekrarı ve yenilenmesi söz konusu 
değildir. Ömür sermayesi de sürekli erimekte, 
hayat ölüme doğru hiç durmadan devam etmektedir. 


Gönderdiği nebi ile bize tenezzülde bulunan YÜce Rabbimizin bu son mesajı, bizim için kendisine tutunacağımız bir Kulp, bir ip ve bir kılavuzdur. Tamamen bir hayırdan ibaret olan bu 
Kur'an-ı mecidin (Bakara, 105) bir nimet ve rizik olduğu da ayette şöyle vurgularımıştır: “Simdi siz, 
bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz.” 
(Vakıa, 81-82) 


Ayrıca bu kitap, bize bir güçlük ме sıkıntı olsun 
diye de indirilmemiştir. (Таһа, 2-3) Sadece bize ait 
problemlere bir çözüm ve hakem olma агтасгуia inzal buyrulmuştur. (Nisa, 59-60; Ahzab, 38) Ви 
da, öncelikle ona Iman etmek ve akabinde de 
kendisine ittiba etmekle gerçekleşebilecek bir 
husustur. 


Peki, yaşadığımız hayata baktığımızda Kur'an'ın 
yeri neresidir? Onu hangi amaçla okumaktayız? 
Aileden eğitime, toplumsal olaylara kadar bizim 
gündelik tüm eylemlerimizde Kur'an'ın konumu 
nerdedir? İşlerimizde “Allah bu hususta ne der?” 
ifadesinin karşılığı olarak “Kur'an bu konuda bizden ne İster?” sorusunu kendimize sorabiliyor 
muyuz? Buna sağlıklı cevap verebilmek için de 
Kur'an ile aramızdaki bağını сок iyi olması tabii 
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ki kaçınılmazdır. sahi onu nigin okuruz? Ne ka Kuran'ın belirli periyotlarla kendimiz için en Uy 
dar okuruz? Nerede ve hangi zamanlarda ve gun Grimler bölümler halinde az da olsa de- 


kimler için okuruz? Hiç onu kendimiz için oku- атп! bir şekilde okunması, hem onun anlaşıl- 





mayı deneyebildik mir Günün ve ау belirli za- masında, hem de anlaşılanın zihin ve kalpte pemanlarından, dini gün ve gecelere ай Özel iba kiştirilmesinde önemli yararlar sağlayacaktır. Aydetlerimizin arasına sıkıştırdığımız birtakım oku пса vahye bütüncül bir bakış açısıyla bakarak 
malar dışında bir program çerçevesinde Al okumak; onun iç bulünlüğe ve шапида sahıp 
lah tarı bizzat kendimize iniy а gibi t bu ilah olduğunun farkında olmak, vahyin inadmiss sure 
vahiyle yüzleşmeyi hiç denedik mi? cinde var olanı tedriciliği ст alarak kendimiz 
de benzer bir eğitim sürecini tatbik etmeye çalismak, nihayet опи bir yaşam kitabi haline geti 
ren bir anlayışla okumak, ondan feyz olmak için 
önemli ilkelerdendir. Tüm bunlar anlama ve ya- 


sama geçirme merkezli okumanın olmasa ol- 


Unu пе kadar tanıyoruz? Tanınmayan bir şey ne 
kadar anlaşılır ve ne kadar sevilir? Eğer Kur ап 

anımmazsa, neye inarılacağı, nasıl yaşanılacaği 
İnmez. Bu durum kişiyi çözemeyeceği, altın: 
dan kalkamayacağı bir sürü problemle karşi karsya bırakacaktır. Bizleri yaratan Yuce Rabbimiz, 


bU Kuranın bir dağa indirilmiş olmasi durumun- Burada sözlerimize nokta koyarken Diyanet İş 


mazlarıdlı! 





da onun Allah'a olan saygiısından paramparça leri Başkanlığının vahyin 1400. үй olan 2010'u 


olacağını söyler (Haşr, 21} ve iman edenlerin кеп- “Kur'an Yılı” ilan etmesinin insanımızın Kur'an'la 
сеппе inen bu vahiy ile kalplerinin UrDereceğ buluşması açısından çok anlamlı bir сікі 
vaktin ne zaman geleceğini sorar. (Hadid. 16) olduğunu belirtmek isteriz. Bu vesile ile camia 
гип yetkililerini tebrik eder, inananlar ve tüm in 
sanlık için bir hidayet kaynağı olan Kur'an'la Buluşmaya bir vesile olmasını Yüce Rabbimizden 


niyaz ederiz 


Günümüz Müslümanının bu çağrya kulak 
mesi her zamankinden daha elzem gözükmektedir. Bizler, ondan UZ tk 

medik aslında, баш 12а 
karşı duyarsızlaşıp onu mehcurmeitruk Dirakmamiz sebebiyle geldi. Halbuki biz ona yaklaştkça hakikate yaklaşmanın büyük mutluluğunu, 


laştıkça gün yüzü gär- 
П 


@ geldi Бе Kurana 


huzurunu ve heyecanını, aşk ve coşkusunu Dulur; ondan uzaklaştıkça, zanların, vehimlerin, егdemsizliklerin büvüklenmenin bataklığına sap 


|агипт. 


Bunun sağlanabilmesi için yapılması gereken 
husus, kendimizi Kurana açmak ve vahye ko 
sup Kuranın önünde diz çökmektir. Her turlu 
şeytani ve nefsani niyet ve düşüncelerderi, hem 
aklımızı hem de Кг abimizi arındırarak yeniden 
euzü besmele çekmektir. Kendimizi vahyin karşısında bir öğrencisi gibi telakki ederek ondan 
mezun oluncaya kadar surecek olan bir eğilime 
katılmaktır. мапу her okuyuşumuzda ilk defa 
okuyormuş gibi bir hassasiyet gi sal gü 
поп en bereketli zaman dilimi olan geceyi da 
seher опа ayırmak; vahiy, tarihsel bir zaman di 
imi içerisinde belirli bir topluma ve onların ihtiyaçlarına göre nazil olmuş olsa da Kur'an'ı OKUduğumuzda sankı bize о an iniyormuş gibi bir 
eda ile okumak bizi farklı bir zamana ve duygu- 
ya götürecektir. Kuşkusuz Kur'an'ı okurken kişi 
bü tur varlığıyla vahye kulak vermeli, şahsi görüş 
va da Kanaatlermi бет pana cekmelidir 
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Prol. Dr. М. Sevki Aydır 
angel İşleri Başkan Yardimcisi 
тауап улп рок лг 


Hz. Peygamber'in 
eğitim(ciliğ)ini güncellemek 


yılı münasebetiyle 2010 yılını “Kur'an Yılı” ilan etti. Bu 

vesileyle insanımızın, Kur'an'la ilgisini daha da yoğunlaştırıp geliştirmesi, onu anlama yolunda daha fazla mesafe alması umulmaktadır. Kur'an denilince de hemen Hz. Реудатber (s.a.s.)'i hatırlamamak mümkün değildir. 


B ilindiği gibi Başkanlığımız, indirilişinin bindörtyüzüncü 


MUMİN 


Hiç şüphesiz, Kur'anı, Hz. Peygambersiz düşünemeyiz. Hz. 
Peygamber (s.a.5.)'i anlamadan/tanımadan Kur'an'ı tanımak 
mümkün değildir. Onu ne kadar iyi tanırsak/anlarsak Kur'an'ı 
o kadar iyi anlayabiliriz. Varlığı varoluşu anlamlandırmada çok 
önemli bir işleve sahip olan vahyi anlamılandırm)ada Hz. Реуgamber (s.a.s.) kilit konuma sahiptir. Опи tanımadan, namazın 
nasıl kılınacağını bile bilemeyiz. Onun ісіп M. Akif'in dediği gibi Hz. Peygamber'e bütün bir beşeriyet borçludur. О, insanlık 
için büyük bir lütuftur: “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini arındıran, kendilerine kitap 
ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek suretiyle Allah, 
müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur.” (Âl-i İmran,164) 


Kur'an'ı anlama bağlamında çok önemli bir konumda olan 
“Hz. Peygamber'i doğru tanıma/anlama” işi, ciddi bir mesele 
olarak karşımızda durmaktadır. Birbirinden çok farklı, âdeta 
birbirini nakzeden Hz. Peygamber tasvirleri, sorunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. 


Hz. Peygamber'i tanıma çerçevesinde çok önemli bir boyut da 
onun eğitimiciliğiidir. Müslümanlarını dindarlıklarının gereği olarak onu örnek edinmesi (Ahzab, 21), eğitim konusunda da söz 
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konusudur. Onu tanımadan örnek/'model edinmek mümkün değildir. 


КЕЧЕТ 


Kur'an'a göre Hz. Peygamber, sadece “tebliğ” 
göreviyle yükümlüdür: “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilenleri tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. (Ma- 
de, 67) “Еу Muhammedi! “Sana yalnız tebliğ etтек düşer,” (АН İmran, 20; Ra'd, 40; Nahl, 82) “Реуgamberin görevi, sadece tebliğ etmektir.” (Maide, 
99; Nahl, 35; Nur, 54: Ankebut, 18; Teğabun, 12) 


Terim olarak tebliğ, peygamberin, Allah'tan aldiği mesajları aynen insanlara ulaştırmasıdır. Bu, 
her peygamberin vazgeçilmez niteliklerinden birdir, Ulaştırmaya konu olanvulaştırılan şey, bir 
bilgi, bir haber, bir mesaj ise o zaman eğitirmöğretim söz konusudur. Nitekim, tebliğ kelimesine bazı sözlükler öğretmek anlamını da 
vermişlerdir. (Mesela bk. Komisyon, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Büyük Lügat, Tebliğ md.) 

Tabil ki tebliğ, bir mesajın birtakım ifade kalıplarına dökülerek muhataba rasgele duyurulması 
demek değildir. Bir mesaj/bir bilgi, eğer muhâtap tarafından doğru anlaşılmış, doğru kavranmış ise ona ulaşmış demektir. “Doğru anlaşılması"'ndan maksat, kaynak kişinin anladığı anlamın 
aynısını, alıcı kişinin anlamasıdır, İletilmesi düşünüleri mesajını anlamı, kaynakla alıcı arasında ortak kılınmamışsa, o ulaştırılamamış demektir. Kisacası, kaynak kişi ile alıcı arasında iletişim sağlanmadıkça “tebliğ” gerçekleşmiş olmaz. Şu 
halde tebliğ, bir iletişimdir, diyebiliriz. 


А 
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Meseleye böyle yaklaşınca tebliğin, bir eğitimöğretim İşi olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Zira 
eğitim-öğretim etkinliği, bir iletişim işidir. Eğitimöğretim süreci, kaynak (öğretmen-eğitimci) ile 
alıcı (öğrenci) arasında iletişimin gerçekleştiri! - 
mesi sürecinden ibarettir. (Bk: Küçükahmet, 1986; 
13: Alkan, 1979: 32-3.) 


Kaldı ki, Kur'an, sadece “tebliğ” etmekle yükümlü bulunduğunu bildirdiği peygamberi, “öğretici ve eğitici" olarak nitelendirmekte; onun 
yaptığı işin, bir öğretim ve eğitim faaliyeti olduğunu açıkça ortaya koymaktadır: “Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındiran, size Kitab'ı ve hikmeti öğreten, size bilmediklerinizi öğreten bir rasul gönderdik.” (Bakara, 
151) “O (Allah), ümmilerin arasından kendilerine 
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ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara Kitab'ı ve 
hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir.” 
(Cuma, 2: Ayrıca bk. Bakara, 129; Al-i imran, 184) 


Ayrıca, birçok ayette, peygamberin, “doğru yolu gösteren bir rehber” olduğu (Şûra, 52) vurgulaпгуог; Allah'a, Allah'ın yoluna davet ettiği, aydinlatc olduğu belirtiliyor. (Bk. Ahzab, 45-6) Birçok 
ayette de onun, “bir uyarıcı, hatırlatıcı, dikkat 
çekici” olarak takdim edildiğini görüyoruz! “Hatırlat, uyar! Gerçekten hatırlatmak müminlere 
fayda verir.” (Zariyat, 55) 


Bütün bunlar, eğitim-öğretim faaliyetinin içindeki işlerdir ve bu nitelikler, bir eğiticinin, bir öğreticinin nitelikleridir. Dolayısıyla bütün bu anlamdaki ayetler, peygamberin tebliğ görevinin, tamamen bir eğitim-öğretim görevi olduğunu 
açıkça orlaya koymaktadır. Hz. Peygamber 
(s.a.s.)'in ayetleri açıklama, inzar etme, tebşir 
etme, örnek olma gibi bütün yaptıkları, aslında 
tebliğin dışında işler/görevler değil; tam aksine 
tebliğin kapsamı içinde yer alan işlerdir. 


Kaldi ki Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bizzat kendisi de vurgulu bir ifadeyle, “Ben, ancak ve ancak 
muallim olarak gönderildim.” (in Mace, Mukaddime, 
17, No: 229; Ayrıca bk. Muslim, Talak, 4) buyurarak bu 
temel görev ve niteliğini açıkça belirtmektedir. 
Hz. Peygamber (s.a.s.), tebliğ görevini, tamamen bir eğitim-öğretim faaliyeti olarak gerçekleştirmiştir. 


1271 
[| 


Bugün din eğitimi faaliyetini yürütenler, yani İslam'ın öğretisi doğrultusunda bireylerde davranış değişikliği sağlama sürecini düzenlemeye 
çalışanlar, Hz. Peygamber'i elbette örnek almak 
durumundadırlar. Dikkat edilirse, onur eğitimciliğini taklit etmekten değil de örnek almaktan 
söz ediyoruz. Onun eğitime ilişkin söz ve uygulamalarını doğru anlamllandırm)adan örnek almak mümkün değildir. Bunun için şöyle iki yönlü bir yolculuk ve bu yolculukla birlikte hem tarihe hem de günümüze ilişkin fikri ve ilmi bir çaba 
içine girmek gerekmektedir: 


Опсе Peygamber Efendimiz'in yaşadığı döneme gitmek gerekir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.)'in, içinde yaşadığı fiziki ve sosyal çevreyi 
ve ö çevrenin bütünlüğü içinde orun hayatırı tanma, onun hayatının bütünlüğü içinde eğitimöğretime ilişkin söz ve uygulamalarını anlamlardırmak suretiyle kavrama, ön şarttır. Bu anla- iyi tanındıktanı sonra bu şart ve іткапіаг çerçema/kavrama, Hz. Peygamber'e ait olduğundan vesinde, Hz. Peygamber'i по söz че з Санал. 
emin olunan söz, tutum ve davranışların, kendi o rinin içerdiği агаш 

bağlamları içinde пе anlama geldiklerini, insan- е, nasil иренү аш Gîrcelestlîileca: 
lara vermek istediği asıl mesajın ne olduğunu ді hususu üzerinde çalışılacaktır. O kutlu sözler, 
fark etmeyi içermektedir. Böyle bir anlamlanıdır- bugünün insanı için ne demektedir? Kutlu Peyma, onların ne kadarının, hangi kısımlarının, kül- gamber'in o söz, tutum ve davranışlarıyla dile 
iürel/yöresel/dönemsel/konjonktürel olduğunu O getirilmeye çalışılan hakikatlar/her çağın insani- 
ve ne kadarının, hangi kısımlarının da zaman па hitap eden mesajlar, bugün nasıl formatlanaaşımına Uğraması mümkün olmayan kalıcı ÖZ bilir, hangi davranış kalıplarıyla ortaya konabilir? 
veya o öze İlişkin olduğunu ayırma imkânı da Bu ve benzeri sorular sorulup güncel cevapları 
sağlayacaktır. bulunacaktır. 


gey pre Pi mgm r 
geleneği tarıma 










Hz. Peygamber'in eğitimlciliğiini güncellemeye 
Bu yapıldıktan sonra tekrar günümüze doğru çalışırken sünnetin ve Kur'an'ın bütünlüğü yayolculuğa çıkılacaktır. Günümüze doğru yolcu- nda bunların anlaşılması amacıyla oluşmuş 
lukta, on beş asırlık geleneği tanıma çalışmaları geleneksel birikim göz ardı edilmeyeceği gibi 
yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçle, çağdaş bağlamı iyi tanımak ve çağdaş bilimsel 
çok farklı dönem ve yörelerde yaşamış olan verilerden yararlanmak da kaçınılmazdır. İnsanın 
Müslümanlarını, Hz. Peygamber'in eğitime ilişkin eğitimi söz konusu olduğundan dolayı, özellikle 
söz ve uygulamalarını nasıl anlayıp yorumladık- ınsan bilimlerinden ve bunların içinde öncelikle 
ları, onları uygulamaya nasıl yansıttıkları tespit psikoloji ve eğitim bilimlerinden yararlanmak 
edilecektir. Bu tespitlerden hareketle, dönem- şarttır. Çünkü bunlardan yararlanarak Hz. Peyden döneme, yöreden yöreye farklılıklar arz (O gamber'in mesajı tahlil edilip ayrıntılandırabilir, 
eden bu geleneği kendi şartları içinde sorgulayıp günlük hayatla irtibatlandırarak uygulanabilir haanlamlandırmak ve Hz. Peygamber'in sünnetine İs getirebiliriz. 

ve Kur'an'a uygunluğunu irdelemek gerekmektedir. Geleneksel birikimin, sünnetle ne kadar 
uyum içinde olduğu hususu, ciddiyetle sorgu- Görüldüğü gibi Hz. Peygamber'in eğitimliciliğlini 
ianmalıdır. Burada merhum Canan Hoca'nın Şu örnek edinme işi, oldukça yoğun ve nitelikli bir iltespitiyle yetinelim: mi ve fikri çabayı gerektirmektedir. Zira son tah- 
“Klasik kitaplarımızda tedvin edilen İslam ahlakı (| İlde. hemen yanıbaşımızda olmayan, tarihe mal 
йе sünnetin âmir olduğu İslam ahlakı her nokta- O Olmuş bir peygamberin hayatı, sözleri, tutum ме 
da birbirinin tamamen aynı değildir. Menşeini bir davranışları söz konusudur. Ayrıca, onlara ilig- 


Örnek edinme. fikri ve ilmi çabayı gerektirir 


kısım hikemiyattan, etibba sözlerinden, durüb-ı К/П, her dönemde ve her yöredeki Müslümanlaemsalden, müneccimlikten, ferdi anlayış ve "N kendi kültürel birikimlerinin ve kendilerini kuizahlardan, bir devrin görüşünü aksettiren veci- O $а!ап şartların elverdiği ölçüde ortaya koyduklazelerden, daha fenası mevzu olduğu kabul edi- п yorumlar ve uygulamalar var ve bunlar da tari- 


len hadislerden alan meseleler, çoğu kere, "ha- һе mal olmuşlar. Bunları anlamllandırmjak ve 
dis" olarak, bazen da “âdâbtarı" olarak çeşitli ki- | sonra onları günümüz insanının hayatıyla ilişkitaplara girmişlerdir." (Canan, 1984:13) Söz gelimi, lendirerek bütünleştirmek suretiyle kullarılabilir 
hadis olarak rivayet edilen “Kadınlara yazı yaz- hale getirmek, eğitsel sorunlara yaklaşımda Hz. 
mayı öğretmeyin...” sözü gelenek içinde öylesi- Peygamber'i günümüz insanının model alması- 
ne benimsenmiş ki asırlarca kız çocuklarının/ka- rın yolunu açmak ciddi bir çaba gerektirmektedırların eğitimi konusunda Müslümanların tutum dir. Gelecek yazıda ömekler üzerinden konuya 
ve davranışlarını belirleyici rol oynamıştır. (Bu sö- devam edeceğiz, 

гип eleştirel değerlendirmesi için bk. Canan, ege. 351-59] KAYNAKLAR 

ALKAN Cevat, Eğitim Ortamları Ankara, 1879, 


DA | CANAN İbrahim, Peygamberimizin. Sürnetinde Terbiye, 3. 
Geleneksel birikim bilimsel bir yaklaşımla değer- ba., Cihan yay, İstanbul, 1984 


lendirilip anlamlandırıldıktan sonra günümüze KÜÇÜKAHMET Leyla, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2. bs. 
gelinecektir. Çağımızın şartları ve imkânları çok Апкага, 1986 


Günümüze uyarlama 
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кепш Demirci 


“Kutlu Doğum”un hakkını yememek için: 


Hucurat 7 


Peygamber, hayatlarımızın “özne”sidir. Paslı demir tozlarını uyudukları yerden kaldıпр hizaya sokan bir mıknatıs gibi varlığımızı hizaya sokmakta, hayatımızı uyuduğu/uyuştuğu yerden ayağa kaldırmaktadır. Allah'ın rasulü (s.a.s.) tarihsel bir figür degil, nostaljik bir unsur hiç değil; canlı ve güncel bir gerçekliktir. 


вмій kandillerini ve Kutlu Doğum programlarını bir tür 
M folklöre dönüştürmemizderi endişeliyim. Bu programlaпп çoğuna hakim olan yaklaşımda, Peygamber (S.a.5.) 
bir “nostaljik figür” olarak anlatılıyor, anlaşılıyor, “Neredesin ey 
peygamber!” edası, aslında “nerede olduğumuzu” bilmememizin 
sancılı bir haykırışı olsa gerek. “Özledik seni!” deyişler, onun halen canlı ve güncel "gerçekliğinin hayatımızda yer etmediğinin 
belirtisi olarak okunmalı. Son zamanlarda, hissesi olmayan kissalarla anlatılan bir “Peygamber ve sahabeleri” hamaseti doğdu ki 
{пе yazık ki bu tür anlatımlar, reyting ve dolayısıyla para getirdiği 
için yaygınlaşıyor) arkasından bir de gözyaşı dökmüşsek, kendisine tabi olunacak bir peygamber değil, kendisine acınacak, “ah 
vah” edilecek “zavallı” bir peygamberle baş başa bırakılıyoruz. 
Hele bir de, yoğun gözyaşı dökmemiz, ona ve güzel sünnetine 
uzaklığımızı seslendiren vicdanımızın çığlıklarını sustururnca etraf- 
ta “Peygamber aşkı"ndan ağlayan ama mesela onun kıldığı, onun 
kıl dediği namaza bigâne, onun yaşadığı tesettür ve edebe hal di- 
Іуіе dudak bükenler çıkmaya başladı, Yedeklerinde “çok sevgili” 
bir peygamber ama önlerinde “din"i yozlaştıran, “sünneti birkaç 
gözyaşına indirgeyen ekran müptelası kadınlar adamlar... Diyeceğim o ki bu gidiş, gidiş değil: Tuhaf ritüellerie kutsanan ama okumaya değer görülmeyen Kitab'ın yanına şimdi de pek çok sevilen 
ama tâbi olunmaya değer görülmeyen bir peygamber anlayışı eklendi. 


Oysa peygamber, hayatlarımızın *özne"sidir. Paslı demir tozlarını 
uyudukları yerden kaldırıp hizaya sokan bir mıknatıs gibi varlığımızi hizaya sokmakta, hayatımızı Uyuduğu/ uyuştuğu yerden ayağa 
kaldırmaktadır. Allah'ın Rasulü (s.a.s;) tarihsel bir figür değil, nostaljik bir unsur hiç değil; canlı ve güncel bir gerçekliktir. Uzaklarda değil; yarımızdadır. Gerilerde kalmış ме bizi terk 
etmiş değil; bal gibi aramızdadır, sımsıcak yanı baımızdadır. Evet. evet: “İyi billelimi ki, aramızda Allahn Rasulü var.” 





Hucurât suresinin yedinci ayetinin bu cümlesi diri 
ve Осі Kur'an'ın içinde hâlâ daha nefes alıp veriyor, hayatlarımıza nabız pompalayan bir kalp olarak kasılıp gevşiyor. “Va'lemü enne fikum rasulellah” Mealen: “Bilin ki, içinizde Allah Rasulü var,” 


Hucurât'ırı birinci ayetinden yedinci ayetine kadar 
okursak Rabbimizin bizi adım adım Rasulünün yarına aldığını görürüz. Birlikte yürüyelim mi “onun 
evine doğru? 


1. “Siz ey iman edenler, Allah'ın ve elçisinin önüne 
kendinizi koymayın, Allah'a karşı sorumluluğunu - 
zun bilincinde olun. Çünkü Allah, kuşkusuz her şeyi işiten, her şeyi bilendir.” Allah'ın elçisi, önüne 
geçmeyeceğimiz kadar önümüzdedir, diridir, dirilсіг. Allah'ın elçisi, Allah'ı önüne ve önümüze 
koyduğu için en acil önceliğimizdir. 


2. “Siz ey İman edenler, sesinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin, birbirinizle yüksek 
sesla konuştuğunuz gibi onunla konuşmayın, yoksa bütün amelleriniz, siz farkında olmadan boşa 
gitmiş olur.” Nebi, sesimizi kendisine göre sürekli 
ayar elmemizi gerektirecek denli dudağımıza yakınıdır, kulağımızın dibindedir. Demek ki, sözümüze kulak kesilecek kadar sıcacık bir nebi vardır. 
Kulak verdiğimizi dert edinecek denli şimdi ve buradadır mebi. 


З. “Bakın, Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kisanlar var ya, işte onlar kalpleri, kendisine karşı s0- 
rumluluk bilinci ile (doldurularak) Allah tarafından 
sınananlardır; onlar için bağışlarıma ve büyük bir 
mükâfat vardır.” Nebi, hatırına susulacak kadar 
huzurumuzdadır. Sesimizi yarında kısacak kadar 
yakırımızdadır. Nefesimizin hemen yanı başında; 
hecelerimizin hemen arasında durur nebinin hatırı, 


4. “Gerçek şu ki (еу peygamber,) seni evinin dışından çağıranlar var ya, işte onların çoğu akıllarını 
kullanmazlar.” “Onun evi"ne doğru yürüyecek olan 
biziz; onu evinden çıkartıp bize doğru yürümesini 
beklemek sdepsizliktir. “Onun evi” ise onun sünnetidir. Burada olan herkes için “Orada mym, 
yoksa burada miyim?” sorusunu sorduracak kadar 
“burada”dir Allah'ını elçisi. 


5. “Çünkü, sen (kendi isteğinle) onlarin yanına geinceye kadar sabredlip beklejselerdi, kendi lehleri- 
ne olurdu. Ama Allah yine de çok bağışlayıcıdır, bir 
rahmet kaynağıdır.” Tüm hatalarımıza rağmen, 


“Yanımıza gelir mi асаба?" deme hakkımızı yitirmeyeceğimiz kadar re'fetiyle ve merhametiyle şimdi ve bu imiz ve ümidimizdir nebi. Umi 
hep tazedir, hep yenidir, hep canlıdır. Başimıza 
Konmuş kuş gibi kaçmasın diyecek kadar ürkektir 
ümit... Ya kaçarsa diye tilreyeceğimiz kadar başımèn üstünde durup durmamak arasında Çırpinmaktadır. 





6. “Siz ey iman edenler, yoldan çıkmışını biri size 
bir haber getirirse muhakemenizi kullanın; yoksa 
istemeden insanları incitir ve sonra yaptığınızdan 
pişmanlık duyarsınız.” İnsanlar istemeden incitmek ve sonra yüzleşmeye cesaret edemeden, 
özür bile dileyemeden içimizde sıcacık bir köz gibi 
yarıp duran bir pişmanlık üretip üretmemek kadar 
“şimdiki ve buradaki” meselemizdir nebinin bu 
“haberi”. Üstelik bunu doğru bildiğimiz haberi din- 
Іеуегек, dikkate alarak ve bir de aktararak yapmış 
olabiliriz. “Doğruya doğru!" demenin bile bizi kurtaramadığı tanımsız bir boşlukta elimizdervdilimizden tutuyor nebi, Kendi haklılığımızda bile kendimizi hesaba çekecek kadar ince ve keskin bir duyarlılık yükler bize Allah'ın elçisi. O kadar yakınımız- 
da... 


Hucurât, 7: “Öyleyse, bilin ki, Allah'in elçisi aranızdadır. О, her işinizde ve her zaman sizin termayülünüze uysaydı, bundan zarar görürdünüz. Ama, 
görüldüğü gibi, Allah imanıfnızı) size sevdirdi, onu 
kalplerinizde güzelleştirdi ve hakikati inkâr etmeyi, 
günah işlemeyi ve (güzel olan şeylere) karşı çıkmayi size çirkin gösterdi. İşte bunlar, doğru yönü izlevenlerdir.” 


İmanın bize sevimliliği kadar elle dokunulur bir gerçektir Allah'ın elçisinin aramızda oluşu. Kalplerimizin imanla güzelleşmesi kadar gözle görülür, kalple hissedilir bir gerçektir Allah'ın elçisinin aramızda 
oluşu. Gerçeği inkâr etmek, günah işlemek, hayra 
karşı çıkmak пе kadar açıkça nefret edilesi, ne 
denli kesin biçimde iğrenilesi ise, o kadar içimizde 
yerleşiktir Allah'ın elçisinin hatır. Fıtratımızın yatağında sessiz bir nehir gibi akar Allah'ın elçisinin haberi. Bizi bizimle tanıştırır aslında Allah'ın elçisi. Yüzümüze ayna tutar ve içimize içimizi gösterir, Kendimizi kendimize yanaştırır. Gerçekle bizim aramızdadır Allah'ın elçisi; gerçeği gerçek eyleyen onun 
hatındır. Yüzümüzle yüzleştirir bizi Allah'ın elçisi; 
güzeli güzel eyleyen onun hatırıdır. 


Bu yazıyı da okunulur eyleyen, bu yazıyı okuyanı 
da uzun ve zahmetli bir yazıyla söz söylemeye deдег kılan da Allah'ın elçisinin halırıdır. Aramızda olmasa o, ne bu yazı yazılırdı ne -yazılsa bile- okunmaya değer olurdu. 
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Zevnep Кауһап 


Bekliyoruz efendim 


Sen-aramiızda-değildin. Çoktan ayrılmıştır buralardan... 


Maddi olarak ayrıldığın gibi manen de gitmiştin 
yanımızdan, Bizler unutmuştuk seni. Kalplerimiz 
seni anmaz olmuştu. Dudaklarımız hatırlamıyor- 


агаи simi... Başka ismer vardr söytediyie — Eren a کک‎ unutmuş olmamız d 


miz, senin isminden çok başka isimler... 


sevgimizi başkalarına, diğerlerine dağıtıyorduk, 
hiç düşünmeden. Senin dışında, sana uzak, 
senden сок uzakta ne varsa her şeye, Кіт varsa hepsine... Bolca, arsızca, kaygısızca... 


Sevgi bile yalandı sensiz, yalandı oysa... Biz 
gerçek zannetmiştik. Yine aldanmıştık... 


Sevgi seninle yaratılmıştı oysa senin için yaratılmigi... 

Dünyanin peşinen verilen fakat içinde bin bir 
elemi beraberinde taşıyan zevkleri, göz асі, 
ziyneti bizi bir kere daha kendine çekmeyi başarmıştı. Çünkü biz zayıftık, zaaf içindeydik. Zayıllığımız da zaalımız da senden ауп, senden 
uzak olmamızdı aslında. Biz bunu bilmezlikten 
gelsek, düşünmek istemesek de... Bir mirasyedinin yaptığından daha çok, çok daha kötü, çirkin, utanç verici ve alçaltıcı değil miydi bu bizim 

yaptığımız? 

Zulümdü adi bunun, nankörlüktü. 


Günahlar çöldü, bizler kaybolmuştuk; kum 
tepeleri hep birbirine benziyordu Efendim... Tıpkı bizler gibi birbirine 
benziyordu Sarı tepeler... 
Meydana getirdiğimiz, 
varlığı anlamını yitirmiş, ruhsuz kalabaliklar, cansız topluluklar gibi... Peşine 
düştüğümüz, içimize zehir akıtan 
lezzetler gibi... 
Zehirli olduğunu 










bildiğimiz hâlde, vicdanımız hakikati kulağımıza 
fısıldadığı hâlde vazgeçmediğimiz, bir türlü vazgeçemediğimiz... Ardı arkası kesilmeyen serapların peşinden koşar gibi... 

Bizi dağlar, tepeler kadar günahlara batıran, buil miydi 





Günahlar denizdi, biz yüzüyorduk,. 

Bütün çabamız bir tahta parçasının üzerinde, bir 
kara parçasına çıkabilmek içindi... 

Zincir zincir yanlışların bizi götüreceği hayâl adalarına... Yalan, sanal adalara... 

Susamıştık ama kanmak için denizin suyunu Iĝiyorduk; içtikçe daha çok içiyor, içtikçe daha çok 
şusuyorduk... Bu işkence пе zamanı bitecekti? 
Yok, hayır; şikâyet etmeye hakkımız yoktu, Bir 
tek söz etmeye dahi hakkımız yoktu bizim... 


Yoktu Efendim, değil mi? Bu gerçeği olsun kabul etmeliydik, eğer bunu da inkâra kalkışırsak 
tamamen kaybedecektik... 


Sensizlik fırtınaydı... 


Fırtınanın ortasında, farelerin delik deşik edip 
sonra da terk ettiği, su alan bir gemide kalmuştık biz. Her bir yönden şiddetle esen rüzgâr, göğü delercesine yağan yağmur... Birbirine kangan sesler, korku, dehşet ve 
çığlıklar... 


Adam boyu dalgalar vardı Efendim. 
sensizlik geceydi, dipsiz bir 
kuyu gibi, gözleri kör 
edecek kadar siyah, 
üzerimize Çekilmiş 
bir yorgan gibi... 
Küçük bir çocuğun annesiz 
kalışı gibi, minik bir kuşun 
kafese ko- 
ШЕК gibi... 
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yıldızları da, dünya ve içindekileri de senin nu 
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Hizleri havattavken hiclik de 





reer My, bizleri senden bu kadar uzaklara sughennem çukurlarına vuvarlayan, umutsuz 
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düşlerin girdabına duşuran, düşürdüğü verde 
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Dew. Dr. Fikret Karaman 
і | 


1 [ега Raskin Yardımı 


Teheccüt namazı 


Hayatımızı; gece ve gündüz gibi iki önemli zaman dilimi kuşatmaktadır. Bunun bir tarafı gündüz olup; aydınlık koşuşturma, çalışma ve geçimini temin etme anıdır. Diğer 
bölümü de gecedir. Karanlığı ile insanın bedenini örten ve saran bir elbise niteliğindedir. Dinlenme, tefekkür ve geçmisini değerlendirmek için önemli bir fırsattır 





nsanın yaratılışında; dalma Allah'a karşı duyduğu sevgi, 

saygı ve bağlılığını gösterme arzusu vardır. Bu yüzden kisi çeşitli düşünce, duygu ve davranış biçimleriyle O'na 
yaklaşmaya çalışır. O'nun hoşnutluğunu ve rızasını kazanmak 
ister. Bu bağlamda Yüce Allah'a yapılan itaat, kulluk ve boyun 
eğme gibi rızasına uygun her eylem ibadettir. Şüphesiz ki her 
dinin kendi mensuplarına göre ön gördüğü bir ibadet tarzı vardır. Biz bu konunun detayi üzerinde durmayacağız. Esas itibaпуіа yazımızda; İslam'ın sıkça vurgu yaptığı farz namazlarının 
önemine dikkat çektikten sonra ağırlıklı olarak teheccüt namazımni anlatmaya çalışacağız. Farz namazları dururken niçin gece namazı, diye bir soru akla gelebilir. Hemen hatırlatalım ki 
her fırsatta tarz namazlarının önemi ve fazileti anlatılmaktadır 
Biz de bu konunun bir nebze de olsa altını çizeceğiz. Fakat teheccül namazının zamanı, şekli ve yerine getiriliş tarzı biraz 
daha farklıdır. Özellikle bu namaz, gösterişten uzak, sessiz ve 
sakin bir ortamda ifa edilmektedir. Dolayısıyla beş vakit namazırı kılan, her zaman ve istediği ап gece namazını da rahatlikla gündemine alabilir, 


Kuran-ı Kerim; namazın önceki peygamberlere ve toplumlara 
da emredilen ortak bir ibadet olduğunu haber vermektedir: 
“Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptik ve 
kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekât 
vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi." 
(Enbiya, 73) Bazı ayetlerde de namazın açık özelliği olan rükü ve 
secdeye vurgu yapılmıştır. Bir kısmında ise onun sahibini Kötülüklerden alıkoyduğu, iyiliklere yönelttiği ve gönülden gelen 
bir bağlılıkla Allah'ın huzurunda durmayı sağladığı haber veril 
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wi, Evkmlü'e-Salat, 8/5) Bir başka hadiste Isa bes 
JARIT NAMAZ MUTT үп opunga Akan Mir 


nehre benzetilmiştir. Günde beş ke? bu 


suda yıkanan kamin bedeninde kirden f 
mayacaği gibi beş vaki namaz kılanın 





ninde gunah kalmayacak 
mazlar bu hataları siler götürür. (Buhari, Evkatü'ş 


alat, ê) Yine Selman-ı Farisi, Sünen-i М 





namaz bölümünde ver alan şöyle bir olayı nak 





etmektedir: Bir gün Hz. Peygamber (s.a.s.) ile 
birlikte bir ağacın gölg eşinde oturuyorduk. Û 
esnada eline kuru bir ağaç dal aldı ve yaprakla- 


HORUN суе kadar salladı. Sonra söyle Duyur- 





anA n JH j Г - ра Fi эч Fa! a. 
пешп Mir dedi, пеп ое опа, NEN öyle yapii 
n ya ази! allahı, diye Бога Li Cean vergi 


Bir Müslüman güzelce abdestini alp bes vakit 





namazını kıldığı zaman üzerindeki hatalar, aynen 
bu ağacın yapraklarının döküldüğü gibi dökülür.” Sonra şu ayetin mealini okudu: “(Ey Miuhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin 
gündüze yakın vakitlerinde namaz kil, Çünkü ту! 
likler kötülükleri (günahları) giderir. Bu öğüt alarılar için bir öğüttür Hud. 114) Şüphesiz ki bu 
ayet, namaz vakitlerine Işaret etmektedir. Gür 


düzün iki tarafından maksat, güneşin tepe пок 





asıra gelmeden önceki ve sonraki dilimleri çağ- 


mektedir: “Ev Muhammedi!) 

Kitaptan sana vahvolunanı Сесе namazi: her dönem ve her insan için bir arınma ап! 
oku, namazi da dosdoğru kl. dır. Aşıkların, velilerin ve tüm Allah dostlarının gecenin 
Çünkü namaz, insanı hayasız bir bölümünde de olsa uyanık kalma 
lıktan ме kötülükten alkor, Al- tedir. Bu uyanıklık anı, seher vaktidir. Canlı cansız һе! 
ап! anmak (olan namaz) a bir hareketlilik icindedi! 


e- varlık kendi doğal yapısı, 
alla arı Fu ÎÎ К райе І А lah > 5 „м j a ЧР 

belle en buyuk ibadettir. Alah, Rahmet kapıları açılmış, hata ve kusurların bağışlanacağı 
müjdelenmişti! 





arim temin etmek 
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yaptıklarınızı biliyo Arkel 
451 NORI gunde birkaç kez aliпап maddi bir ака insani 


— І 


уегпек ihtiyacı кагеапо gibi kılınan namaz sa- rıştırmaktadır. Buna göre sabah namazı, gündü 





юе de ruhun manevi gıdası alınmakladın тип һи шанда, Öğle ve ikindi namazlar da 


dila namaz, sadece manevi hayatımızı değ »bür tarafta olmaktadır. Gecenin gündüze yakın 
çeyreamızı, maddi ve sosyal hayvalırmızı da disipli vakitleri ise akşam ve valsl vakitleridir. (Diyansi 
пе etmektedir. Bu itibarla namaz bastan sona Kur'an Маа лгу 

kadar bir temizlik, güzellik ve mutluluktur. Би 


Tri ғ = Т. чі iki ian A İl Fi 
TRAE = с imei Allahia gn DERT агпағ? Sayesinde, ооцгиоаг Allan те Чопи 
Cİ хз кса еа Пам SEVE Alla H м ا ر ت‎ a 





kurmakta ve O'na yalvarma ve yaklaşma 


, Е f № j [ый ii 
1. | irLik Mr ari VE КП ila GEREN пата. 


İİ tırsatını bulmaktadır. Böylece hayatin sıkıntıları 
VAKTI ya ıklaşınıca' “E ка kalk ezani оқи да б 
ч Mr А iz мр ri TS Fy irsi ir Br — i { ahe m? 
ка hiat H LR па ve JOrlüklarma Karsi gi ime LA. JNU есе elži тагапга: иуи Н 





Dr. Alexis Garrėl, müminin папага 
amber (5.а.5.); öncelikle namazı, dinin kazandığı Du kuvvetin msan ve havalı üzerimde 
direği, muminin miraci ve gözünün bebeği оа ki olumlu gtkisin з açıklamaktadır: “Diyebiliъл 


макипае кпга 15е ег rim ki namaz, günümüze kadar кыштап kuvvet ve 





гак Kabul imisi 


hayırlı bir davranis olarak müdeleamişlerdir. (Bu hâre B 


jen şah 





wmaklarının ег büyüğüdür 
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sen doktor olmam nedeniyle tedavi ettiğim hastalar üzerinde bunun birçok örneklerini bizzat 
müşahede ettim. Nice hastalar gelmiştir ki ben 
onların tedavisinde aciz kalmışımıdır. Ancak namaz âdeta onların hayatına "radyum" ışınları saçan bir maden gibi büyük bir enerji ve hareket 
kaynağı olarak devreye girmektedir.” (Yusuf ei Kardavi, İbadet, 314) 


Şimdi okuyucularımızla paylaşmayı düşündüğümüz teheccüt namazından söz etmek istiyoruz. 
Teheccüt; kelime olarak hem uyumak hem 
uyanmak anlamına gelir. Kur'an ve hadislerde 
zikredildiği şekliyle genel olarak namaz kılmak 
ve Kur'an okumak maksadıyla geceleyin uyanmak demektir. Böylece teheccüt, geceyi ihya 
amacıyla kılınan namazın adi olmuştur. Bu naтап, bir süre uyuduktan sonra kalkılarak imsak vaktine kadar devam eden süre içerisinde 
kılınması gerekir. Buna gece namazı da denir. 
Geceleyin uyanıp namaz kılan kimseye de müteheccit denir. Söz konusu namazı kılmak isteyenler en az iki, en fazla sekiz rekât olarak kılabilir. Bilindiği gibi gece namazlarında genel olarak iki rekatte bir selam verilir. Ancak bir selamla dört veya daha fazla rekât da kılınabilir. Gecenin bir kısmında uyanıp namaz kılmak özel olarak sadece Hz. Peygamber (5.a.5.)'e farz olup 
ümmeti için farz kılınmamıştır. Bu itibarla İslam 
bilginleri bu namazını bizim için de mendup bir 
namaz olduğu görüşündedir. Bazıları da az бпce ifade edildiği gibi bu hükmün yalnız Hz. Peygamber için farz olduğunu ve bunun da vefatına 
kadar devamı ettiğini belirtmişlerdir. 


Peygamberimiz (s.a.s.), gece namazlarını kilarken uzatırdı. Kyam esnasında uzun sureler 
okurdu. Rükü ve secdelerde ise tespih ve duaları uzatırdı. Bazı rivayetlere göre ayaklarının bile şiştiği anlar olmuştur. Bu israrlı tutum; Hz. 
Peygamber (s.a.5.) ve ashabının gece namazına 
ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Öyle ki 
bu namaza karşı duyduğu sevgiyi her fırsatta 
İfade ederek şöyle buyurmuşlardı: “Seher vakti 
kılınan iki rekat namaz, bana dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır.” (Buhaп. італ, 39) Başka bir hadiste de konu ile ilgili 
kendisine farz namazlardan sonra hangisinin 
daha makbul olduğu sorulduğunda; “Сесе namazı..." diye cevap vermiştir. (Müslim, Sıyam, 203) 
Nitekim şu ayette de işaret edildiği gibi gecenin 
о sakin annda yapilan ibadet ve duaların, insaпіп ruhunu etkilediğini haber vermektedir: “5йр- 


hesiz gece ibadetinin etkisi de daha fazladır. (Bu 
ibadetteki) sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise 
daha düzgün ve açıktır." (Müzzemmil, & Görüldüğü 
gibi gece ibadeti, insanın ruhuna bambaşka bir 
huzur vermektedir. Unutmayalım ki hayatımızı; 
gece ve gündüz gibi iki önemli zaman dilimi Киsatmaktadır. Bunun bir tarafı gündüz olup ауdınlık koşuşturma, çalışma ve geçimini temin etme anıdır. Diğer bölümü de gecedir. Karanlığı ile 
insanın bedenini örten ve saran bir elbise niteliğindedir. Dinlenme, tefekkür ve geçmişini değerlendirmek için önemli bir fırsattır. Her nefsin 
bu mutlu ve huzurlu ortama ihtiyacı vardır. Zira 
gece, fikir ve düşüncelerin anasıdır. İyi değerlendirildiğinde gençler için bir umut, yaşlılar için bir 
huzur kaynağıdır. 


Gece namazı; her dönem ve her insan için bir 
arınma anıdır. Âşıkların, velilerin ve tüm Allah 
dostlarının gecenin bir bölümünde de olsa uyaгик kalmalarını temin etmektedir. Bu uyanıklık 
апі, seher vaktidir. Canlı cansız her varlık kendi 
doğal yapısıyla bir hareketlilik içindedir. Rahmet 
kapıları açılmış, hata ve kusurlarını bağışlanacaği müjdelenmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Maпїеіпагтеѕіподе, bu durumu şöyle tasvir etmektedir: “Seher vakti ibadet ve rahmet pınarıdır. О 
anda kalkmak, saadet işaretidir. Geceyi anmakla geçirmek, bağrı yarık olanların âdetidir. Allah'ı 
zikir ile yaşanan seher; âşıkların devleti ve hasretle yananların san'at kaynağıdır. Allah'ı anmakla geçirilen gece; velilerin şiarı ve gönül erlerinin işi, yiğitlerin ganimeti, seçkin kullarının 
baharı, dostlarını bahçesi ve kâmil insanların definesidir.” (Marifetname, =. 288) 


Yüce kitabımız da gecelerde özellikle seher 
anında Allah'a ibadet ve dua etmeyi teşvik etmiştir. Опип bu çağrısına icabet edenlerin de 
bağışlanacağını müjdelemiştir: 


“Onlar korkarak ve ümit ederek Rabbine ibadet 
için yataklarından kalkarlar, Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar," 
(Secde, 16) 


“(Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru.” 
diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda 
gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah'tan) bagışlanıma dileyenlerdir.” (Al-i İmran, 16-17) 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) gece namazında 
israr edince yorgun ve uykusuz kalmasına aciyanlar, ona yardımcı almak için еу Allah'ın elcisi geçmiş ve geleceğin 
bağışlanmadiı mi, diye 
rek bir halıriatimada bu 
lunmuşlardır. Onun bi- 
tüm insanlığa ders olaсак şu cevabi çok ап 
lamlıdır. “Ben 
şükreden bir kul olma- 


Allal та 


yayim Mi?” Buhari, Теһес 
cüt, 6) İşte bu şükrün bir 
örneği olarak Hz. Peygamber (s.a.s.), gecele 
rini teheccut namazıyla 
süsleyerek şöyle dua et 
miştir; “Allahım, hamd 
sana mahsustur. Sen 
göklerin, yerin ve bun 
аг: різ her şeyin sahib Jİ- 


kavuşmak da haktır. 
Sen'in sözün de haktır 
Gennet de haklır. Ateş 
de haktır Peygamberler 
de haktır. Ey Allahım, 


Yüce kitabımız gecelerde özellikle seher 


kendimi уап? Sana verdim. Yalnız Sana iman 
ettim. Yalnız Sana güvendim 
düm. Yalnız Senin burhanlarına dayanarak mùcadele ettim. Aramizda sadece Seni hakemi kildım. Еу Allah'ım, önce işlediğim veya sonra işle 

nm diye endişe ettiğim, gizli y 
işlediğim bütün günahlarımı bağışla 


геп, geriye bırakan ancak Seri SİN. (Buhari, Tehe 


Ball aTi А у mw piri 
Yalnız sana dër- 


asi п ve acıkları 


ا ات 


Öne geçi- 


È ШЇ, hi 


Diğer taraftan Hz. Peygamber (ѕ.а.5.1, henüz 
Le "H 

endisine nübüvvet görevi verilmeden önce yal- 
kendisine MUDUVVEİ g rimed Г ТЕ 

, tefekkür etmeyi ve Rabbini 
anmayı çok arzu etmiştir. Bu maksatla sakin, 
Sessi7, emniyetli ve yuksek bir konumda olan 


Hra mağarasını ziyaret etmeyi seçmişti. 


niz başına kalmayi 


Her yil 


ramazan ayinin sön gLirlerimde azigini alarak 
orava Скад 


Ozellikle geceleri, ask ve sevk 








anında Allah'a 
ibadet ve dua etmeyi teşvik etmiştir. O'nun bu çağrısına 
icabet edenlerin de bağışlanacağını müjdelemistir 


Allah'a һа 
det ve dua ederdi 
Habbiyle 
valnmız kalmak ona 


Cünkü 


sevdirilmisti. Itikat 
badetini Hz Dra- 


him (a.s. in getirdiği 
за göre 
yerine getiriyordu 
Böylece Hz. Feygamber {s.a.s} he- 





tevhit inanci 


nüz kendisine реуgamberlik 
verilmeden önce Dilê hanifler gibi Rab 

bini arıyor ve dusunüyordu. Bu Dağlamda Hz кын 
a.s.) in dininde ve 

olan Oruç ve namaz 
gibi ibadetlerle 


ye reyi 


Rabbine yaklaşmaүа çalışıyordu. 
Unun bu ibadetini 
ме Allah'a olan derin 
sevgisini догегиег, 
“Muhammed Rabbine âşık oldu.” demişlerdir. Bu ibadet ve tefek 

kur hali onu Cebrail'in getire 

ceği vahyi almaya hazırlıyordu 
Nitekim öyle de oldu. Ramazarı ayının bir gecesinde bu 
buyuk vuslat gerçekleşti 


Ме yazik ki çağımız zda da çok : 
bir hayat yaşıyoruz Sabahtan akeita kadar êl, 
ayak, göz, kulak, baş ve gönül yorgun düşmek 
5, menfaat, yalan, hile ve iki yüzlü 
ük neredeyse meslek haline gelmiştir. Helal, ha 


esli ve gürültülü 





tedir. Göste 





ram, hak ve hukuk anlayışı sanki zihinlerde silin- 





miştir. Biriken gam ve kederler neredeyse ne 


tesleni kesmektedir. Тат bu sırada, gecenin о 


tenha ve issiz anı İnsanın aklına geliyor. Bütün 


ои olurmsuzluklarla leşme, hesaplaşma ve 








onları ayıklama kararlılığına пе dersiniz? Zor 
ama imkansiz değil. Gecenin o anında Butun 
sartlar lehte. Abdest, namaz, dua, gözyaşı, te- 


fekkür ve ibret alma anı, Ne mutlu bu fırsatı, gü- 





cû ve manevi hazineyi değerlendirenlere! Ne 


mutlu seher vaktinde gam, keder ve sıkırıtılar- 


dan Kurtulmak isteyenlere | 


SÖYLEŞİ 
кшп 


söyleşi: Elif Arslan 





Nurullah Genç: 


“İnsanı kavramanın, onu iyi okumanın 
yolu, farklı bilim dallarının ya da farklı 
bilgilerin dünyasından hayata bakmayı 
becermektir.” 


Hz. Peygamber sevgisi, asırlardan beri milletimizin gönlünde önemli bir yer etmiş, bu sevgi ve bağlılık her alanda kendisini göstermiştir. Toplumsal hayatta, kültür ve edebiyat 
ürünlerinde, evlerin dekorasyonunda, çocuklarımıza verdiбітіг isimlerde, askerimize Mehmetçik diye seslenişimizde, 
kısacası hayatımızın her alanında aşikâr olan peygamber 


sevgisi, buğün de aynı içtenliği ve heyecanıyla inananların 
| © gönlünde yêr ediyor. Hatlar, tezhipler, mezar taşları, miraciyeler, mevlitler, naatlar, Şiirler ve daha pek çok yolla ifade 

etmişiz Allah'ın rasulüne olan sevgimizi, bağlılığımızı... 


Nurullah Genç'i de pek çok kişinin tanıması Peygamberi- 
“Ateş Semazenleri” mizle ilgili bir eserle, Yağmur'la oldu. İlk yayımlanan şiiriniz 
yanmayı ve dönme- de Peygamber Efendimiz'e ilgili yanılmıyorsam... 
yi anlatıyor. Kültürümüzde çok 
önemli olan bu kavramları, Mevlana 
lelselesinde de gö- O yıllarda yazdığım şiirleri, 1980-1983 arasında yazdıklarım 
rebiliriz: Yanama- en şiir ш с ТЕ Poi ет. 
а 1 О şiir, anlatan, Hz. amber'in Mekke'den 
imi ln çıkışını, red duygularını anlatmaya çalışan bir şiirdi. Şiirsel olarak zayif ama destan olarak güçlü bir metindi. 


Evet hicretle ilgilidir. 1979'da lise son sınıftaydım. Hicret 
konulu bir yarışma düzenlenmişti. O yarışmada birinci seçilen “Hicret” isimli şiirim ilk yayımlanan şiirimdir. 


Meşhur şiiriniz Yağmur, hem çok sevildi, hem de Peygam- 


berimiz ve şiir denilince ilk akla gelen şiirlerden biri oldu. 
Yağmur'un arka planını şairinden dinleyebilir miyiz? 


Yağmur şiiri yazıldığı anda on yıllık bir geçmişe sahipti. Yani 1980-1990 arasında on yil, niye benim bir 
naatım уок, niye ben bir naat yazamıyorum diye 


| kimim bir adi | | 


rabın sonucunda yazılmıştır. Yarışma ilan edilirce çevremden de gelen destekle gönderdim. 


Nurullah Genç, bir naat daha yazmayı düşünür 
тїй? Veya yazacak olsa bu naalın ana teması пе 
olur? 


Aklıma gelmedi değil ama Yağmur'un daha üstünde bir şey olursa yazarım, yoksa yazmanın 
bir anlamı уок. Her şair her yazdığı şiiri, bir öncekinden İyi yazmak zorundadır. İrtifa kaybetmemelidir. Çünkü şiirin, sanatın, edebiyatın seviye olarak düşmeye tahammülü yoktur. Edebiyatımızı ve şiirimizi yeniden kalkındıracak, yeniden iyi noktalara taşıyacak yol budur. Ben de bir 
naat daha yazar miyim bilmiyorum ama hayallerim var, gerçekleştirebilirsem çok mutlu olurum. 


Kafanızda oluşmuş herhangi bir şey... 


Şöyle söyleyeyim: Kafamda birkaç düşünce olgunlaşmak üzere. Olgunlaşırsa, şiirimin İkinci 
dönemi başlamış olacak zaten, yeni 
şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani о 
defteri kapattım. Bundan sonra başka 
bir defter açacağım şiirde inşallah. 







"siyah Gözlerine Beni de Götür” şiiriniz de bir 
naat mı? 


Hayır, o bir naat değil ama oradaki siyah gözler 
bir çift bayan gözü de değil, Aslında “Siyah Gözlerine Beni de Götür” bir münacattır. Gözü mecazi manada alırsanız, siyahı gözlerden Kasıt, 
Cenab-i Hakk'ın varlığıdır. Çünkü O'nu tarif etmek mümkün değil, hayal etmek mümkün değil, 
tasavvur etmek mümkün değil Bunu siyah 
gözlü bir bayana yazılmış bir şiir olarak algılayabiliyorlar. Onlara kızmıyorum, her okuyucu Şiiri 
kendine göre yeniden inşa edebilir ama söylediğim gibi aslında bir münacattır о Şiir. 


Son kitabınız Ateş Semazenleri geçeni yıl yayımlandı. Kitabın ismi gibi bölüm isimleri de dikkatimizi çekti: Son Yangın ve Su Yangını. Gerçi siz 
Şiirlerinizin kastettiğiniz anlamın dışında algılanabildiğini ya da her okurun şiiri kendine göre inşa 
edebildiğini, edebileceğini söylüyorsunuz ama 
elbette sizin bakış açınızı, duygu ve düşünce 
dünyanızı yansıtyor şiirleriniz. Bu bağlamda 
ateş, semazen, yangın, su, dahasi su yangınının 
imalarını anlatabilir misiniz? 





Buradaki yangın kalbe düşen ateştir. “Ateş 5emazenleri” de yanmayı ve dönmeyi anlatıyor. 
Kültürümüzde çok önemli olan bu kavramları, 
Mevlana felsefesinde de görebiliriz: Yanamayanlar dönemezler. Aslında evrendeki her varlığın dönerken yandığını, zikrettiğini düşünüyorum. Tabii söylediğiniz gibi, bu benim bakis 
açımdır. Ben böyle düşünüyorum ama bir başkası böyle düşürmeyebilir. “боп Yangında 
dünyamn, insanlığın son halini, 
insanlığın, ülkemizdeki insanlaпп psikososyal durumunu, yeryüzündeki birtakım gelişmeleri 
kendi bakış açımdan, kendi 
penceremden anlattım. 


Bu bölümün arkasından “Su 
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Yangını" bölümü geliyor. Buradaki şiirlerde zaten ana ternalarım olan sevgi, aşk, ölüm, hüzün, 
ayrılık gibi temaları biraz daha derinliğine sorgulayarak, biraz daha toplumsal ve tarihsel bir çizgide ele aldım. 


Su ve yangın nasıl bir tamlama oluşturdu? 


suyun bizim kültürümüzdeki anlamını biliyorsunuz. Su, İçinde hayatı barındıran, hayati ifade 
eden bir kavram. Hayatı güzelleştirmenin kargisında pek çok olumsuzluk, daha güzel bir hayatin önünde pek çok engel olabilir. Bütün bunlara rağmen ben, bir dirilişin, yenilenmenin olduğunu düşünüyorum. 


Yakında yayınlanacak yeni bir şiir kitabı üzerinde 
çalışıyorsunuz sanırım... 


Evet, toplu şiirlerimde son kitabım “Harflerin 
Simyası”, Alfabenin yirmi sekiz harfine yazılmış 
yirmi sekiz şiir var bu kitapta. A'dan Z'ye... Sadece G'nin şiiri yok, çünkü onunla başlayan kelime yok. Ama aynadan zerine 28 hari, 28 şiir 
var orada. O da kitabın son bölümü yani; harfleпп simyası... 


Padişahları şair olan bir milletiz. Böyle bir geleneğimiz var, bu gelenekte alanlar birbirinden günümüzdeki kadar ayrılmış da değildi. Bilim 
adamları farklı alanlarda, bilimin ve sanatın farkli dallarında faaliyet gösterip uzman olabiliyorlardı. Siz de Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinde profesörsünüz. Akademisyen kimliğinizin, üstelik farklı bir alandaki 
akademisyen kimliğinizin yanısıra, şairliğiniz, sanatın farklı dallarıyla da uğraşmanız buna güzel 
bir örnek. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 


İngiliz düşünürü Francis Bacon insanların düşebilecekleri hataları tanımlarken bu hatalardan birisini meslek hatası olarak açıklar. О da şudur: 
Tek alandan yeryüzüne ve insanlığa bakarsanız 
yanlış okursunuz hayatı. Çünkü insanın kendisi 
bütün bilimlerin konusudur zaten, Kimyasıyla, fiziğiyle, biyolojisiyle, iç dünyasıyla, dış dünyasıyla, toplumsallığıyla... Toplumsallığıyla sosyoloji- 
nin, ruh haliyle psikolojinin, kültürel yanıyla antropolojinin, harcama ya da hayatını kazanma 
mantığıyla iktisadın, yaptığı iyi ve kötü şeylerle 
hukukun, doğrusuyla, çirkiniyle, güzeliyle ahlakın... pek çek disiplinin konusudur insan. İnsanı 


kavramanın, onu iyi okumanın yolu, farklı bilim 
dallarının уа da farklı bilgilerin dünyasından hayata bakmayı becermektir. Eğer tek alanda kalırsanız ve hayata tek alandan bakarsanız hayatı yanlış yorumlarsınız. Ben iktisatçıyım, iktisadi 
bir gözle bakıyorum hayata. Davranış bilimleri 
hocasıyım, davranış biliminden bakıyorum, psikolojiden bakıyorum, sosyolojiden bakıyorum, 
bakmaya çalışıyorum. Bunu büyük bir beceriyle 
yapıyorum demiyorum, yapmaya çalışıyorum. 
Edebiyatını dünyasından bakıyorum, fotoğrafın 
dünyasından bakıyorum, fizik bilimlerin dünyasından bakmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum 
ki hayat bunların hepsinden ibaret, tek taraflı deб. 


Bir şiirdeki bir ifadenin fotoğrafını çekmeyi düşündünüz mü hiç? 


“Lambada titreyen alev üşüyor” mısrasının føtoğrafını nasıl çekebilirim diye uzun zamandır 
düşünüyorum. Lambada alev var, ama bir taraftan da o kadar soğuk ki sert bir rüzgâr değil, hafif bir soğuk fırtına esiyor ve alev titriyor, üşüdüğünü hissediyor. Bunu nasıl çekerim diye düşünüyorum. Fotoğraf güzel bir şey. Şiirde, şairin 
imge yapısındaki çağrışım bir fotoğrafta varsa O 
fotoğraf sanattır, derim. Yoksa düz bir metin gibiyse, fotokopi gibi çektiyseniz onun bir anlamı 
yoktur. 


Fotoğrafın sizin dünyanızdaki anlamı nedir? 


Bazen fotoğrafını çektiğim bir şeyin başında iki 
saat, üç saat kalıyorum. Emin olun yazın tarlalara fotoğraf çekmeye gidiyordum, saatlerce aynlamıyordum, oysa fotoğrafını çekmişim artık, 
Ama ayrılamıyordum, çiçeklerle böceklerin aşkinı seyrediyordum. О buluşmayı izliyordum, biri 
çiçek, biri böcek... Böceğin çiçeklerdeki fotoğrafını çekip ondan sonra seyrediyordum onu. Bir 
iktisatçırın bunu yapması уа da bir işçinin bunu 
yapması önemli bir şey diye düşünüyorum. Buпи çoğalimamız lazım. Dünyanızı öyle bir dolduruyor ki o güzellik, gördüğünüz güzelliklere basit, sıradan bir mantıkla yaklaşmıyorsunuz artık. 
Zaten aşk da burada gerçek bir aşk olmaz mi... 
Zaten aşk burada ölümsüz olmaz mi, böyle hissedilirse ve duyulursa... İşte onun için sokaklaımız, evlerimiz mutsuzluklarla dolu, onun için 
gençlerimiz bir arayış içerisindeler sürekli ama 
hakikati bulmakta zorlanıyorlar. Onun için insanlar birbirlerine kıyıyorlar, onun için aldatıyorlar, onun için göründükleri gibi olamıyorlar. Ben çiçeğin уа da 
böceğin dünyasında 
ikiyüzlülük hiç görmedim bugüne kadar. 
Dünyanın en güzel varlıkları gibi geliyor bana, 
çünkü ikiyüzlü değil, neyse onu yapıyor. Yılan 
bile İkiyüzlü değil, ısıracaksa ısırıyor. Korkutuyor 
sizi gördüğünüz zaman, neden, çünkü ikiyüzlü 
değil. Ama bir Batılı düşünür şöyle söylüyor: *İnsanda, beni en çok rahatsız eden şey, baskasiгип gözlerinin içine bakıp gülümseyebildiği anda 
ona kötülük yapmayı da düşünebilmesidir.” 


son olarak Dergimizin okuyucularına, Diyanet 
İşleri Başkanlığı personeline neler söylemek is 
tersiniz? 


Her din görevlisinin aslında iyi bir sosyal bilimci 
olması lazım, psikoloji, sosyoloji, felsefe, mantık 
okuyacak. Din görevlisinden söz ediyoruz; bunlari okuyacak ki toplumu tarıyabilsin. Hatta bu 
disiplinlere ilgili genel bilgileri olacak ki matematiğin ne anlama geldiğini diri olarak da anlatabilзіп. Ünlü Fransız düşünürü Descartes -kendisi 
metodolojide rasyonalizmin dünyadaki еп 
önemli temsilcilerindendir, riyazetin yani matematiğin de dünyadaki en önemli isimlerinden birisidir- bütün kâinatın matematikle ifade edilebi- 
Isceğini söyler, Kendisini aforoz eden, kovan 
papazlara “Ben sizden daha dindarım çünkü 
ben Tanrıya öylesine inanıyorum ki bütün kâina- 


п belli bir matematiksel temele göre 
yaratmıştır." diyecek kadar önemli bir 
гат İlgilenecek ki bu tarafından da bakabilsirn hayata. O yüzden eski bilim 
adamlarımız, bilgelerimiz, alimlerimiz 
zamanında yedi ilimde en iyi noktaya 
gelmeyi hedef seçmişlerdir. Yedi ilimde; bu yüzden bazıları için yedi tula sahibi ifadeleri kullanılır, sebebi budur. İnsan kavramlarla yaşar, kavramlar, kaynaklara aitse, yeryüzünün, hayatın Bilgisini ifade eder. Az sayıda kavram, siпг sayıda homojen kavram, yani tek 


alana hapsedilmiş kavramı bilgisi, ifade etmeyi 
zorlaştırır. İşte meslek hatası budur. Onun için 
çokça alandan bakmanız lazım. 


En son olarak ne diyelim? Meslek ataletine yakalanmayalım, hayata tek boyutlu bakmayalım, 
kendimizi çoğaltalım. 


Okuyucularımızdan Yağmur şilrinizden bir bölümle ayrılalım mı? 


Elbette... 


Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım 
Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım 
Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım 
Запа sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım 
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım 
Bahira'dan süzüleri bir yaş da ben olsaydım 
Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım 
Senin için görülen bir düş de ben olsaydım 
Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım 
Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım 
Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım 
Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım 
Batılı yıkmak ісіп kuşandığın kılıcın 

Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım 
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Hz. Peygamber ve çocuk sevgisi 


Sevmek ve sevilmek ihtiyacında olan temiz fitrata sahip çocuklara; temiz olanla olmayanı, güzel olanla çirkin olanı, doğal olanla yapmacık ve sahte olanı ayırt edebilmeleri için ilgimizi, alakamızı, sevgimizi vermeliyiz 


sorumluluklara bakıldığında; ilahi mesajın ulaştırılmasından tutun да uyarma, müjdeleme, toplumdaki yanılışlıkları ortadan kaldırma, insanlara rehberlik etme, hislerine mağlup insanlari memnun etme, nazari kaidelerin yanı sıra pratik 
değerleri öğretme, hayatlarına yön verme vb... birçok hususta 
görevler yerine getirdikleri görülecektir. Peygamberini rehber 
edinen toplumlar, dünya hayatındaki işlerinde ve yaşantıların- 
da huzuru, sükünu elde etmişler (En'am, 48); bunun aksine davranis sergileyen, peygamberini yok sayan, onun rehberliğine 
kulak vermeyen toplumlar ise helaklerle, yıkımlarla (Enbiyâ, 41) 
tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Anlaşıları odur ki Allah, 
peygamberler göndermek suretiyle insanlara sürekli yardımda 
bulunmuştur. 


P eygamberlerirı gönderiliş amaçlarına ve üstlendikleri 


Peygamberler silsilesinin son halkası Efendimiz (s.a.s.)'in hayatında gerek peygamber, gerekse bir beşer olması açısından 
bizler/insanlık için sayısız örnekler vardır. Çünkü Kur'an-ı Keпп; “Andolsun ki, Rasulüllah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir 
örnektir.” (Ahzâb, 21) ifadesiyle bu gerçeği vurgulamaktadır. Aynı zamanda insanlar peygambere uymakla, imani noktadaki 
kararlılıklarının ve Yaratıcı'ya karşı ûlan sevgilerinin еп bariz örneklerini sergileyip O'nun affına ve bağışlamasına talip olmuşlardir; “(Rasulüm!i De kı: Eğer Allah'ı seviyorsanız бапа uyunuz 
ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son deгесе bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (А-1 İmrân, 31) 


Çocuklarımız ve gençlerimiz kuşku уок ki,bizler için vazgeçi|- 
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mez değerlerdir. Onların çok kiymetli ve değerli 
olması hayatlarının her aşamasında üzerlerine 
titrememizi gerektirir. Çünkü nesillerimiz bizler 
için geleceğimizin teminatı, değerlerimizin mirasçisı ve öngördüğümüz yarınların sahipleridir 
Sadece bu saydıklarımız sebebiyle değil, her 
şeyden önce bir insan olmaları yönüyle de опіаra özel bir önem vermemiz gerekir. Hele günümüz dünyasında yaşanan buhranlar, sevgi yoksunluğu içerisinde, zamanımızın tamamını onlara ayirsak yine de yetersiz gelecek gibi görünmektedir. Çünkü UPSAM (Uluslar arasi Politik 
ме Siratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 17 
şehir merkezinde yapılan bir araştırma, duruпип vahametini ortaya koymaktadır: “Sınav 
kaygısı, gelecek kaygısı, ailede, okulda şiddet 
sebebi ile gençler kendilerini anlayacak kişileri 
bulmakta zorlarımaktadırlar. % 72'si sigara içti- 
Gini, % 66'si alkol kullandığını, % 26'si uyuştu- 





гиси kullandığını, % 65'i 
bir kere denediğini, % 
теш 150 büyü 46'si kendisine zarar ver- 


Mp, gei бїтї, % 71 Ii okuldan kaçгк! i їбїгї, % 64'ü disiplin cezası aldığını ifade etmektedir. Bu sayısal durum, соcuklarımız ve gençlerimizin, “bizi anlayın, bize ilgi duyun" çığlıklarının rakamsal yarısımalarıdır. (Diyanet дунк Dergi, sayı, 193, 
Ocak 2007) Her şeyden evvel Hz. Peygamber: 
“Hiçbir çocuk yoktur ki İslam fıtratı üzere doğmuş olmasın.” sözüyle, sadece dini kimliği ortaya koymaktan öte, çocukların doğuştan olan 
masumiyetleriniri ilgi/alaka ile geliştirilmesini ifade etmeye çalışmış olsa gerektir. Bu sebeple 
sevmek ve sevilmek ihtiyacında olan temiz fıtra- 
ta sahip çocuklara; temiz olanla olmayanı, güzel 
olanla çirkin olanı, doğal olanla yapmacık ve 
sahte olani ayırt edebilmeleri için ilgimizi, alakamizi, sevgimizi vermeliyiz. 


Belirtmiş olduğumuz bu ilgisizlik ve alakasızlıklann aksine, yukarıda ifade ettiğimiz birçok noktada olduğu gibi, Hz. Peygamber'in hayatında çocuklara bakış ve davranışları ile ilgili güzel örnekler mevcuttur. Öncelikle Efendimiz (s.a.5.), genel 





likle, insanlık adına insana bakışta genel prensip 
ortaya koyarak: “Küçüklerimize acımayan, S&vgi-şelkat göstermeyen; büyüklerin hakkını tanımayan, saygı göstermeyen bizden değildir.” (Ebü 
Dâvud, Edeb, 58) sözüyle zihinleri inşa etmiştir 
sonraki aşamalarda ise bizzat uygulamaları ile 
ashabına bu düşüncenin örneklerini sergilemiştir. Özellikle torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseуіп'е göstermiş olduğu sevginin örnekleri kaynaklarımızda mevcutllur ki, âdeta toplumumuz - 
da çocuklara geleneksel anlamdaki bakışını yanlışlığırı ortaya koymaktadır 


Hz. Peygamber bir gün torunu Hasan'ı sevip 
bağrına basarken yanında Akra İbni Hâbis bulunuyordu. Akra: “Benim on tane çocuğum var, 
onlardan hiçbirini öpmedim." dedi. Hz. Реуgamber (s.a.s.) ona hayretle bakıp: “Merhamet 
etmeyen kimseye merhamet olunmaz.” (Buhâri 
Edeb, 18) buyurarak merhamet ve sevgi hissinden yoksun bırakılan çocukların insani vasıtlarıпп eksik kalacağını beyan etmektedir. Benzer 
şekilde Hz. Peygamber'in huzuruna gelen bir 
grup: “Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?” diye 
sordular. Peygamberimiz: “Evet” buyurdu. Onlar: “Fakat biz, Allah'a yemin ederiz ki onları ӧрmüyoruz.” dediler. Bunun üzerine âlemlerin 
Efendisi: “Allah sizin kalplerinizden merhamet 
duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim 
Kİİ” (Müslim, Fezâil, 164) buyurmak suretiyle, sevgi, 
muhabbet pınarları kuruyanlarını halini insanlığın 
nazar-ı dikkatine sunmuştur. 


İlahi Kelam: “Servet ve oğullar (evlatlar), dünya 
hayatının süsüdür,” (кем, 46), "Еу inananlar! Keridinizi ve ailenizi ateşten koruyun.” (Tahrim, 6) itadelerini bildirirken âdeta insana: “Sahip olduğun 
değerlerin kıymetini bil ve bunlara karşı sorum- 
Iuluğunu yerine gelir. çağrısını yapmaktadır, 
Başta anne-baba ve yakınlar olmak üzere çücuklar toplumun elinde birer emanettirler. Bu 
emanete riayet de onların, beden ve ruh sağlığı 
nın geliştirilmesi, iyi bir eğitim ve öğretimden geçirilmesi, ahlaken olgunlaşması, şahsiyet sahibi 
olarak yetiştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Gön 
lümüzü ve ellerimizi Yaratıcımıza açtığımızda: 
“Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler 
ve zürriyetler bağışla.” (Furkan, 74) dua nağmeleri 
dile getirildiğinde, inancı ve yaşayışıyla iyi, ef 
demli eşler ve çocuklar hepimizin ortak temennisi ve dileğidir 
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Hz. Peygamberin bizlere öğrettiği en temel 
prensiplerden biri de kuşkusuz çocuklar arasın: 
da eşit davranma hissiyatıdır. Efendimiz'in ya 
nında oturan bir adamın oğlu geldi. Adam onu 
öperek dizine olurttu. Az sonra kuçuk bir kizi 
daha geldi. Adam onu önüne oturttu. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber: “Bunların ikisini bir tutsanal” diye adamı uyardı. evlatlar arasında esitlik ilkesini; “Allah'tan korkunuz; çocuklarınız ага 
sında adaletli davranınız.” 
züyle bildirmektedir. Hiçbir suretle evlatlarımızı 
yetiştirirken, onlara birtakım imkanları sunarken 
ме onları sahip olduklarınızdan -özelikle mal 
paylaşımı konusunda- paydaş kılma hususunda 
bu sözü kulak ardi etmememiz gerekir. Daha 
gelişim çağında bu olumsuz düyguyu çocuklarımıza aşıladığımız takdirde, birlikteliğin değil ayrmun taralı olarak onları yetiştirmiş Oluruz кі, uzun 
soluklu yaşamda bu durum müspet sonuçlar 
doğurmaz. Şu çağrıyı hiçbir zaman unutmamavız: “Mallarımız ve çocuklarınız ancak birer imtiпапа; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.” (Teğabun, 15) Çocuklarımıza edep / adap, 
gerekli olan sevgi, şefkat ме merhamet duygu 
sunu aşılarken ebeveyn ve toplum rehberliğinden onları mahrum bırakmayalım. 


Müslim. НИАБ, 13) 50- 
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li > Doç. Dr. İbrahim Hilmi Karslı 


` Din İşleri Yüksek Kurulu veal 


Kur'an bugün de insanı en 
doğru yola çağırmıyor mu? 


"Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan 
müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” isra, 9) 


Kur'an dün olduğu gibi bugün de en doğruya ve insan için en faydalı olana götürür. Авпsaadette nasıl bedevi bir topluluğu medeni bir ümmete, barbar bir güruhu örnek bir сеmaate dönüşlürdüyse buğün de aynı potansiyele sahiptir. Yarın da benzer imkân ve firsatı insanlığa sunmaya hazırdır. Çünkü dün insana doğru yolu gösteren Kur'an, bugün 2аmanin ilerlemesi йе demode olmamış; öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. О, tutarli ve Insanın hiratyla uyuşan değerleri sunduğu için hiçbir zaman medeniyetin gerisinde kalmamıştır. Нер insanlığını önünden gitmiş; yolunu ve ufkunu aydınlatmıştır. Zamanla mukayуе! olmayanı çağlar üstü niteliği dolayısıyla hep güncel kalmış; aktüelliğiri ve haklılığını daima sürdürmüştür. Hatta mesajı ve çağrısı gün geçtikçe daha iyi anlaşılmıştır. 


Onun doğruya götürmesi, hakikate rehberlik etmesi belirli bir milletle de sınırlı değildir. Hangi rktan olursa olsun, hangi coğrafyada bulunursa bulunsun, sesine kulak veren, çağrısına 
yönelen herkes için bu fırsat söz konusudur. Çünkü belirli bir milletin ihtiyaçlarından doğmuş, опип sorunlarına cevap vermek için konulmuş bir değerler sistemi değildir, Yine о, insanin muayyen faaliyet alanlarında ilke ve prensipler koyup diğerlerini ihmal etmemektedir. 
Aksine inançtan ibadete, ahlaktan insanlar arasi ilişkilere kadar her alanda еп doğru ve en 





Sin ilmi 
Gr, yet {ауйай olana götürmektedir. 





Onun emirlerinden hangisi dün insanlığa taydalı idi de bugün lüzumsuz hale gelmiştir? Mesela namaz için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Dün insanı kötülük ve çirkinliklerden arndiran ve onu yücelten özellikleri іе faydalı ve gerekliydi de bugün böyle bir ibadet çeşidin: 
den insan müstağni midir? Dün âdeta bir mektep gibi insanı insanlığı ile buluşturan, aşama aşama olgunlaştırıp melekvari özelikleri ona kazandiran bu ibadet tarzına, günümüz insaninin ihtiyaci kalmadığını kim söyleyebilir? Öyle isa, insanın ruh dünyasına değerler katan, ahlakına güzellikler kazandıran bu ibadeti sürekli vurgulayan Kur'an, dün olduğu gibi 
buğün de insanı еп doğru ve en faydalı olana götürmüyor mu? 


Dün toplumda sosyal adaleti temin eden, fakirle zengin arasında ület ve kardeşlik köprü- 
Іегіги tesis eden, böylece kıskarıçlık, husumet ve kamplaşmayı ortadan kaldıran zekât Dlgün lüzumsuz hale mi gelmiştir? Varlıklı insana hayır yapma, paylaşma ve yardımlaşma 
şevkini yaşatan, bunu yaparken de fakiri incitmeme duyarlılığını опа kazandiran bu ibadet 
tarzi bugün anlamını mu kaybetmiştir? Bencilliğin, dünyevileşmenin, mal ve materyal sevdasının sürekli tahrik edildiği bir dünyada, ulvi duygularla karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek böyle bir ibadetin yapılmasına artık ihtiyaç mı kalmamıştır? Bu anlamda getirdiği yardımlaşma ve paylaşma ilkeleriyle Kur'an, belki de dünden daha fazla bugün, Insanın ihtivaç duyduğu evrensel bir hakikate çağırmıyor mu? 
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Yine Kur'an içkiyi insana yasaklamıştır. Bu, insana dür zararlı idi de bugün onun psikolojisi, bedeni ve sinirleri üzerindeki bütün zararları izale mi edildi? Medeniyetteki gelişme dolayısıyla faydalı hale mi geldi? Yoksa gün geçtikçe bu zararların neler olduğu daha iyi mi anlaşılmaktadır? Mesela içki, dün insanın akıl sağlığını tehdit eden, onu huzursuzluğa, siddeіе hatla cinayete götüren kötü bir alışkanlık konumundaydı da bugün insanlık bu tür tehlike ve problemlerden kurtuldu mu? Yahut ta alkol alanların akil, beden ve ruh sağlıklarını temin ederi bir tedavi şekli veya ilaç mı geliştirildi? Günümüzde trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri alkol değil midir? Yine adede huzursuzluk, şiddet ve boşanmalarda alkol ve uyuşturucu etkili olmuyor mu? Dolayısıyla dün olduğu gibi bugün de içki yasağıyla 
Kur'an insanlık için en faydalı ve en doğru olana çağırmıyor mu? 


Bireyselleşmenin, aşkın değerlerden uzaklaşmanın bir neticesi olarak insanın gittikçe alleden, onun sıcak ortamından uzaklaşması, daha mutlu bir hale mi getirmiştir опи? Yoksa 
aileye ihtiyaç bırakmayacak şekilde insana sevgi ме şefkat hislerini aşılayacak yeni, fitri bir 
donarım mi geliştirilli? Kur'an'ın getirdiği değerlerin ihmal edilmesi neticesinde zayıflayan 
айе bağlarının sebep olduğu boşanmaların gittikçe artması hayırlı bir gelişme mi olmuştur? 
Öyle ise boşanan eşleri karamsarlığa, strese halta biyolojik rahatsızlıklara; çocukları İse ісе 
kapanmaya, güvensizliğe ve anormal davranışlara götüren boşanmaların insana fayda ġetirdiğini kim söyleyebilir? Şu halde "En sevilmeyen helalin boşanma olduğu” konusundaki 
İslami gerçek bugün daha iyi anlaşılmıyor mu? 


Dün Kur'an, anne-babaya merhameti, şefkati emrediyordu da bugünkü medeniyet geliştirdiği yeni sistemlerle bunu başka yollarla mi telafi etmektedir? Anne-babanın böyle bir igiye mi ihtiyaçları kalmamıştır? Ferdileşme ve ahlaki değerlerden uzaklaşmanın bir neticesi 
olarak bakım evlerine terk edilen anne-babalar, evlatlarının kendilerine reva gördükleri bu 
ilgisizlik ve sevgisizlikteri сок mu memnunlar? Karşılıksız ve Koşulsuz seven anne ve babaların, şefkat ve merhamete en fazla ihtiyaç duydukları bir dönemde yalnızlığa terk edilmeleri İyi mi olmuştur? Huzur evlerinin!) sayılarının gittikçe artması toplum açısından sevindiпсі bir gelişme midir? Öyle ise Kur'an "Anne-babaya alçakgönüllü olarak acıyıp kol kanal 
дег." (İsra, 24) derken evrensel bir gerçekliği belirtmemiş midir? 


Dün Kur'an, adalete, İyilik yapmaya, yakınlara vermeye çağırırken, kötülük ve çirkinlikter 
уазакіагкеп insanlığa iyilik etmişti. Peki, bugün insan adaleti tesis etti, iyiliği en ideal гпапа- 
da yaygınlaştırdı, kötülük ve çirkinliği kökünü kazıdı da Kur'an'ın bu yöndeki irşatlarına ihtiyaç mi kalmadı? Aksine Kur'an, manevi olanla ilişiklerin zayıflamaya yüz tuttuğu bir dünyada bugün bile milyonlarca insanını elinden tutmakla; şiddet, haksızlık, hayasızlık ve çirkefliğin bin bir çeşidinden onları uzaklaştırmakta, hayır, cömertlik, fedakârlık, diğerkâmlık 
konularında âdeta onları yanştırmaktadır. Yine Kur'an dür olduğu gibi bugün de yeryüzünde mazlumların, mağdurların, ezilmişlerir umut kapısı, yaşama sevinci, hayalırı anlamı cmaya devam etmektedir. Yollarına ışık tutmakta, gönüllerine güven ve huzur serpmektedir. 
İnsanların "ben" "ben" dedikleri bir dünyada paylaşmayı, özveriyi, merhameti öğrelmekledir. Yine gittikçe yaygınlaşan şiddet, hoyratlik ve acımasızlığa karşılık kendisine gönül veenleri şefkate, inceliğe ve nezakete davet etmektedir. Bu tür prensipleriyle de Kur'an insanı en doğru ve еп tutarlı olana götürmüyor mu? 


Yine bugün Kur'an, ırk ve cinsiyet ayrımcılığırın, adaletsizliğin, adam kayırmarın, ötekileştirmenin yaygınlaştığı bir dünyada, *...Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de 
olsa adaleli titizlikle ayakla tutan kimseler olun...” (Nisa, 135) diyerek en doğru olana çağırmor mu? Ayrıca Kur'an, insanı ne bu dünyanin nimet ve güzeliklerinden mahrum etmekte па де onu dünya гпегагип tutsağı haline getirmektedir. Asıl olanın ebedi nimetler ме sansuz güzellikler olduğunu bildirerek burada yaşadığı hayatın geçici ve fani olduğunu ona ihtar etmektedir. Dolayısıyla ne Yahudilikte olduğu şekliyle dünyayı öne çıkarmakta ne de 
Hristiyanlıkta olduğu gibi dünyayı dışlamaktadır. Aksine getirmiş olduğu dünya ve ahiret 
dengesiyle yine insanı еп doğru olana götürmektedir. 
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Kur'an, insanı ne 
bu dünyanın nimel 
ve güzelliklerinden 
mahrum etmekte 
ne de onu dünya 
metinin tutsağı 
haline getirmektedir. Asıl olanın 
ebedi nimetler ve 
sonsuz güzellikler 
olduğunu bildirerek burada yasadiğı hayatın geçici ve 
fani olduğunu опа 
ihtar etmektedir 
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| ыз. Prof. Dr. L Hakkı Ünal 
E = [нп İsleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Ağır emanet 


Allah Rasulü (s.a.s), Veda Haccı'ni eda ederken Arafat meydanında ashabına 
yaplığı konuşmasının sonunda söyle buyurdu: “Size, sarıldığınız sürece bundan 
sonra asla sapılmaıyacığınz bir sey bıraktım: Allah'ın Kitabı.” Müslim. Нас, 199 


Kivayetin bazı tariklerinde geçen “ѕекаіеуп” (iki ağırlık) kelimesinden dolayı 
“sekaleyn hadisi” olarak maruf olan bu rivayet, İslam tarihinin birinci asrında 
ortaya çıkanı Siyasi ihtilafların ve sosyal çalkantıların hadisleri nasıl etkilediğiпі, bu etkiye maruz kalmış rivayetlerin de dini anlayışları nasıl şekillendirdiğini göstermesi bakımından çarpıcı bir örnektir, Hadisin burada verdiğimiz tankından ауп olarak, “Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti,” (Muvatta, Kader, 3), “Allah'ın kitabı ve ehlibeytimi.” (Tirmizi, Menâkib, 32) ikilisini içeren tariklar 
da vardır ve bunlar yaygınlık bakımından daha meşhurdur. Hadisle ilgili yapıtan önemli bir araştırmada, (Bünyamin Erul, Sürinet Kavramı ve Sekaleyn Fivayetleri 
Uzerine, İlahiyat yayınları, Ankara 2007) rivayetin 16 farklı sahabiden gelen Otuz 
versiyonu incelenmiş, ismatsız olarak gelen dördü dışında, Hz. Ali'den dört, 
Ebu Said el-Hudri ve İbn Abbas'dan üçer, Zeyd b. Erkam, Cabir b. Abdullah 
ve Ebu Hureyre'den ikişer, geri kalan sahabilerden de birer rivayet nakledilmiştir. Ebu Said el-Hudri'deri nakledilen üç rivayette, bu sahabinin, bir koпиѕтадап, “Kitap”, “Kitap-Sünnet”, “Kitap-Ehi-i Beyt” şeklinde üç farklı metin aktarıyor görünmesi gerçekleri ilginçtir. İlgili rivayetler erken kaynaklarda 
isnatsiz, hicri З. ve 4. asır kaynaklarında ise zayıf isnatlarla nakledilmiştir. 5enet yönünden yapılan bir incelemede oluz versiyonun ikisinin sahih, birinin 
uydurma, diğerlerinin ise zayif olduğu görülmüştür. (g.s. в. 159) 


Araştırmaya göre, klasik Hadis Usulü değerlendirmesi yönünden, "Кќар- 
Sünnet” versiyonları içinde sahih olani yoktur. “Kitap-Ehi-i Beyi” versiyonları 
içinde, Zeyd b. Erkam rivayeti isnat yönünderi sahihtir. Алсак bu rivayetin 
metninde Hz. Peygamber, ümmetine, Allah'ın kitabını bıraktığını ifade ederкап ashabına da ehlibeytini hatırlatmaktadır. Araştırmacıya göre “vefalının 
yaklaştığını hisseden Allah Rasulü dostlarına, Allah'ın kitabına sımsıkı sarlmalanni, kendisinden sonra evlenmeleri yasak olan eşlerini ise himaye etmelerini tavsiye etmiştir. Bu tıpkı bir babanın, vefatı öncesinde çocuklarına, аппеіеппе iyi bakmalarını tavsiye etmesi gibidir. Söz konusu hatırlatma, zaman 
içinde, mezhepler arasi tartışmalarını da etkisiyle ‘Allah'ın kitabı" ile birlikte biгакіап iki esasa dönüşmüş olmalıdır.” (А.о.е. в. 161) “Kitap-Ehi-i Beyt” rivayeti 
sahih kabul edilirse bu yorum makul görünmektedir. 


İsnat yönünden sahih kabul edilen diğer rivayet, yani bizim burada açıklamasni yaptiğimiz Cabir b. Abdullah rivayeti, Müslümanların sarılmaları gereken 
tek emanetteri yani Allah'ını kitabından bahsetmektedir ve 30 rivayetin 29'un- 
da ortak olan da budur. О halde sevgili Peygamberimiz'in Veda Hutbesi'nde 
ashabına ve dolayısıyla kıyamete kadar yolunu takip edecek ümmetine biraktığı ağır emanet Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Çünkü Hz. Peygamber'in, Allah'ın 
Kitabi yanı sira kendi sünnetinden bahsetmesi, tarihi açıdan pek uygun görünmemektedir. Zira “sünnet” ıstılahi anlamını Allah Rasulü'nün vefatından 
sonra kazandığı gibi Kuran'dan sonra teşri bakımdan sünnetin yer aldığı kullanımlar da onun vefatından sonradır. Sünnet'in istilahi anlamda bizzat HZ. 
Peygamber tarafından kullarıldığını gösteren meşhur rivayetlerin problemleri 
araştırmacılar tarafından ortaya konulmuş bulunmaktadır. Ancak buradan 
hareketle, Hz. Peygamber'in dini ve ahlaki örnekliği olarak Kur'an'dan ayrı 
düşünülemeyecek olanı sünneti göz ardı ettiğimiz gibi bir sonuca ulaşılmamalidir. Çünkü sünnetin meşruiyetinin kaynağı Kur'an'dır ve Hz. Peygamber'in 
rehberliği ve örnekliği olmadan dini yaşamanın imkânı da yoktur. Hz. Peygamber, Kur'an'ı insanlara tebliğ eden, öğrelen, açıklayan ve uygulayan otoritedir ve bu görevlerin hepsi ona bizzat Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. О 
halde bizim burada yapmak istediğimiz şey, Hz. Peygamber'in çeşitli amaçlarla istismarına karşi çıkmak, onun dini otoritesinin geçmişteki bazı siyasi Ih- 
Шаћага dayanak olarak kullanılmasını önlemektir. 


Yorumlamaya çalıştığımız hadisin diğer bazı tariklerindea yer alan “ehlibeyt” 
tabiri de ihtilaflara konu olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in еѕіеrinin uyarıldığı bir ayette onları tarımlamak için kullanılan nötr bir tabir (Ahzâb, 
33), hicri birinci asırdaki siyasi ihtilafların İzlerini taşıyan bazı rivayetlerde, Hz. 
Ali, Hz. Fatima, Hz. Hasan ve Hz, Hüseyin'i içine alan dar çerçeveli özel bir 
kategoriye dönüşmüş, Allah Rasulü'nün çok sevdiği bu değerli insanlar, başlarına gelen çok acıklı ve talihsiz olaylar yetmezmiş gibi kendi isimleri еігаћп- 
da oluşturuları siyasi ve dini tartışmalarını odağı haline getirilmişlerdir. Hâlbuki Hz. Peygamber'in diğer ashabı ve daha sonra gelen Müslümanlar gibi bu 
muhterem insanlar da Hz. Peygamber'in ümmetine bıraktığı ağir emanetin 
yani Kur'an-ı Kerim'in muhatabıdırlar. Onların, bu sorumluluğu müdrik bir hayat yaşadıklarında hiç şüphe yoktur. Her Müslüman gibi, Allah'ın kulu ve Rasulü'nün ümmeti olmak şerefi onlar için de еп yüce idealdi. Hangi amaçla 
olursa olsun, Hz. Peygamber'in kendisinin de tabi olmak ve sarılmak zorunda olduğu Allah'ını kitabının yanına, ona tabi olmakla şeref bulan insanların dinin bir rüknü gibi İlave edilmesi makul olmadığı gibi bu, o insanlara gösterilmesi gereken saygıyla da kâbili telif değildir. İşte açıklamaya çalıştığımız hadis'e bir şekilde idrac edilen (katılan) “ehlibeyt” veya “treti” (oyum) tabirlerini makul bulmayan veya kabul etmeyen diğer gruplar da Kur'an gibi dinin en 
önemli kaynağının yanında olsa olsa “sünnet” olabilir düşüncesiyle, "peygamberinin sünneti” eklemesini yaparak kendi yaklaşımlarını ortaya koymuşlardır. 


Konuyla ilgili yapıları bir araşlırmmadarı hareketle yorumlamaya çalıştığımız hadis, “Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin.” (Аі- İmran, 103) diyerek kendisine çağıran Allah'ını kitabına bizi emanet etmekte, onu da bize agr 
bir emanet olarak bırakmaktadır. Hz. Peygamber'in sünnetine uyarak ona layık bir ümmet olmanın da o aziz Peygamberi ölesiye seven yakınları ve arkadaşlarının değerini layıkıyla takdir etmenin de ancak bu emanetin hakkını vermekle mümkün olacağını hatırdan çıkarmamak gerekir, 
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Alfabe devrimi ve 


Diyanet İşleri Başkanlığı 


Diyanet İşleri Başkanlığının tarihi sürecini incelerken Cumhuriyetin ilk yillarında alfabe ve dil konusunda yaşanan gelişmelere kısa bir göz atmak taydalı olacaktır. Çünkü alfabe değişikliğinin Diyanet ve din hizmetlerini şu veya bu şekilde etkilemiş olma durumu söz konusudur, Yine bu yıllarda gündeme gelen Türkçe ibadet ya da anadilde ibadet konusu ise bu yazının 
kapsamı dışında kalacaktır. 

Din ve dil 


İnsanın en önemli vasıflarından biri, Yüce Allah'ın ona lisan vermiş olması, 
konuşmuasıdır. 

Dil, fikirleri insanlara anlatmanın bir aracıdır; düşüncenin hem dayanağı 
hem de taşıyıcısıdır. Dil geliştikçe düşünce de gelişecektir. 

Öncelikle insanlan etkilemede dili etkili bir şekilde kullanmanın önemine 
işaret etmek gerekir. İnsanları ikna etmenin en yaygın yöntemlerinden biri 
gtkili konuşmaktır. Bir düşünceyi iyi ifade edebilmek için kusursuz bir dil 
kullanmak gerekir. Beşeri ilişkilerde karşımızdakileri etkileyebildiğimiz ölçüde inandınci olabiliriz. Din hizmetinde dilin önemi de bundan kaynaklanmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de güzel konuşmanın insan üzerindeki 
olumlu etkilerine dikkat çekilmiş, güzel söz ve bağışlamanın erdemi önemle vurgulanmıştır. (Bakara, 263) 

Dini hizmetler bağlamında kullandığımız dili toplumda konuşulan dilden tamamen ayrı düşünemeyiz. Haliyle bir toplumda dil konusundaki gelişmeler, dini bilginin aktarımını da doğrudan etkilemektedir. Çünkü dini bilginin 
sözlü ve yazılı aktarımında bu ortak dilin kuralları paylaşılmakta, ortak kavramlarından yaralanılmaktadır. Öte yandan dini nitelikli hizmetlerin; vaaz ve 
hutbelerin, dini yayın ve sohbetlerin milletin konuştuğu dil ve edebiyatın 
gelişimine çok önemli katkıları olduğu unutulmamalıdır. Tarihte dili en güzel konuşan kesim din görevlileri olmuştur. Bu durum kuşkusuz bütün dinler için geçerlidir. 

Tarih boyunca çeşitli аќабеіег kullanan Türkler, X. yüzyıldan itibaren İslâmlaşmaya başlayınca Arap alfabesini benimsemişlerdir. Bilindiği gibi, Türklerin İslâm'ı 
kabulü ile birlikte çok sayıda Arapça kelime, kavram ve deyim Türkçeye girmiştir. 
Alfabe devrimi 

Dilbilimcilerin çoğunluğuna göre, Osmanlı devleti süresince kullanılmış olan Türkçeye 
“Osmanlı Türkçesi" veya kısaca “Osmanlıca”; Cumhuriyet dönemi kullanılan Türkçeye 
ise “Türkiye Türkçesi" demek en uygun olanıdır. Buna göre Osmanlıca, XV. yüzyilin 
ikinci yarısından XX. yüzyılın başlarına kadar Arapça ve Farsçadan oldukça etkilenmiş 
biçimde devam etmiş oları yazı dilidir. 

Gerek TBMM hükümetleri gerekse alfabe devrimine kadar Cumhuriyet döneminde, 
konuşma ve yazı dili olarak Osmanlı Türkçesinin hâkim olduğunu görüyoruz. O yıllara 
ait tutanak dergilerinde, hukuki metinlerde, resmi yazışmalarda ve Atatürk'ün Nutkun- 
da bu durumu açıkça müşahede etmek mümkündür. Ancak Cumhuriyetin ilanını müteakip dil konusunda da ani gelişmeler yaşandı. 1 Kasım 1928'de “Türk Harflerinin 
Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” TBMM'nde kabul edildi, 3 Kasım'da da yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 5. maddesi ile Türkçe kitapların Latin harfleriyle basılması zorunluluğu getirildi; Türkçe kitapların eski harflerle basım ve satışı yasaklandı. 
Başta memurlar olmak üzere halkın bu alfabeyi öğrenebilmesi için de kurslar açıldı. 
Yapıları bu ani değişiklik, başta Latin harflerinin öğrenilip yazımında bir kwam tutturulması, ayrıca yazi için araç gereçlerin temini epey bir zaman gerektirmiş olmalıdır. 
Kanunun yürürlüğe girdiği ilk aylara (10 Kasım 1928) ait olan ve inceleme imkânı bulduğum, bir Başkanlık genelgesinin Müftülüklerde personele okutularak tebliğinde izlenen yol buna güzel bir örnektir. Şöyle ki; genelge önce eski harflerle çevrilerek okutulmuş ve imzalatılmıştır. Bir anlamda yeniyi eskiye çevirerek anlaşılması sağlanmıştır. 
Benzer şekilde Başkanlıkta (kuşkusuz başka kuruluşlarda da öyledir) resmi yazıların 
müsvettelerinin uzun yıllar eski harfle yazılıp sonra Latin harfleriyle daktilo edildiğini görüyoruz. Şunu da kaydetmek gerekir ki, birçok münevver, yazar, İlim adamı kişisel el 
yazılarında, notlarında eski yazıyı ömür boyu kullanmışlardır. 

Bir başka husus da şudur: Atatürk'ün birtakım icraatına dayanarak ve ona yaranmak, 
bazen de bu yolla kişisel çıkarlar sağlamak amacıyla bunları arnacından saptıran kigilere hemen her dönemde rastlanmıştır. Bunu Alfabe devriminin uygulanmasında da 
görüyoruz. Meselâ, Başkanlığın 27 Aralık 1939 tarih ve 14 sayılı yazısından, 1932'de 
Kütüphane-i Hilmi tarafından, bazı işaretler de kullanarak Latin harfleriyle bir Kur'an tabedildiği, bunun bir nüshasının da Atatürk'e gönderildiğini, Atatürk'ün ise bu işgüzar- 
\да karşı çıktığını ve gereğinin yapılması için Başvekâlet aracılığıyla Diyanet İşleri Reisliğine talimat verildiğini, Reisliğin de bunun hiçbir şekilde uygun olamayacağını, bunu yapmaya cüret eden yayınevinin sahibi Hilmi hakkında gerekli işlemin yapılması için 
Başvekâlete bildirildiğini öğreniyoruz. Yazıda, ilgili yasanın Latin harfleriyle ilgili zorun- 
İuluğun Türkçe kitaplar ісіп söz konusu olduğu, Kur'an'ın ise Türkçe bir kitap olmadiği vurgularımıştır. 

Aynca, 1934 yılında Diyanet İşleri Reisliği Müşavere Heyeti'nden Müftülüklere gönderilen birçok yazıda, Reisliğin З Şubat 1934 tarihli genelgesine atıfta bulunularak vaaz 
konularında âyet ve hadislerin eski yazı ile, Türkçe olanların ise yeni harfle yazılacağı 
ifade edilmiştir. 

Yukanda da değinildiği gibi, bu konuda yaşanan еп büyük sıkıntı şu olmuştur: Cami, 
mescit ve evler de dâhil olmak üzere değişik mekânlarda Kur'an öğretmek, eski harilerle okuma-yazma öğretmek; alfabe devrimine muhalefet etmek olarak hükmedilmiştir. Yani kanunun ilgili maddesi yanlış yorumlanıp iş Kur'an yasağına kadar götürülmüştür. Bu nahoş durumun millet vicdanında açtığı yaralarını yıllar boyu kapanmadığı 
herkesçe malumdur. 
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Bir bilgi olarak şunu ilave etmek isterim: DİB harf devriminden önce eski harflerle sadece dürt eser yayin amisi. Bunlar Ahmed Ната AFSaF ve а АТАК Dersa 
(1924)" ve “Askere Din Dersleri (1925)" ile “Türkçe Hutbe (1927)" ve “Sahih-i Buhari 
Muhtasar Tecrid-i Sarih Tercümesi (1928)"nin йк iki cildidir. 


Dilde tasfiye çabalar 


Osmanlı'da Tanzimat'la başlayıp Meşrutiyet'le şiddetlenen dilde sadeleştirme hareketieri Cumhuriyetle farklı bir boyut kazanmıştır. 


M. Kemal Paşa, 1 Kasım 1932'de Meclisi açış konuşmasında bütün devlet teşkilatı- 
nin dildeki özleştirme çabalarına destek vermesini talep etti. O, dil devrimi çerçevesinde Türkçede kullanılanı bütün yabancı kelimelere karşılık bulunmasını istiyordu. Bilindiği gibi dilde tasfiyesi düşünülen kelimelerin başında Arapça ve Farsça kökenli kelimeler gelmekteydi. Çevresindeki bazı kişilerin de bu doğrultudaki gayretlendirmesiyle Atatürk dil devrimine bilahare yeni bir boyut kazandırmış ve “Güneş-Dil” teorisi ortaya çıkmıştır. (Ай Karamanoğlu, Türk DE, İst. 1084, 8.127) 

Dilde tasfiye çerçevesinde 1933 yılı başında bir derleme ve tarama faaliyeti başladı. 
Yabancı kökenli kelimelere bulunan karşılıklar, “Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları-Tarama Dergisi'nde yayımlanarak yazılanı makale ve resmi yazışmalarda bunların 
kullanılması zorunlu kılındı. Güneş-Dil teorisinin benimsenmesiyla bu tasfiyeden de 
vazgeçildi. 1932-1934 yılları arasındaki bu uğraşlar neticesinde dil açısından ortaya çikan kaosu erkenden fark eden Atatürk, “Türk halkının dilinde yaşayan, edebiyatında 
bulunanı kelimeler Türkçedir” diyerek bu girişimden vazgeçilmesini istemiştir. 


Görüldüğü gibi, harf devrimi çıkartılan kanunla hemen uygulamaya konulduğu halde, 
canlı bir kurum olan dilde, haklı nedenlerle bu mümkün olamamıştır. (Karamanoğlu, 118) 


Dilde tasfiye akımının Türkçeyi kısırlaştırdığı noktasında bir kanaat hakimdir. Böyle olmakla birlikte bunun, dilimize yeni kelimelerin kazandırılması, dini alan da dâhil, yeni 
ortaya çıkan bu tür bazı kelime ve kavramların düşüncelerimizi daha iyi ifade edebilmemize imkân sağladığı da söylenebilir. Keza Türkçeye yabancı dillerden gelen kalime ve kavramlar da bir kazanç ve zenginlik olarak görülmelidir. Yeter ki Güneş-Dil teorisinde olduğu gibi, bu doğrultudaki gayretler dili anlaşılmaz bir boyuta ulaştırmasın. 
Dilde tasfiye hareketinin etkili olduğu 1932 yılı ve sonrasında başta Sahih-i Buhari 
Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Hak Dini Kur'an Dili olmak üzere Diyanet İşleri 
Başkanlığınca yayımlanan eserlere bir göz altığımızda bu akımın etkilerini göremiyoruz. Ви amaçla bu yıllarda basılan A, Hamdi Akseki'ye ait “Dini Öğütler Vâızlara Мат 
Numuneleri-| Kuvvet ve Tayyare (1935)" ile “Yeni Hutbelerim (1936)" ve Mehmed Feh- 
mi Ülgener'e alt “Diri İdari Malümat Mecmuası ve İmtihan Rehberi (1940)” adlı eserleri gözden geçirdim. İstisnai olarak, Tecrid'in tercüme ve şerhinde değil; ama 
bu eseri 4, ciltten itibaren tercüme eden Kamil Miras'ın 1939 yılında bu cildin başına 
yazdığı "Önsöz"ünde sadece birkaç “yeni” kelimeyi kullandığını görüyoruz. “Sayın Rifat Börekçi", “Bay Hamdi Akseki", “Türk Milletinin büyük başbuğu Atatürk'ü derin saygılarla..." gibi. Keza İslam'ı çocuklara şiir dilinde anlatan ve Diyanet İşleri Reisi olduğu 
sıralarda Ога. Prof. М. Şerefeddin Yaltkaya tarafından yazılan “Benim Dinim (1943)" 
adlı şiir kitabı, gerçekten sade, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış; ancak, zorlama keljmelere yer verilmemiştir. Bu yıllarda Başkanlık dışında yayımlanmış dini nitelikli çok az sayıdaki kitaptan birkaçını, ömeğin Milaslı İsmail Hakkı'ya ait “İslâm Dininde 
Etlerin Tezkiyesi (1933)" adlı risaleyi ve Ömer Rıza (Doğrul)'a ait “Müslümanlık Nedir 
(1933)" adlı kitabı da bu açıdan gözden geçirdim. Aynı durum bu eserler için de SÖZ 
konusudur. 
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Dini kelime ve kavramlara karşılıklar 

Maarif Vekâleti'nce 1934 yılında basilan “Osmanlıcadanı Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Sözlüğü'nde bazi dini kelime ve kavramlar için de karşılık önerildiğini görüyoruz. 
Bunlardan bir kısmının XIV. ve XV. yüzyılda yazılmış Kur'an'ın Türkçe tercümelerinin 
birkaçından derlendiği anlaşılmaktadır. Örnek olarak bazı kelime ve kavramlarla burlara önerilen karşılıkları buraya alıyorum (kesme / işaretinden sonrakiler önerilen karsilıklardır): 

Af/boşatlık; Afftetmek/boşlamak; Âhiret/gidinki ajun, ol ajun; Ahlâklı/onat, sağ gönüllü; 
AÂlem/acun; Allamme/bilecen, bilge; Âmin/andağ olsun, öyle olsun; Avret/ut yeri, uyat 
yeri; Azrail'can alağan; Beddumwilenç; Beddua etmek/ilenmek; Bedevi/'çölik; Benî 
âdemvkişioğlu; Bid'at/yeni çıkma; Gami/'yüğnek; Сеһеппет/ати; Gennet/uçmak; 
Сіп/сог, uçuk; Defi hacet etmek/ayakyoluna gitmek; Din reisi/tayın, tuyun; Dua/'algiş; 
Dua etmek/algamak, yakarmak; Ebedi/bengi, bengü; Ezan okumak/banlamak, kığırmak; Fazilet/artıklık; Edep/buyuk; Gafur/yargılayıcı; Ganimet/alanç, bulun; Gargara 
etmek/boğaz çalkalamak; Gayri ahlâki/uçkur üstü; Gayri kabili kıyas/kerinçsiz; Håşâ/bizden uzak, olmaya; Hilâlaydoğdu, yeni ay; Hizmet/buyan; Huda/Çalap; Ibadet/kulluk, tapı, tapınma; İbadet etmek/bağınmak, tapınmak; İdrak/ anlak; İhtikâr/ağış- 
mak; İlâh/Çalap, tapıngu; İmam/başçı, öndin başlağı, uylası, tayın tuyun; İmarvinan, 
inam; İnkâr etmek/danmak; İntihar/ölünmek; İrşad/kılağuzlamak; İstiğfar/Tanndan bağişlik dilemek; İtaat/tapık, тарий; İttiba/izine uymak, iyermek; İttika/söygünmek, söykenmek; Kabile/oymak, boy; Kabir/gömgen, sin; Kadirerik, oğan; Kâfir/tanığlı; Kasemant; Katletmek/tepelemek; Kayy/kusku, kusu; Kefalet etmek/boyun tutmak; Kefaret/yazuk yünkülmek; Kiısas/bendeş eyleme, beydeş eyleme; Kitap/bitik; Kurban 
kesmek/taymak; Lanet/ilenç; Maazallah/Tanr esirgesin, Tann korusun; Mağfiret/'yar- 
ıgama, Mahreç/çıkak; Malik/erkli; Maruf/belli; Meal/cüyrük, cürük; Meni/bel suyu; 
Merhumu'yarlığ; Mescit/yüğnek; Meshetmek/sığazlamak; Mevzu/'düzme, uydurma; 
Mezar/kara örün; Mihir/ağırlık, başlık; Mihrap/tabungu yer; Miraç/ağası yir; Міѕкігусіğan, cığay; Muahhar/ardıl, Musibet/'değen, deygen; Müçtehi/dürüşcü; Müfsit/azgun 
510; Nafile Ibadet/atıksı; Namaz/'yükünç, yüvünce; Namaz kılmak/yükünmek; Mikâh/gereksilik; Oruç/'deksiz durmaklığ; Реудатбег/уамас; Riba/yaramaz artukluk; 
Risalet/yalvaçlık; Secde/yüknü; Şehadet/tanıklık; Vaaz etmek/öğütlemek; Vaiz/öğüt- 
çü; Zarvişgil, sezme; Zekât/turtanak; 2іпа/агапак iş, irincü... 

Dikkat edilirse, bulunan bu karşılıklarını çoğu halkın dilinde yerleşmemiş, yaygınlık kazanarak günümüze gelememiştir. 

Sonuç yerine 

Konuyla çok fazla ilintili gözükmese de yazımı bir-iki tespitle tamamlamak istiyorum. 
Birincisi, Latin harflerinin kullanılmaya başladığı daha ік yıllarda gerek Diyanet İşleri 
Başkanlığınca gerekse Başkanlık dışında yayınlanan kitaplarda -henüz ilk örnek olmalarına rağmen- fazla bir dizgi/tashih hatasına rastlamıyoruz. Kullanılan hurufat ve sayfa düzenleri de şaşırtacak derecede güzeldir. 

İkinci tespitimiz acı bir gerçeği yansıtacaktır. DİB Kütüphanesindeki mevcut eserleri 
yayım tarihlerine göre taradığımızda şunu görüyoruz: 1920-1940 yılları arasında Türkiye dışında Arapça olarak yüzlerce temel dini kaynak eser basılmışken bu süre içerisinde ülkemizde basılan dini eser yok denecek kadar azdır. 

Üçüncüsü öneri niteliğindedir: 1928'den önceki bin yıllık kültür ve edebiyatımız, yazıldıkları alfabede okuyabilmeleri açısından yeni kuşakların Osmanlıca bilmeleri önem 
taşıyor. Din hizmetinde bulunan Diyanet mensupları için bu önemin daha büyük olduğu izahtan varestedir. Dolayısıyla bütün Başkanlık personelinin Osmanlıca bilmesi teşvik edilmeli, hatta zorunlu hale getirilmeli, sırf bu amaçla eğitim programları geliştirilmelidir. 
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Ayse Sera Kesikbaş / Kur'an Kursu Öğreticisi Balikesir 


Adı Rakiye nineydi. Öyle sıkıntılar 
çekmişti ki anlattıgında bütün anıları 
tekrar canlanıyor, 
üzüm gibi gözleri 
doluyordu. Ne ас1- 
lar çekmişti kim bilir... Bizim dinle- 


ortaya kocaman 
bir hayat çıkıyordu. 


Doktor hastanın 
ayağına gider 


“Siz samimiyetle bir yola çıktıysanız amaç insanlığa hizmetse ve yüreğinizde yanan bir sevda ateşi varsa Mevlamız yolları size, bize açacaktır..." 


Görev yaptığım yer... İkamet ettiğim yer de aynı yer... 7 gün, 24 saat görevli olduğumuz Şuuru ile, 7'den 70'e insanlara ulaşma çabası... Ve yaşllar en çok gönüllerini almak istediklerimiz... 


О bizim "kanki" diye kendisini sevdiğimiz, 75 yaşındaki bir arkadaşımızdı... Adı Rakiye nineydi. Öyle sıkıntılar çekmişti ki anlattığında bütün anıları tekrar canlanıyor, üzüm gibi gözleri doluyordu. Ne acılar çekmişti kim 
bilir... Bizim dinlediklerimiz o bütün hayatın ufacık parçalarıydı. Onları 
birleştirdiğimizde ortaya kocaman bir hayat çıkıyordu. 


Rakiye nine, her akşam bize gelirdi. Ortak noktamız, onun yalnız; bizim 
gurbette oluşumuzdu. Ve amaç onun gönlünü hoş etmekti. Yalnız, bilmediğimiz yönlerini davranışlarından öğrenirken epeyce şaşırıyorduk. 
Mesela “sala sesi" duyunca evde duramıyor, daralıyor, dışarıya atıyordu 
kendisini, Vücudunu bir titreme alıyor, hayatının sıkıntısı, bilinçaltında 
böyle tezahür ediyordu. 


Sebebini ise anlattıklarına bağlıyordum. Arne-babasırnı, eşini, sonra evlendiği diğer eşini, evladını, bütün kardeşlerini kendi elleriyle toprağa 
gömmüştü. Bu çok zor ve acı bir durumdu ama dünyanın “bir imtihan” 
yeri oluşunun cilveleri değil miydi bütün bunlar? Evet, bunların hatırlatı!- 
ması lazımdı ama nasıl? 


Öğrencilerimle dersteydik. Bir selâ sesi duyuldu. Hepimiz *İnnâ lillâhi ve 
innâ ileyhi râciün” dedik. Aradan kısa bir zaman geçti ve tahmin ettiğim 
nine gelmişti. Sınıfa aniden hiç girmezdi. Ama bu seferki girişi, ani olmuştu ve kendisi titriyordu. İçim bir tuhaf oldu. Ama ders vaktini de böismezdim... Kendisine “hoş geldin" diyerek ders anlatmam gerektiğini 
ifade ettim. Ama aramızda kısa bir konuşma geçti. 


-Neden titriyorsun Rakiye nineciğim? 


-Korktum, sala verildi. 
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-Sakin ol ne olursun, bu takdir-i ilahidir. Vefat edenin taksiratının affolunması için dua 
edelim. Korkulacak bir şey yok ki! 


-Ben korkuyorum, ne zaman bir sala sesi 
duysam beni bir titreme alıyor, kendimi evden hemen atıyorum. 


-Ölümden mi korkuyorsun? 


-Evet, ölümden çok korkuyorum. Akrabalaпт hep vefat etti. Ben de öleceğim ama 
çok korkuyorum hocam. 


-Rakiye nineciğim, rahatla biraz, sakin ol. 
Dua edelim inşallah rahatlamanız için. Şimdi, derse geçmem gerekiyor müsadenizle. 
İsterseniz yan odaya geçin. Çünkü dersimizin konusu “ölüm, ahiret, haşr..." 


-Anlatma! 


-Rakiye nineciğim, anlatmalıyım. Bugünün 
müfredatı bu konu. Yan odaya geçebilirsin. 


-Hayır geçmeyeceğim... 


Ne yapacağımı şaşırmıştım. İlginç bir tevafuktu. Sala sesini duyarak ölüm korkusu ile 
kendisini Kur'an kursuna atan bir nine ile 
baş başa kalışımla ders konumuzun ölüm 
oluşuna çok şaşırmıştım. Sonra ders anlatmam gerektiğine ikna ettim onu. Kendisi de 
hâlâ aynı korku içinde yaşadığından; sınıftan çıkmamakta israrcı olduğundan; daha 
doğrusu korkusunun üstüne gitmek istemediğimden şöyle bir anlaşmaya vardık. 


“Ben, konumu anlatacaktım ama ölümden 
kendisini korkutmayacaktım.” 


Ve derse başladık. Sıralar dolu olduğu için 
yanımdaki sandalyede oturuyordu. Sözlerime başlarken gözlerinden okunan korkunun, sözlerimi tamamladığımda “emniyet”e 
dönüşmesi dikkatimi çekiyordu. Ve şöyle 
başladık: 


“Ölüm, kulun Allah'a kavuşması, dünyadan ahiret âlemine bir geçiştir. “Her şey 
fanidir, bir tek Allah (c.c.) bakidir.” Kullar, münker-nekir tarafından sorgu- 
ya çekileceklerdir. İyilikler уе 
güzelliklerden mükâfat görecekler; kötülüklerden de 
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cezalandırılacaklardır. Ancak şunu da unutmamalıyız. Allah (c.c.) rahman ve rahim'dir. 
Kendisi anneye şefkati verendir. Bir anne, 
nasıl ki evladını ateşe atmazsa, Allah (c.c.) 
da saçı ağırmış, kendisini seven bir kulu nasıl ateşe atsın? Bakın, çok değerli öğrencilerim. Büyük insan Mevlana ölüm için “şeb- 
i arus” tabirini kullanmaktadır. Yani ölüm, 
benim düğün günümdür. Gerçek sevgili 
olan Allah'a ulaşmak kadar güzel bir an olur 
mu, diye bizlere hatırlatıyor... Tabii, bütün 
konuları tek tek anlattık. Rakiye ninem dinledi ve ders sonunda vedalaşıp ayrıldı. 


Diğer gün, öğrencilerim bana ilettiler ki Rakiye ninem akşam vefat eden kişinin evine 
gitmiş, dualara “âmin" demiş ve şu sözleri 
ilave ederek oradan ayrılmış: 


“Hocam bugün bana öyle şevk verdi ki artık 
ölümden korkmuyorum!” 


Çok sevindim. Hayatımda duyduğum en 
güzel sözlerden biriydi. Allah'a hamd ettim. 
Ve manevi anlamda sıkıntı hisseden bir kişiye manevi anlamda tabip mesabesinde olduğum için yine Allah'a şükrettim. Nice güzel yüreklere ulaşabilme duası ile... Rakiye 
nineler bizden mev'iza bekliyor... 
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ФД -danat 


Suzan Çataloluk 


ra ara tarih kitaplarını karıştırdı- 
A ğımızda, eskilerden kalma bas- 
” kılarda uyuyan hamselerin, 


Mesnevilerin sahifelerini çevirirken, eski 
bir takvimin yaprağında birden karşılaştığimiz veya hasbelkader bir sergi salonun- 
da açıları ve eski rüzgârların diyarlarından 
ilham alan Türk Süsleme Sanatlarıyla ilgili 
sergiyi gezindiğimizde rengârenk, ışıltılı 
tasvirler güzellikleriyle gönlümüzü başka 
âlemlere götürüverir. 

İki boyutludurlar, derinlikleri yoktur. Altınlıdırlar, tahrirleri çok incedir, neredeyse 
gözle zor görülecek kadar ince detayları, 
sıra dışı şekil ve konularıyla, bin bir rengin 
ahengi ile insanı şaşırtırlar. 

Müthiş bir sabır ile yapılmışlardır. Âdeta 
sabır hazineleri sari edilerek adim adım 
meydana getirilmişlerdir. 


Baktığımızda onlar ne bir yağlı boya tablo 
gibidir, ne sulu boyadır, ne de günümüzde sıkça gördüğümüz başka bir şekilde 
ve tarzdaki resimlere benzerler. Onlar 
kendilerine özgü bir haldedir ve biriciktirlar. 

Eski ata sanat bu resimlerin genel adi 
“minyatür sanatı'dır. Bir başka ifade İle 
tasvir veya nakış sanatı... Minyatür yapan 
sanatkârın adı da nakkaş veya musav- 
vardır. 


Gelelim minyatür kelimesinin kaynağına: Ога, Prof. Dr. Süheyl Ünver'e 

göre minyatür “minyon” kelirnesinden türeme ve Batı dillerinden geçme. Küçük resim dəmek... 


Türk Süsleme Sanatlarında 


Minyatür @ 

































Bazı sanat tarihçilerine göre de minyatür 
kırmızı boya manasına gelen “гпіпіаге"деп 
geliyor. Orta Çağ Avrupa'sında yazıları el 
yazması kitapların bölüm başlıkları kırmızı 
renkle süsleniyor. Bu rengin adı da Latince'de minium. Türkçe karşılığı sülyen, yani kirmizi. Bu kitaplardaki Kirmizi renkle yалап bölüm başlıklarına verilen minium 
adı giderek resimlerin de genel adı oluyor. 
Dolayısıyla el yazması kitapları süsleyen 
resimler minyatür adını alıyor. 


Miryatürler genellikle el yazması kitapları 
süslemek için kullanılmış. Bu kitapların 
konu sınırlaması da yok. Yani neredeyse 
her kitapta minyatür görebilirsiniz. Konuyu anlatmada pek zengin bir metot olarak 
değerlendiriliyor. Mesela Osmanlı döneminde yazılanı ve tedavi metotlarını gösteгеп pek çok el yazması kitapta miryatürler var. Dağlama metodundan tutunuz 
değişik hastalıkların nasıl tedavi edileceği- 
ne kadar konu ile Ilgili pek güzel minyatürlêr var, 

Makine mühendisi olan ve dünyada ilk robot fikrini ortaya atan Cizreli el-Cezeri'nin 
"Mekanik Hareketlerden Mühendislikte 
Faydalanmayı İçeren Kitap" (El Сатіи"! 
Beyne'i İlmi ve El-Ameli' en-Nâfi fi Sınâ'ati'l-Hiyel, Arapça) adlı muhteşem eserinde konuları anlatan pek güzel miryaturler bulunmaktadır. 

Bir misal daha getirelim: Matrakçı Nasuh 
“Seferi İrakeyn” adlı eserlerde Kanuni dönemine ait (гак seferlerini anlatırken hakikaten çok güzel minyatürlerle konuları 
desteklemiştir. 








Ayrıca eski dönemlerin şiir ve hikâye kitapları olan hamse ve Mesnevilerde de 
pek nadide minyatürler bulunmaktadır. 
Elbette tasvir sanati yani minyatür, Osmanlı Türklerine has bir sanat olmayip sadece kitaplarla da ilgili değildir. 8. ve 9. 
yüzyıla ait olduğu bilinen ve Turfan bölgesindeki Hoço, Bezeklik, Sorçug gibi Uygur merkezlerinde yapılan araştırmalar 
neticesinde ortaya çıkan Türk resim sanatırın örnekleri arasında, duvar resmi ve figürlü işlemelerin yarında minyatürler de 
bulunuyar, 


Orta Asya'da yapılan kazı ve araştırmalar 
neticesinde mezar buluntularında da mimari eserlerdeki duvar ve diğer unsurlar- 
da da minyatürlere rastlanmıştır. 


Daha sonra bu konuya tekrar döneceğiz. 
Çünkü gerçekten önemli bir tarihi seyri 
olan Türk minyatürü her devre göre ilgi 
çekici özellikler gösteriyor ve söylenecek 
pek çok söz var. 

Acaba minyatürün temel özellikleri nedir 
diye sorarsak hemen şu kurallar karşımıza 
çıkar: 

-Perspektif yani derinlik yoktur. 

-Gölge ışık oyunları kullanılmaz. 

-Hacim verilmez. 

-Figürler önemine göre büyük veya küçük 
tasvir edilir. 

“Yine figürler birbirini kapatmamalı, birbirinin üstüne gelmemelidir, 

-Büyük bir renk özgürlüğü vardır. Musav- 
var hayal dünyasına göre kırmızı dağ, mor 
at yapabilir. 

“Tasvir yapan sanatkâr büyük bir sabırla 
en ince farklılıkları ortaya çıkarmak zorundadır. Çok uzaklarda dağ zirvesinde otlayan ceylanın göz bebeklerindeki çizgi çizilir, Ufuktaki lalenin yaprağındaki damarlar 
çizilir ve taranır. At üstünde cenk eden süvarinin sakalları tek tek belirlenir... Gökte- 
ki bulutlar en ince teferruata kadar açık bir 
biçimde çizilir, boyanır. 

-Minyatür hiçbir şekilde boşluk ve muğlâklık göstermemelidir. Dememiz о ki sulu 
boya resimlerdeki net olmayan renk ge- 











































çişleri р 
nakış sa- [Ж 
natında = 
kullanılaтат. 
-Minyatürün en 
önemli özelliklerin - 
den biri de içinde 
diğer bezeme sanatlarının da kullanılabilmesidir. Bu sanatlardan tezhip ve hüsnühat minyatürde 
çokça kullanılmıştır. 

-Minyatürde diğer bir özellik de gerektiğinde altının toz veya varak halinde sürülmesidır. Mesela altını gökyüzü olarak sürebilir, padişahın muhteşem çadırının tezhibinde altından rumi yapabilirsiniz. 
-Minyatürler genellikle konuludur. 

Tasvir sanatının neticelerine gelirsek çok 
mühim vazifeleri ifa ettiğini görürüz: 
-Evvela kitabın konusuna uygun yapıları 
tasvirler bu konuyu hikâye etmek açısından destek verirler. 

-Kimi kitaplarda fotoğraf görevi görürler; 
Fatih'in gül koklayan minyatürünü misal 
verebiliriz. 

-Hangi dönemde yapılmışsa o devrin ge- 
Іепек ve göreneklerini, inançlarını, göz 
önüne sererler, 

-Minyatürler tasvir edilen devrin giyim, Kuşamlarını ortaya koyarlar. 

-0 dönemin insan tipolojisini gösterirler. 
-Tasvir edilen yörenin bitki örtüsünü ve 
hayvan çeşitliliğini anlatırlar. 

-Tarihi seyir içinde savaşlardaki teknolojiyi 
açıkça ortaya koyarlar. Misal olarak 
Mohaç ile ilgili savaş sahnelerini 
anlatan minyatürler pek güzeldir. 
“Gelişmişlik çizgisini ifade ederler. 
-Hangi döneme ай ise yazıları hikâye, şiir gibi edebiyat eserleri- 
nin âdeta canlı ve hülyalarla dolu tercümanlığını yaparlar. 


e içi 


Hayatı anlamlı yaşamak 


Arınmuış bir zihin, mutmain olmuş bir gönülle insanın ulaşamayacağı huzur ve 
mutluluk yoktur. Öyleyse bilelim, bildiklerimizi içselleştirelim. Onları uygulama alanına sokalım. Bedenin ihtiyaçlarından çok kalbimizin ihtiyaçlarını gi- 


Дегет. Kutlu ilkeler, ortada.. 


Günümüz insanı için hayat, sadece maddi boyutuyla algılanan bir kavrama dönüştü. Bu yüzden çok para kazanmak, güzel evlere, pahalı 
arabalara vb. sahip olmak gerçekleştirilmesi öncelenen hedefler arasında... Bunlar, bir bakıma 
insani şeyler... Bu yüzden bu durumu anlayışla 
karşılayabiliriz. Yanlış olan bütün bunları “hayatin anlamı olan şeyler olarak kabul etme tavrı... 
Hayata bunları edinmek için geldiğimizi düşünmek şeklindeki yanılgı... 


Çünkü insan denen bir varlıktarı söz ediyoruz 
Onun sadece maddi varlığı yok ki yiyip içmekle, 
güzel bir evde oturmakla mutlu olsun. Insan, sadece et, kemik ve sinirden mürekkep bir varlık 
değildir ki önüne bu hedelleri koysun. Bir zihin, 
bir gönül dünyası var insanın. Bu zihnin ve gönlin ihtiyaçları da sözkonusu... Кати en leziz уеmeklerle doymuş bir insanın duyacağı his, mutluluk değil hazdır. Mutlu olmak, huzurlu olmak 
zihinle, gönülle alakalı kavramlar... Nitekim aynı 
kişi, eğer о yemeği bir nimet bilerek yemişse, Ыrileriyle paylaşmışsa, sonunda da şükretmeyi 
bilmişse işte o zaman hissedebilir mutluluğu... 

İnsanoğlu bu son derece basit ve kolay uygulanabilir ilkeyi unutunca bu defa başka yerlerde 
ariyor huzuru... Kimi yogaya sığınıyor, kimi kapitalist kültürün insanı sadece zengin ve başarılı 
olmaya endeksleyen kişisel gelişim programlarında kendini gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama пе 


yaparsa yapsın girdiği sokağını bir sonu olduğuпи görüyor ve mutsuzluğu daha da artıyor. Oysa mesele “aşkın” değerlere yönelmekte... Опları hayatın yaşarma ilkeleri olarak görmekte., 

Bunun için uzağa gitmesine hiç gerek уок, Sadece elime bir hadis Кай alsa ve orda yazılarıları kendisi için bir yol haritası olarak içselleştirве, benimseyip Uygulasa yetecek. 

şimdi, bu anlamda bir temrin yapalım: Bir gün, 
bir adam Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in yanına 
gelerek “Size dünya ve ahiretle alakalı soracak 
sorulanm var," der. Bunun Üzerine Peygamberimiz о kimseye “Ne istiyorsan sor. buyurur 

Adamın ilk sorusu tam da yazımızda sözünü ettiğimiz mesele ile ilgilidir. Şöyle der adam: “İnsanların eri zengini olmak istiyorum." Hz, Peygamber, şu şaşmaz ölçüyü söyler: “Kanaatkör 
olursan insanların en zengini olursun.” (Kerzü' 

Ummak, c. XVI, s. 127-128, hadis no; 44153) kanaatkarкип “Elinde olanla yetinme.” şeklindeki manasini bir de şöyle düşünelim: "Elinde olandan razı 
olma. Meseleye böyle baktığımızda о kişi bu гаzılıktan dolayı huzur bulacak, huzursuzluktan 
uzak duracaklır. Böylece insan, nefsini dizginleуай сек, ona hâkim olabilecektir. Elinde var 
olana sadece para, ev, araba olarak değil nimet 
olarak bakacaktır. Bu bakış ise kişiyi hem bu апlamda zengini hem de mutlu kılacaktır. 

Adam, bu minvalde daha pek çok soru sorar 
Peygamberimiz'e, Bunlardan biri de şöyledir 
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“İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.” Peygamlberimiz'in cevabı yine çok nettir: "İnsanların 
en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Seri de insanlara faydalı ol." 


Sadece bu iki soru ve bu sorulara verilen cevaptarla hayatla ilgili bütün problemleri aşmak mümkündür. Çünkü zenginlik ve insanların en hayırlısı olma meselesi, insanoğlunun en temel meseleleri arasındadır. Gerçi günümüzde hayırlı olmayi saygın olma şekline dönüştürerek kelimenin 
anlam alanını daralttık ve dünyevileştirdik. Öyle 
de olsa madem bu ikisi temel meseledir, verilen 
cevaplar üzerinde yeniden düşünelim. Savaşlar, 
katliamlar, hırsızlık, soygun, yer altı ve yer üstü 
zenginliklerini tekelinde toplama hırsı... Bütün 
bunlar değil midir dünyayı yaşanmaz kılan. 
Ölümlere, zulümlere, haksızlıklara yol açan... 
Çünkü kanaatkârlığı bilmeyenin isteklerinin sonu 
asla gelmez. Gelmeyince de daha fazlasına sahip olabilmek için her şeyi yapmayı göze alır. 
Oysa kanaatkâr olan, elindekinden razi olacağı 
hatta daha fazla huzur bulabilmek için elinde 
olanı olmayanla paylaşacağı için gönül huzuruпип zirvesine çıkacaktır 

şimdi de “hayırlı” yahut “saygin” olma meselesi- 
ne bakalım, Günümüz idraki bunu da maddi gerekçelerle izah etme eğiliminde... Daha fazla 
zenginlik ve daha fazla güç... Kişi, bunlara sahip 
olunca saygın mi olur yoksa kendisinden çekinilen, korkuları biri mi? Elbette ikincisi olur. Oysa 
Peygamberimiz bunu insanlara faydalı olma şartna bağlıyor. Zenginsen yoksulu gözetme, okul, 
hastane kurma, çeşme yaptırma, öğrenci okutma gibi alanlarda kullanılması gerekiyor maddi 
imkânların. Çünkü bütün bunlarla cemiyet hayaimda bir faydalanma söz konusu olacak, pek 
сок problem bu yolla çözülecek ve elbette buna 
katkı sağlayan kişi de hayırla anılacaktır. Bu anılmada korku yahut çekinme değil belki bir hayranlık ve takdir duygusudur etkili olan. Medeniyetimizde vakıf geleneği bu yüzden vardı. Ve insan, kendisinde olanı sadece kendisine al görmüyor bunda bütün bir toplumun da hakkı olacağını düşünüyordu. 

Hz. Peygamber'le o adam arasındaki diyalog 
devam edip gitmektedir. Adam, sorularının devamında merhamet, adalet, sevgi, güzel ahlak 
üzerine daha pek çok soru sorar. Adamın bu 





tavrı elbette doğrudur. Zira hakikati kavramak 
isteyen biri, işe sorularla başlamalı ama cevaplari emin bir kaynaktan almalı ki doğru cevaplara ulaşabilsin. Çünkü verilen her cevap "reçete" 
hükmündedir ve her biri bir ruhi hastalığa iyi gelmektedir. Ayetleri, hadisleri bu gözle okumak laam. Çünkü insanin bütün hallerini en iyi onu yaratan bilir. Dolayısıyla çözüm ve çare onun kelaminda olacaktır. Her ayet her hadis, bu yüzden 
bir kılavuzdur yolumuzda... Nereye gideceğiz, 
пе yapacağız yahut nereye gitmeyeceğiz nelerden kaçınacağız ? Yola düşmüşsek, trafik işarətlerine doğru bakarak ve o yönde ilerleyerek hedefe varabiliriz. Zira bu yol, Veysel'in de dediği 
gibi “uzun, ince bir yoldur. Bu yolda yürümek 
bilgi, bilinç, dikkat ve itina ister 

Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, bu yolculuдип selametle bitmesi için İlkeler vaz etmenin 
ötesinde örnek yolcular da göndermiştir. Onlara 
bakarak yolumuzda istikamet üzere olalım diуе... Bu yüzden insanın hiç bir mazereti yoktur. 
“Bilmiyordum.” sözü bizim için bir mazeret teşkil 
etmeyecektir. “Bilmek gerekir. Bilenle bilmeyen 
elbette aynı olmayacaktır. Bilen, selamet içinde 
olacak, bilmeyen hüsrana uğrayacaktır 

Gelin, bütün bildiklerimizi unutalım, Gönlümüzü 
de zihnimizi de kutlu sözlere çevirelim. Modern 
bilgi kirliliğinden ancak böyle kurtulabiliriz. Bu 
kirlilikten kurtulmadan hayatımızı hakikate ayarlamanın imkânı yoktur. Bilginin kaynağı sağlam 
olmalıdır. Dahası, bilgi uygulamak için öğrenilmelidir. Kadim olanla modem olan bilgi arasındaki önemli bir farklılık da budur. Günümüz іпзапі, сок Şey biliyor ama bilgi kaynakları sahih de- 
а! ve uygulama imkânından ve iradesinden yoksun, Böyle olunca da midede hazmedilemeyen 
gidalar gibi insana bildikleri de zarar veriyor. 


Arınmış bir zihin, mutmain olmuş bir gönülle insanin ulaşamayacağı huzur ve mutluluk yoktur. 
Öyleyse bilelim, bildiklerimizi içselleştirelim, Onları uygulama alanına sokalım. Bedenin ihtiyaçlarından çok kalbimizin ihtiyaçlarını giderelim 
Kutlu ilkeler, ortada... Asırlardır tek biri bile hüкит502 kılınamadı... Bütün mesele bunlarla bu 
laşabilmekte,.. Dün nasıl sahabe sorup Hz. Peygarmber cevap veriyor idiyse bugün de sorucular bizler olalim. Cevabı yine Peygamberimiz verecektir. 
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© ЭДЕ · ЩЕ 
Jözün Özü 
dberceste beyitler 


Vedat All Tok 


Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge 
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı 
Fuzüli 


(Bana gönlümdeki ateşten başka hiç kimse yanmaz; 
bahar rüzgiriından başka kimse kapımı açmaz.) 


aman zaman kafa dinlemek ya da nefis muhasebesi yapmak için yalnizliği seçse de yaratılışı icabı eşe, dosta, arkadaşa ihtiyaç duyar insan, Hele zor gününde, kara gününde yarında yöresinde mutlaka birilerini arar. 
Kendisine yardımcı olmayacağını olamayacağını bilse bile birilerini arar. 
Kemalettin Kamu'nun, bu duyguları dile getiren çok güzel bir şiiri vardır: 


“Gözlerimde panitisi bakır bir tasin 
Kulaklarım komşuların ayak sesinde 

Varsın gene bir yudum su veren olmasın 
Başucumda biri bana “ви yok" desin de..." 


Yine şairimizin birine, İsmail Hami Danişmend'e bir kulak verelim, 


“Pâyın sadası gelse de sen hiç gelmesen 
Men dinlesem kıyamete dek, vuslat istemen 
Bulsam izinle semtini, ol semte ermesem 
Assam zamanı hasretin encamı gelmeden.” 


Şair diyor ki: “Sen hiç gelmesen bile ayaklarının geliş sesi gelse... Vuslat istemiyorum, Tek bu sesi kıyamete kadar dinlesem yeter. Senin izini takip ederek 
mahalleri bulsam, fakat o mahalleye bir türlü ulaşamasamı. Hasretin sonuna 
ulaşmadan zamanları aşsam.” 


Yalnızlık, kimsesizlik zordur. Yalnızlığın, kimsesizliğin zorluğunu, ancak yaşayan bilir. Günümüzde insanlar kalabalıklar içinde yalnızlığı yaşıyor denilebilir; 
çünkü insanlar artık eskisi gibi değil, komşuluk, akrabalık ilişkilerinden uzaklaşiyor. Çağın getirdiği şartlar, bırakın mahalleyi, ayni apartmanda birbirini hiç 
görmeyen, tanımayan komşularla dolu bir manzara meydana getirir oldu. Yunus Emre “Bir garip öldü diyeler, üç günden sonra duyalar...” şeklinde gariplerin yalnızlığından feveran ediyordu. Onun zamanında insanlar bu kadar bir arada değildi; ama günümüzde şehirleşme var, yani insanlar üst üste oturuyor; fakat komşu, komşunun öldüğünden haberdar değil... 


Fuzüli, yalnızlığı o kadar içten anlatıyor ki... Türkçemizde yanmak kelimesi çok 
farklı anlamlar taşımaktadır. Bu anlamlardan biri de acımaktır. Fuzüli de beytin- 
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de yanmak kelimesini bu anlamda kullarımıştır. Yalrızlıktanı dolayı içi yanmakta, yüreği sızlamakta, hayatı paylaşacak hiç kimse yoktur etrafında. İstiyor ki hâline acıyacak biri çıksın. Ne var ki yüreğindeki 
yangından başka ona sahip çıkacak, sıcaklık verecek hiç kimse yoktur. 


İnsan zor zamanlarında kapisini çalacak birini arar; ancak 
Fuzüli'nin kapısını sabah esen rüzgârdan başka hiç kimse yoktur. Divan Edebiyatında aslında sabah rüzgân 
(bâd-ı sabâ) sevgiliden müjdeli haber getiren bir postaci gibi tahayyül edilir; ancak Fuzüli için bu geçerli değildir, Hani rüzgâr estiği zaman, rüzgânn etkisiyle kapı 
açılıp kapanır ya, işte bad-ı saba sadece öyle bir görev 
yüklenmektedir. Şairin yalnızlığını geçici bir süre, kendisine ses vermek suretiyle paylaşmaktadır. Bu, ancak 
mekanik bir paylaşımdır. 


Her hissi olduğu gibi, yalnızlığı da ancak çeken bilir. Fuzüli, bize bu beyitle yalnızlığı duyurabiliyor. Onun gibi bu 
duyguyu yaşayan ve anlatan başka Şairler de vardır şüphesiz; ancak Fuzüli'nin beyti bizi yüreğimizin еп hassas yerinden 
yakalıyor. 

15. уу. şairi Necâti de yaşayan, duyan, hisseden, yaşadıklarını hissettirebilen bir şairdir. O da Fuzûlî'nin yalnızlığına benzer bir resim çizer bize; 

“Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölicek 

Bir avuç toprak atar bâd-ı sabâdan gayrı.” 

(Siz bana ağlayın, bana ki öldüğümde bir avuç toprak atmak için tan yelinden 
başka üstüme gelen olmaz.) 

Necâti, diriliğinde bir dost, bir arkadaş, bir kimse bulmaktan geçmiş, hiç olmazsa ölümünden sonra bir insana yapılacak olan son vazife, yani defin İşin- 
de bile kimsenin olmayacağına, ölüsünün ortada kalacağına, mezarının ise sabah rüzgârı tarafından kapatılacağına yanmaktadır. 

Şemsi Ağa da Fuzûlî ve Necâti'den geri kalmaz yalnızlıkta; 

“Bulunmaz bencileyin bağrı yanık iâleden gayrı 

Yüzüme su serper bir kimse yokdur jâleden gayr." 

(Laleden başka benim gibi bağrı yanık bulunmaz. Çiğ tanelerinden başka yÜzüme su serpen de yoktur.) 


Yalnızlıktan dolayı bağrının yandığını ifade eden şair, kendisine çiçekler içinde 
laleyi yakın buluyor. Bunun sebebi şudur. Lale, genellikle kırmızı renklidir. Bu 
bir yaraya benzer. Bilindiği gibi şiddetli yanıklar kara bir renk alır. Lale çiçeğinin 
ortası da siyahtır. Dolayısıyla bağrı yanık olan insanla lale arasında bir benzerlik vardır. Jale, çiğ tanesi demektir. Çiğ, ıslaklığı ifade eder. Yalnız ve kimsesizler de gözü yaşlı olanlardır. Şair diyor ki, sadece çiğ taneleri benim hararetimi 
dindirmek, beni sakinleştirmek için yüzüme su serperler. 


Atasözlerimizin birinde yalnızlığın sadece Allah'a mahsus olduğu vurgulanır. 
Evet, yalnızlık ancak Allah'a mahsustur. 
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Yalnızlık. kimsesizlik zordür. Yalnızlıgın, kimsesizligin zorluğunu, 
ancak yaşayan 
bilir. Günümüzüde insanlar kalabalıklar 
içinde yalnızlığı yaşıyor denilebilir; cünkü insanlar aruk eskisi gibi 
değil, komşuluk, akrabalık 
ilişkilerinden 
uzaklaşıyor. 
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münde yer alan Urfa, tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir durak olmuştur. Yapılan 
arkeolojik kazılarla tespit edilebilen tarihi geçmişi 
M.Ö. 11.500'lü yıllara kadar götürülebilen Urfa, 
binlerce yıllık bu birikimiyle birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış ve doğal olarak dünya kültür tarihinin en önemli merkezlerinden birisi olma hakkırı elde etmiştir. 


Urfa'nın bu ihtişamlı geçmişi, bünyesinin zengin 
ve renkli unsurlarla donanmasını sağlamıştır. Ӧуle ki bu şehir, söz konusu süreç içerisinde farklı 
din, kavim ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, 
bünyesine bunların her birinden nice değer nakşetmiştir. 

Haydi bunlarla ilgili kısa atıflarda bulunalım: 


Bir: Bir kesim rivayetlere göre Hz. Adem ile Hz. 
Havva hayatlarının bir dönemini burada yaşamıştır. Hz. İbrahim'in Urfa'da doğduğu söylenir. O, 
putperesiliğe karşı mücadele ettiği için Nemrut 
tarafından burada ateşe atılmıştır. Bu şehrin, 
Lût, İshâk, Yâkup, Eyyub, Elyesâ, Şuayb ve Musa peygamberle de ilginç hatıraları anlatılır. Bunlara, Hz. Eyüp ile Hz. Elyassa adına yapılmış türbeleri, Hz. İsa ve başka dini kişiliklerle ilgili efsaneleri de ekleyin. Hatta kimi tarihçi (Ebul Рагас) 
ve seyyahlara (Evliya Çelebi) göre Urfa, Nuh tufanından sonra kurulan Ilk şehirlerden birisidir... 
Hristiyanlık da devlet dini olarak ilk kez Urfa'da 
kabul görmüştür. Sonuçta, Urfa'nın Yahudilik, 
Hristiyanlık ve İslamiyet ile birlikte anılan bir şehir 
olduğunu göreceksiniz... 


İki: Urfa, Türkiye'de en çok arkeolojik kazı yapıları il özelliğine sahiptir. Arkeolojik kazılarla ve tarihi araştırmalarla ilgili yazılı verilere göz attığımız- 
da Urfa'ya hâkim olmuş siyasi birlikler ile ilgili geniş bir liste çıkarmamız mümkündür. Bunların 
(Ebla Krallığı, Ниті-Міќаппі, Yeni Asur, Urartu, 
Selevkos, Abgar Prensliği, Ösrhone Krallığı, 
Partlar gibi) pek eski olanlarını değil, son iki bin 
yıllık süreç içinde Urla'da hüküm sürenleri sralayalım: Roma, Bizans, Emevi, Fatmi, Anadolu 
Selçuklu, Eyyubi, Memlük, Osmanlı, Türkiye... 
Diğer bir ifade ile Araplar, İranlılar, Haçlılar, Türkler... 


Üç: İkinci madde içinde adlarını andığımız sosyal 
birliklerin Urfa'nın anlamına kattığı hangi maddi 
ме manevi zenginliği sayalım? Efsaneler, edebi 


Сте» Anadolu'nun Orta Fırat bölübirikimler, mimari eserler, sanat şaheserler, folklorik değerler... 


Urla'rın Шат çağı, 


Geçmişindeki bunca çok kültürlülük bir tarafa, 
bugün Urfa'yı Urfa yapan temel bütünlük lslam'dır. Zira bu şanlı toprak, yukarıda saydığımız 
farklı siyasi yapılar arasında en çok İslam'a mensup unsurlarla ile iç içe olmuştur. Bunun sonucunda ise bugün Urfa, maddi ve manevi dinamikleriyle özgün bir İslam şehri olarak varlığını 
sürdürmektedir. 

Urfa'nın İslamiyet ile müşerref oluşu 7. yüzyıla 
kadar iner. Urfa'nın Türk hâkimiyetine ilk girişi ise 
Selçuklular dönemine tekabül eder. Melik Şah, 
Urfa'yı 1087'de Bizans'tan alır, Urfa, sonraki dönemlerde Haçlılar, Artuklular, Zengiler, Eyyübiler, 
Harezmliler, Moğollar, Memluklular, Akkoyunlular, Karakoyunlular dönemlerini yaşar. Şehir 16. 
yy'ın başında Safavilerin eline geçmiş, aynı yüzyılda Osmanlı topraklarına katılmıştır. 


Urfa, İslam çağında kendisini bu dinin bir mensubu yapacak belirgin unsurlarla donanacaktır. 
Bunlar arasında öncelik camilerde olacaktır. Cami bakımdan Urfa, başka bir şehre kolayca nasip olmayacak bir zenginliğe sahiptir. Yedinci 
yüzyıldan itibaren İslam hâkimiyetine giren Urїа'да halen ayakta olan tarihi camilerden Ulu Camii (Cami-i Kebir) ve Pazar Camil muhtemelen 
Zengiler dönemine (12, уу.), Halil-ür Rahman 
Camii Eyyubiler dönemine (1211), Hasan Padişah Camii Akkoyunlular dönemine (15. yy.) aittir. 
Selahattin Eyyubi Camii, Circis Peygamber (Реуgamberler) Camii ve Fırfırlı Camii kiliseden çevrilmiştir. Bunların dışında kalan camiler Osmanlı 
dönemine aittir: Arabi Camii, Asım Paşa Mescidi, Behramlar Camii, Çakeri Camii, Dabbakhane 
Camii, Eski Ömeriye Camii, Hacı Lütfullah Camii, Hacı Yadigar Camii, Hayrullah Camii, Hekim 
Dede Camii, Hızanoğlu Camii, Hüseyin Раѕа Camil, Hüseyniye Mescidi, İmam Sekkâki Camii, 
Kadıoğlu Camii, Kara Musa Camii, Kıbrıs Mescidi, Kutbeddin Camii, Mevlid-i Halil Camii, Mevlevihane Camil, Miskinler Mescidi, Müderris Caml- 
i Маппс! Camii, Nimetullah Camili (Ak Camil, 
Nur Ali Mescidi, Rızvaniye Camii, Siverekli Mescidi, Şehbenderiye Camii, Toktemur Mescidi, 
Tuzeken Camii, Yusuf Paşa Camii, Yeni Ömeriye 
Camii... 
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Mescidü'-Hamra": Kırmızı Mescit... 


Anadolu'daki Türk mimarisinin erken tarihli örneklerinden birisi olan Urfa Ulu Camii, Urfa merkezindeki camilerin en eskilerindendir. Cami-i 
Kebir Mahallesi'nde, Divanyolu Caddesi'nin batisında yer alır, 


İnşa kitabesi bulunmadığından, caminin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bi- 
İinmemektedir. Camideki mevcut kitabeler çeşitli devirlerdeki onarımlara ait olup inşa tarihi hakkında fikir vermemektedir. Ulu Camii'nin yapimiyla İlgili olarak kaynaklarda bazı tahmini ifadelere rastlanır. 


Buna göre, Ulu Camii'nin bulunduğu yerde, vaktiyle bir sinagog yer almakta iken 5. уу. başların- 
da Rabula adlı bir rahip bunu kiliseye dönüştürmüş. St. Stephan Kilisesi denilen bu yapı, kırmı- 
21 renkli mermer sütunlarının çokluğundan ötürü 
“Kızıl Kilise” (Dermesik) olarak adlandırılmış. Ayni 
sebeple Urfa Ulu Camii uzun zaman “Mescidü'l- 
Hamra" (Kırmızı mescit) şeklinde anılmıştır. 


Ulu Camii, işte bu kilisesinin yerine inşa edilmiştir. 
Üstelik böyle bir gelişimin olduğuna dair deliller 
de mevcuttur. Bunlar, bugün hâlâ varlığını köruуап kuzeydeki avlu, avlu duvarları ve giriş kapısı, 
bazı sütun ve sütun başlıkları Пе halen minare 
olarak kullanılan sekizgen gövdeli сап kulesidir. 


Zengiler dönemi eseri 
Kimi kaynaklarda Ulu Camii'nin yapım yılı olarak 
1145 tarihine rastlansa da bu konuda sağlam bir 


dayanak bulunamamıştır. Fakat Ulu Camii'nin 
doğu duvarına bitişik olan medresenin cami av- 
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| мвипа bakan kapısı üzerindeki kiг табес Ө, ТЕГЕ ЕТА Ег: 
| yubinin 1191'de yaptırdığı yazili- 
` dir. Mantıken caminin medreseden önce yapıldığı düşünülürse 
| Ulu Camii'nin, yörede Eyyubi- 
İer'den önce egemen olan Zengi- 
|ег döneminde, 1170-1175 yılları 
| arasında yaptırıldığı varsayılabilir. 


Bu tahmini destekleyecek hususlardan birisi de Ulu Camii'nin Zengiler devri mimari özellikleriyle 
uyum göstermesi, özellikle, plan 
şernası acisindan daha çok Suriye'deki Nureddin Zengi dönemi 
yapılarıyla benzer olmasıdır. 


Bu benzerliği bir adım daha ileri götürerek, eseri 
Nureddin Zengi dönemiyle özdeşleştirmemiz 
mümkündür. 1146-1174 yılları arasında hüküm 
süren Nureddin Zengi, güçlü şahsiyeti ve yüksek 
sanat görüşü ile Selçuklu sanatı geleneklerine 
bağlı kalmış ve Halep, Ѕат gibi Suriye şehirlerin- 
de yeni bir mimari üslubun gelişmesine öncü olmuştur. 


Şehirleri mamur hale getiren Nureddin Zengi, 
Halep Ulu Camii'ni de tamir ettirmiştir. Urfa Ulu 
Сатіі, plan şemasi bakımından Halep Ulu Camiпе benzemektedir. Bütün bunlardan hareketle, 
Nureddin Zengi, Urfa'yı fethettikten sonra Ulu 
Camil'yi inşa ettirmiştir diyebiliriz. 


Bu arada, Ulu Camii'nin bilinmeyenleri arasında 
mimarı da yer almakta olup bu konuda herhangi 
bir İsim üzerinde düşünmek mümkün değildir. 
Mihrap önü kubbeye ilk geçiş, 


Erken İslam dönemi cami inşa anlayışında kilit 
yapılar olarak görülen Şam Emeviye Camil (706- 
714), Harran Ulu Camii (744-750), Diyarbakır Ulu 
Camii (1091-1092), Silvan Ulu Camii (1152- 
1157), Urfa Ulu Camii (1170-1175), Mardin Ulu- 
Camii (1176-1186), Kızıltepe Ulu Camii (1200- 
1204) ortak bir bölgede yer alan ve bu bölgede- 
ki mimari gelişim çizgisini belirleyen yapılardır. 
Urfa Ulu Gamii bu camiler arasında belirgin bir 
özgünlüğe sahiptir. Şimdi bunları görelim: 


Kesme taştan yapıları Urfa Ulu Camil, çok ayakп, enlemesine dikdörtgen planlı ve çapraz tonoz 
örtülü bir plan şemasına sahiptir. 
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Camiin harimi, mihrap duvanna paralel iki sıra 
şeklinde dizilmiş 11'er ayakla üç sahna ayrılır. 
Kare kesitli ağır ve kısa payeler iç mekânırı basık 
görünmesine yol açar. 


Ulu Camii'nin mihrabı ortadan biraz sola doğru 
kaçıktır ve önünde yer aldığı birim, sivri kemerler 
üstünde biraz yükseldikten sonra, diğer birimler 
gibi çapraz tonozla değil, tromplu bir kubbeyle 
örtülerek vurgulanmıştır. Mihrap önü kubbesi dişında kalan bölümlerdeki sütunlar sivri kemerlerіе birbirlerine bağlanmış ve düz bir dam ile örtülmüştür, Bu arada camiin üç sahını birbirine eşit 
değildir. Her sahının üzeri de ауп ayrı çapraz tomozlarla örtülmüştür. 


Sonuç olarak, çok ayaklı, yatık dikdörtgen planlı 
cami tipindeki en önemli gelişim Urfa Ulu Carmi- 
i'nde görülmüş ve mihrap önü kubbesinin olusumuyla tamamlarımıştır. Böylece, саті plan ve tasarımırıda kubbeli örtü sistemi oluşmaya başlamiş ve bunu zamanla merkezi kubbeye geçiş iztemiştir. 

Ulu Camii'nin iç içe sivri kemerli yuvarlak niş Diçimindeki mihrabi sade ve özgündür. Bununla 
beraber yanındaki minber ve girişin üstündeki 
müezzin mahfili orijinal olmayıp sonraki dönemlerde yapılmıştır. Yapı kubbe kasnağındaki ve 
kuzey duvarındaki pencerelerle aydınlatılmakladır. 


maS Erime IK 20017‏ ااا 


Ura Ulu Camii'nin harimine giriş dört kapıyla 
sağlanmaktadır. Bunlardan cami avlusuna açılan 
{аскар siyah ve beyaz kesme taşların alternatifli dizilmesiyle sivri kemerli olarak yapılmıştır. Yapinin tek özgün bölümü olan bu taçkapının yarnlarındaki sütunçeler girişe zengin bir görünüm 
vermektedir. Sivri kemer içindeki yazıtta, camiye 
bitişik vaziyetteki medresenin onarım tarihi kayıtlıdır. 


Ura Ulu Сати, Anadolu Ulu camileri arasında 
зоп cemaat yerinin ilk kez kullanıldığı саті olarak bilinmektedir. Bu ayırt edici farklılığın, caminin ilk plan şemasındarı mi geldiği yoksa sonraları yapılan onarımlar sırasında mı eklendiği belirienememiştir. 


Caminin kuzey beden duvarı boyunca Uzanan 
зоп cemaat уеп, kare kesitli payelere oturan ve 





silik 


CAMİİLERİMİZ 


пег biri çapraz tonozlarla örülü 14 sivri kemerle 
avluya açılır. 


«ага aviu, sekizgen minare 


Urfa Ulu Camii kare planlı kalın duvarlı bir avlu огtasındadır. Avluya doğu ve batı kanarındaki iki- 
Şer, kuzey kenarının ortasındaki tek kapıyla girilir. 


Avluda haçlı savaşlarında şehit düşen kumandanların mezarları іе Mevlana Halidoğlu'nun türbesi bulunmaktadır. 


Avlunun kuzeydoğu köşesinde, avlu duvarının 
üzerinde sekizgen planlı minare yükselir. Bu minare, aslında eski kiliseden kalma çan kulesi 
olup İslam fetihlerinden sonra minare olarak kullanılmıştır. Böylece yapı için yeni bir minare yapılmasına gerek kalmamıştır. Kesme taştan sekizgen kaideli ve sekizgen gövdeli olan bu minare- 
nin gövdesi üç silme ile bölünmüştür. Bunlardan 
üçüncü bölümde kemerli dikey pencereler bulunmaktadır. Bu pencereler kulenin en özgün milmari öğeleridir. Saatli petek bölümü ise Curnhuriyet döneminde eklenmiş ve yapı bir nevi saat 
kulesine dönüştürülmüştür. Şu halde Ulu Camii 
minaresi, ayni zamanda şehrin ilk ve tek saat kulesi işlevini de görmektedir. 


Urfa Ulu Camii, 1684, 1779, 1780 ve 1870 tarihlerinde onarım görmüştür. son zamanlarda cami 
avlusuna kesme taşlardan bir şadırvan inşa edilmiştir. 
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Hz. Peygamber'in eşi 


Ummü Habibe (r.anha) 


Ezvac-ı Tahirat'ın Hz. Peygamber (s.a.s)'in örnek aile hayatını Müslümanlara öğretmeleri bakımından rivayet ettikleri hadisler büyük önem taşımaktadır. Bir eş, aynı zamanda da hadis ravisi olarak Ümmü Habibe (r.anha)'nin 
Allah Rasulü'nden 65 hadis rivayet ettiği bilinmektedir. 


Asıl adı Remle olup ilk çocuğunun adı sebebiyle 
Ümmü Habibe ismiyle tanınmıştır. Mekke'nin еп 
önemli kabilelerinden olan Beni Отеууе'уе mensup Ebu Süfyan'ın kızıdır. Annesi de aynı sülaleden Ebu'-Âs'ın kızı Safiyye'dir. Bu hanım aynı 
zamanda Hz, Osman (r.a.)'ın da halasıdır. 


Remle bint. Ebu Süfyan ilk evliliğini Hz. Peygamber (s.a.s.)'in halası Ümeyme bint. Abdülmuttalib'in oğlu olan Ubeydullah b. Cahş ile gerçekleştirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in İslam'ı tebliğinin 
başlangıcı aşamasında kocası Ubeydullah ile birlikte ilk Müslümanlar arasına dâhil oldu. Ayrı dönemde Mekke müşrikleri gerek Hz. Peygamber 
(s.a.5.)'e, gerekse onun davetine cevap veren 
Müslümanlara karşı alay ve hakaretten başlayıp 
öldürmeye varan kadar her türlü psikolojik, ekonomik ve fiziki baskı ve işkenceyi tatbik etmeye 
başlamışlardı. Bu faaliyetleri gerçekleştiren Kureyş kabileleri arasında geçmişten beri Hz. Peygamber (s.a.s.)'in soyu Haşimoğulları'na düşmanlık besleyen Ümmü Habibe (г.апһа)'піп soyu 
Ürmeyyeoğulları da bulunuyordu. Başta Utbe b. 
Rebia, Şeybe b. Rebia ve Ebu Süfyan olmak 
üzere kabile önderleri Müslümanlara karşı her 


türlü faaliyetin içinde yer almışlardır. Ümeyyelilerin muhalefet tavrı, Hz. Peygamber (s5.a.5.)'i davasındanı vazgeçirmek hususunda ікпауа çalişmaktan başlayıp onunla bizzat savaşmaya varincaya kadar derece derece şiddetlenmiştir. Onlar, 
Mekke döneminde özellikle siyasi baskıyı ön plana çıkarmışlar, hicret sonrasında ise Medine 
üzerine gerçekleşen bütün saldınları bizzat organize etmişlerdir. 


Mekke müşrikleri, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e olduğu gibi onun çağrısına cevap veren müminlere 
karşı da her türlü psikolojik, ekonomik ve fiziki 
baskı ve İşkence tatbik etmişlerdir. Bu muamelelerden öncelikli olarak müşriklerin kendi kabilelerinden Müslüman olanlar nasibini almıştır. Ümmü 
Habibe (r.anha) ile eşi Ubeydullah b. Cahş da diğer Müslüman kardeşleri gibi bizzat ailelerinin 
sistematik baskılarıyla karşılaşmışlardır. 


Ashabının maruz kaldığı zulüm ve işkenceleri engellemeye gücü yetmeyen, üstelik onların ölüm 
korkusu sebebiyle dinlerini terk etmelerinden епdişelenen Allah Rasulü (s.a.s.) de, özellikle kendi ailelerinin şiddetli baskısına uğrayan ve kabile 
himayesinden mahrum bırakılan Müslümanlara 
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geçici bir sığınma yeri olarak Habeşistan'a hicret 
etmeleri tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine 
miladi 615 yılında on bir erkekle dört kadından 
oluşan ilk kafile Habeşistan'a gitti. İlk hicretten 
yaklaşık bir yıl sonra Ca'fer b. Ebu Tâlib (r.a) 
başkanlığında 82 erkek ve 18 kadından müteşekkil yeni bir Müslüman topluluk ikinci Habeşistarı hicretini gerçekleştirdi. Ailesinin yoğun baskısına tahammül edemeyen Ümmü Habibe (r.anһа), eşi Ubeydullah b. Cahş ile birlikte, kızlari Habibe'yi de yanlarına alarak bu kafile içinde Habeşistan'a hicret etti. 


Habeşistarı'da muhacir Müslümanlar huzur içinde yaşarken Ümmü Habibe (r.anha)'nin hayatını 
olumsuz etkileyen beklenmedik bir hadise gerçekleşti. Dini uğruna her türlü sıkıntıya katlanan, 
nihayet bu yolda yurdunu terk etme fedakârlığı 
gösteren eşi Ubeydullah b. Cahş, Müslümanlığı 
seçmeden önce benimsemiş olduğu Hristiyanlık 
dinine dönmek istediğini açıkladı. Bu gelişme 
karşısında son derece üzülen Ümmü Habibe 
iranha) bütün gayretlerine rağmen eşini karanndan çeviremedi. Üstelik kocasından kendisinin 
de Hristiyanlık dinini benimsemesi konusunda 
baskı gördü. Karşılıklı arılaşmazlık ailenin parçalanmasını zorunlu hale getirince Ümmü Habibe 
(r.anha) eşinden ayrıldı. Ubeydullah ise dinini terk 
edip Hristiyan olduktan sonra çok içki içmesinden dolayı alkolik bir kişi haline geldi, kısa süre 
sonra da öldü. 


Yurdundan uzakta yaşamak zorunda kalan Ümmü Habibe (r.anha), hayat arkadaşının kendisini 
terk etmiş olmasından dolayı son derece mahzun oldu. Üstelik yabancı bir ülkede yaşadığı için 
korunmaya muhtaç duruma da düşmüştü. Mekke'nin en soylu ve zengin ailelerinden birine 
mensup olmasi sebebiyle Habeşistan'a göç 
eden ancak kısa süre sonra çeşitli sebeplerle geri dönen Müslümanlarla Mekke'ye ulaşması 
mümkündü; ancak orada da sığınabileceği bir 
kapı bulamayacaktı. Zira Mekke reislerinden olan 
babası Ebu Süfyan, Müslümanlara dinlerinden 
dönmeleri hususunda en fazla baskı yapanların 
başında bulunuyordu. Ya gurbet yurdunda tek 
başına sıkıntılı bir hayat sürecek ya da Mekke'ye 


dönüp babasının dinini terk etmesi için yapacağı 
baskılarla baş etmeye çalışacaktı. Bu çaresizlik 
ortamında çile doldururken onun gönlünü ferahlatacak bir haber geldi: Hz. Peygamber (s.a.5.) 
Habeşistan muhacirleri arasında himayesiz bir 
şekilde kalmış bulunan Ümmü Habibe (r.anha) ile 
evlenme kararı vermişti. Nitekim onun emriyle 
Medine'den gelen elçisi Amr b. Ümeyye (г.а.), 
Necâşi'den Ümmü Habibe (г.апһа)'пїп Hz. Peygamber'le (s.a.s.) nikâhlanmasını talep etti. Habeş Muhacirlerinden olan, aynı zamanda kendisi 
gibi Ümeyyeoğullarına mensup bulunan Hâlid b. 
Said (r.a.)'in kıydığı nikâh ve Necâşi'nin şahsi hesabından ödediği dört yüz dinar mehir ile gıyabi 
evlilik akdi gerçekleştirildi. Hz. Peygamber 
(s.a,s.) bu girişimi ile İslam adına birçok fedakârikta bulunan bu muhacire hanımı taltif etmiş, 
опи müminlerin annesi olma payesiyle şereflendirmiştir. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Ümmü Habibe (г.аппа)'піп nikâhlarımasından kısa bir süre sonra Habeşistan'da kalan muhacirlerin Medine'ye getirilmeleri kararı alındı. Bu amaçla hicretin 7. yılında 
(т. 628) Habeş kralının yardımı ile Hz. Реудатber (s.a.s.)'in elçisi Amr b. Ümeyye (r.a.) vasıtasıyla Müslümanlar Hayber Fethi'nin gerçekleştiği 
esnada Arap Yarımadası'na geri döndüler. Ümmü Habibe (r.anha) de kızı Habibe ile birlikte Меdine'ye geldi. 


Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bu evliliğinin Ümmü 
Habibe (r.anhaj'nin onurlandırılması kadar, Müslumanlığın yayılması ve Mekke-Medine birliğinin 
sağlanması noktasında da önemli bir rol ifa ettiği 
unutulmamalıdır. Her şeyden önce bu izdivaç 
sebebiyle Hz. Peygamber (s.a.s.), en büyük muhalifi durumunda olan Ebu Süfyan'a damat olmak süretiyle onunla akrabalık kurmuştur. Esasında Arap örf ve âdetlerine göre kendisiyle evlemmek istenen kadin için önce babasına, о yoksa amcasına veya amcasının oğullarına müracaat edilmesi gerekirdi. Ancak, Hz. Peygamber 
(s.a.s.)'in, Ümmü Habibe (r.anha) ile evlendiği 
dönemde Ebü Süfyan henüz İslâm'a girmediği 
için bu evlilikten haberi bile olmamıştı. Kızının 
kendisine danışılmadan en büyük düşmanıyla 
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evlenmesinin, Ebu Süfyan'ın rahatsızlığına sebep 
olacağı beklenirken aksine onun bu gelişmeden 
dolayı memnun olduğu görülür. Zira kızının evliliği haberini alınca Hz, Muhammed (5.а.5.) için “О, 
reddedilmeyecek bir erkektir." diyerek gerçekleşen izdivacı tasvip etmiş, gıyaben onaylamıştır. 
Mümtehine suresinde geçen, “Umulur ki, Allah 
aranızda düşmanlık bulunan kimselerle sizin aranızda bir dostluk tesis eder.” (Mümtehine, 7) ayetinin bu gelişmeyle ilgili olduğu rivayet edilir. Geçekten de Ümmü Habibe (r.anha)'nin evliliğinden 
sonra Ebu Süfyan'ın gerek Hz. Peygamber 
(s.a.s.) gerekse diğer Müslümanlara karşı tavır ve 
davranışlarında belirgin bir yumuşamanını olduğu 
aşikârdır. 


Müslümanlar ile Mekke müşrikleri arasında imzalanan Hudeybiye Barış Antlaşması'nın hükümlerine göre Kureyş kabilesinin dışında kalan diğer 
kabileler, ya Hz. Muhammed {s.a.s.)'in veya Kureyş kabilesinin emniyet ve garantisini kabul etmede serbest bırakılmışlardı. Buna göre Huzaa 
kabilesi Müslümanları, Beni Bekr ise Mekke 
Müşriklerini tercih etti. Hâlbuki bu iki kabile arasında eskiden beri düşmanlık vardı. Beni Bekr 
kabilesi, intikam almak niyetiyle Kureyş'in de 
desteğiyle hicretin sekizinci senesi Şaban ayında 
bir gece vakti Beni Huzaa'ya hücum etti. Baskın 
esnasında Kureyş'in ileri gelen reisleri Ѕамап b. 
Ümeyye, İkrime b. Ebu Cehil, Süheyl b, Amr, Huveytib b. Abdi'l-Uzza gibi kimseler de onlara yardım etmişlerdi. Saldırı sonucunda Huzaa Kabilesinden 23 kişi öldürüldü. Geri kalanları ise Haram'e sığınmak suretiyle canlarını kurtarabildiler. 
Gelişmenin Hz. Peygamber (s.a.s.)'e haber verilmesinden sonra, sözlerini tutmadıkları ve anllaşmayı bozdukları, bu yüzden de Müslümanların 
hücumuna uğrayacaklarından endişe duyan Kureyşliler, Ümmü Habibe (r.ânhaj'nin babası Ebu 
Süfyan'dan, özür dilemek ve antlaşmayı yenileтек için Hz. Peygamber (5.a.5.)'e gitmesini rica 
ettiler. Ebu Süfyan, pek istekli ve sonucundan 
ümitli olmamakla birlikte Mekkelilerin aşırı ısran 
sebebiyle Medine'ye geldi. Allah Rasulü (ѕ.а.5.) 
kendisiyle hiç ilgilenmedi. Başta Hz. Ebu Bekir 
(r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman (г.а.) ve Hz. Ali 


(г.а.) olmak üzere ashap ileri gelenlerinden de 
yüz bulamadı. Bunun üzerine ricacı olmasi için 
kızı ve Hz. Peygamber (s.a.s)'in hanımı olan 
Ümmü Habibe (r.anhal'nin yanına gitmeye karar 
verdi. İçeri girdiğinde odadaki yatağa oturmak 
istedi. Ancak kızı süratle yatağı altından çekerek 
kaldırdı. Her haliyle oturmaya hazırlanmış olan 
Ebu Süfyan düşmekten zor kurtuldu. Bunun 
üzerine “Kızım, yatağı mi benden esirgedin, yoksa beni mi yataktan?” diye sitem edince Ümmü 
Habibe ir.anhaj)'deri şu cevabı aldı: “О, Allah Rasulü'nün yatağıdır. Sen ise bir müşriksin.” Bunun 
üzerine Ebu Süfyan “Kızım, benden sonra sana 
hiç de iyi olmayan haller olmuş, sana şer bulaşmiş.” diyerek evi terk etti, 


Hz. Peygamber'le (s.a.s.) dört yıl evli kalan Ummü Habibe (г.апһа), onun vefatından sonra otuz 
yıl daha ömür sürdü. Bu dönemde gerçekleşen 
siyasi hadiselerden ve fitne ortamından uzak kalmaya çalıştı. Halife Hz. Osman (г.а. jin evini muhasara altına alan asilerin, kuşatmanın on sekizinci günü onun yiyecek ve suyunu kesmeleri 
üzerine, erzak yüklü bir katırı halifenin evine götürmeye teşebbüs etmiş, ancak asiler saygısız 
bir şekilde ona engel olmuşlardır. 


Ümmü Habibe (r.anha) daha sonraki hayatırı 
Medine'de tarnamlamıştır. Bununla birlikte kardeşinin halifeliği esnasında Emevilerin başkenti 
olan Dimaşk'ı ziyaret ettiği de kaydedilmektedir. 
Hatta bu sebeple onun Şam'da vefat ettiği iddia 
edilmiştir. Nitekim Dimaşk'ını Bâbu's-Sağir kabristanında pek çok sahabe mezarının yanında 
Ümmü Habibe (r.anhaj'nin bir türbesi bulunmaktadır. Ancak tarihçiler onun Medine'de vefat ettiği hususunda hemtikirdilerler, 


Ezvac-ı Tahirat'ın Hz. Peygamber (s.a.5.jin ӧгnek aile hayatını Müslümanlara öğretmeleri bakımindan rivayet ettikleri hadisler büyük önem taşimaktadır. Bir eş, aynı zamanda da hadis ravisi 
olarak Ümmü Habibe (ranhaj'nin Allah Rasulü'nden 65 hadis rivayet ettiği bilinmektedir. 
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KUTLU DOĞUM SETİ- 
* Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı 
· Peygamberimi Öğreniyorum 
* Kitabımı Öğreniyorum 
* Dinimi Öğreniyorum 
* 40 Hadis Kartelası 
* Peygamberimizin Dilinden Dualar 





| 1 ati 
tiu Doğum бе 
e alan herkese 


Kerim. | 
m Me ali veya 
ilam İlmihali nden j 

| hediye... 


kur'an 


F 5 ai 
Kur ar”! Кеп 


Bu Kur'an, Allah'tan (indirilmiş olup) 
başkası tarafından uydurulmamıştır. 
Fakat о Кепаіпаеп ӧпсекііегі 
doğrulayıcı ve Kitabı (Allah'ın levh-i 
mahfuzdaki yazısını) açıklayıcı olarak, 
indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe 
yoktur. (0) âlemlerin Rabbi 
tarafındandır. (Yunüs, 37) 
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“Yaratan Rabbinin 
adıyla oku! O, insanı 
'alak'dan yarattı. Oku! 
Senin Rabbin en cömert 


olandır. O, kalemle 
yazmayı öğretendir, 
insana bilmediğini 
öğretendir." 
(Alâk, 1-5) 
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Жил ONU-U V NEUM. 


Prof. Ог, Миһїїп Senin 
Marmara Univ., İlahiyat Fak. 


Kur'an-ı Kerim, asrısaadetten günümüze kadar büyük bir titizlikle 
yazılmış, ezberlenmiş, okunmuş ve bu yollarla korunmuştur. Yüzyıllar içinde âlimler, Kur'an'ı daha rahat ve doğru okumayı sağlayacak 
imla kurallarını ve güzel yazma usullerini geliştirirken kâtipler de 
Mushaf hatlarının estetik değer kazanması yolunda sanat güçlerini 
ortaya koymuş, bu arada Müslümanların sanat zevklerini de tatmin 
etmeye çalışmıştır. 


Emeviler devrinde yazılı kültüre geçişle beraber Mushaf kitabeti etrafında hat, tezhip, cilt ve bunlara bağlı dallar zengin kitap sanatlarını oluşturmuş, zamanla bu sahada şaheserler ortaya konmuştur. 
Kur'an'da bu ilahi kelamın temiz sayfalarına değerli kâtipler tarafınıdan yazılıp korunduğuna işaret eden beyanlar vardır. Hicretten önceki dönemden itibaren Kur'an metninin Hz. Peygamber'in huzurunda yazıldığına dair nakiller kaynaklarda yer almaktadır. 


İslam'ın doğuşu sırasında bitişik Nabati yazıdan kaynaklanan, Enbari ve Hiri safhalarından sonra Dumetülcendel yoluyla Hicaz bölgesi- 
ne geçen biri basit yuvarlak ve eğri çizgileriyle kâtibine göre farklılik arzeden “meşk”, diğeri düzenli, geometrik, düz ve köşeli hatlarıy- 








Іа “сет” diye adlandırılan bu iki karakterde yazı biliniyordu. Kureyş 
kabilesinde bu yazıları bilenlerin sayısı on yedi civarındaydı. 552 konusu yazı sisteminde Arap dili fonetiğinde bulunan yirmi sekiz harfe karşılık on beş şekil vardı, on üç ses de bu işaretlerden biriyle yazılıyordu, fakat benzer şekildeki harfleri birbirinden ayıran nokta ve 
seslendirme işaretleri yoktu. Bu durumda mevcut alfabe ve imla ile 
Arap dilini ayrıca lehçe farklarıyla birlikte tespit etmek güçtü. O dönemlerde Araplar yazılı kültüre henüz geçmemişse de çok güçlü bir 
ezberleme yeteneğine sahiptiler. 


Kısa bir süre vahyin iki yazı türü ile yazıldığı, fakat daha sonra geometrik yazının Kur'an'a tahsis edildiği bilinmektedir. Hz. Ali'nin bu 
yazının harf, kelime ve cümlelerinin tertip ve terkibinde, aralık ve 
birleşmelerinde bazı kurallar ortaya koyduğu söylenir. Ayrıca ashap 
Mushaf yazısını güzelleştirme yolunda çaba gösteriyordu. İbnü'n- 
Nedim, mekki mail ve medeni yazılarının elif harfleriyle karakterize 
edildiğini kaydeder ve eliflerin sola meyilli alt ucunun sağa doğru 
kıvrık olduğunu belirtir. Bu yazı İslamiyet'le beraber mekki, medeni, 
hicazi, daha sonra basri, kufi gibi yeni terimler kazandı. Günümüzde |. (VII) yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mail mekki yazı örneklerinde dik hatlar sağa meyilli, elif harfleri bitiş noktasında çengellidir. 
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Rasul-i Ekrem zamanında kâtipler yazı malzemesi olarak safran ve 
gül suyu ile boyanmış, inceltilmiş deri, tahtadan yapılmış tabletler, 
develerin kürek kemikleri, hurma ağacı yapraklarının orta damarı, 
ince beyaz taş, kırık seramik parçaları kullanıyordu. Sert malzeme 
üzerine madeni kalemle oymak suretiyle, diğer malzemeler üzerine 
de kamış kalem, hokka içinde siyah veya kahverengi mürekkeple 
yazıyorlardı. Hz. Peygamber dayanıklı ve kalıcı olması sebebiyle vahiylerin, önemli mektupların parşömen üzerine yazılmasını istiyordu. Çok pahali olan Mısır papirüsü ve Hint beyaz ipeği de yazı malzemesi olarak biliniyordu. 


Hz. Ebu Bekir devrinde cemedilen Mushaf ve Hz. Osman'ın hilafetinde Mushaf istinsah heyetince belirlenen imla kuralları esas айпаrak çoğaltılan Mushaflar parşömen üzerine siyah mürekkeple ve 
medeni hatla irice yazıldı. Kur'an metninin dışında hiçbir işaret ilave edilmedi. Özellikle Mushaf kitabeti için seçilmiş olan medeni yazi düzenli, geometrik, ritmik, yatay ve dikey çizgilerin hâkim olduğu 
noktasız, harekesiz basit bir yazı türü idi. 


Emeviler devrinde ilim ve sanat hayatı canlandı, bunun sonucunda 
Kur'an ve kitap istinsah, telif ve tercüme faaliyetleri hızla artmaya 
başladı. Mushaf yazan kâtipler çoğaldı. Mushaf yazanlar bütün 
emeklerini yazının güzelleşmesi uğrunda harcıyorlardı. Kâtiplerin 
tecrübeleri artınca satır düzeninde harf ve kelimeler oran ve biçim 
kazanmaya başladı. Yazı sanatı diğer İslam sanatlarına göre daha 
erken ve süratli bir şekilde gelişme ve değişim göstererek İslami 
kimlik kazandı. 


Emeviler zamanında Mushaf kitabetinde görülen önemli bir gelişme de Kur'an kıraatinde irab hatalarını, yanlışlıkları gidermek, Mushaf metninde her türlü bozulmayı önlemek, rahat ve doğru okumayı sağlamak amacıyla yapılan harekeleme ve noktalama çalışmalarıdır. Ebu'l-Esved ed-Düeli ile başlayan yuvarlak kırmızı renkli noktalarla harekeleme, Nasr b. Asım ve İbn Ya'mer ile benzer harf şekillerinin kalem kalınlığı kadar eğik çizgi şeklinde noktalama çalışmaları, Halil b. Ahmed ile de Arap yazı ve imla sistemi, okutma ve mühmel işaretleri bugünkü şeklini almıştır. 


Abbasiler döneminde yetişen Dahhak b. Aclan el-Kâtip, İshak b. 











Hammad, İbrahim es-Siczi gibi kâtipler mevzun hatlarda önemli yenilikler yaptı. Bu devirde Harunürreşid'in sarayında çalışan Mehdi 
ve Ноѕпат adlı kâtiplerle küfi hattını hünerle yazan Ebu Hiri'nin adı 
Mushaf yazan sanatkârlar arasında geçer. Hat sanatında bir dönüm 
noktasi olarak kabul edilen İbn Mukle ve kardeşi Ebu Abdullah Hasan b. Ali, mevzun hatları ayıklamaya tabi tutarak sınıflandırmış, 
harflerin hendesi ölçü ve kurallarını belirlemiş ve aklam-ı sittenin 
doğuşuna zemin hazırlamıştır. 


Abbasiler devrinde kâtipler “neshi” diye bilinen hattı Mushaf ve kitap istinsahında geliştirdiler. Neshi yazı daha sonra reyhani ve nesih 
adlarıyla ikiye ayrılarak Mushaf yazımında öne çıkacaktır. IV. (X.) 
yüzyılda neshi yazı tamamen küfinin yerini aldı. 


Hz. Osman Mushaflarının şekil ve hattını muhafazaya son derece 
önem veren âlimlerin yanı sıra sonraki âlimlerden yazının bir sembolden ibaret olduğunu, meselenin Kur'an'ı doğru okumayı sağlayan metni şekillendiren hattan ibaret bulunduğunu söyleyenler de 
vardı. Kur'an metnini muhafazada Müslümanların hassasiyetinden 
kaynaklanan bu ihtilaflar V. (ХІ.) yüzyıla kadar devam etti. Fakat zamanla hareke ve noktaların kaçınılmazlığı âlimler tarafından kabul 
edildi. Ayrıca surenin baş tarafına adını yazmak, ayetleri birbirinden 
ayıran işaretler koymak, Kur'an'ı cüzlere, hiziplere ayırarak bunlar 
için özel şekiller yapmak, Mushafı tezyin etmek hoş karşılanmaya 
başlandı. Aslında Mushaf kitabetinde neshi yazının kufinin yerini alması resm-i Osmani'ye muhalefet olmayıp hat sanatının tarihi seyri 
içinde gelişmesinin tabii bir neticesidir. Kufi ve neshi yazısında harflerin öz ve cevherleri aynıdır, farklılık harflerin özel şekillerindedir. 
Böylece Hz. Osman'ın Mushaf kitabeti için koyduğu usullere zaman 
içinde ilaveler olmuş, hat, kıraat, dil âlimleri ve katipler tarafından 
Kur'an hattının şekli, bazı İslam ülkelerinde imlası ve tertibi geliştirilerek kurallara bağlanmış, bu konuda "ilmü resmi'l-mushaf" adıyla 
bir ilim tedvin edilmiş, yazı ve imlada bu klasik formlara bağlı kalmak Mushaf kitabetinde esas alınmıştır. Kur'an kıraati icazetli bir 
hocadan öğrenildiği gibi Mushaf yazma âdabı da |. (М!\.) asırdan itibaren sistemli bir öğrenimle üstattan talim edilegelmiştir. Kur'an'ın 
Arap alfabesi dışında bir alfabe ile yazılması mümkün değildir. Harflerin kelime içinde şekil ve nispetleriyle satır halinde güzel duruşla- 





rını sağlamak Kur'an yazmanın âdabından sayılmış, harf şekillerinin 
açık, irice, okunaklı ve güzel olması üzerinde önemle durulmuştur. 
Çünkü güzel yazı, okuyanda hürmet ve hayranlık uyandırdığı gibi 
fikrin telkininde de önemli ölçüde tesir eder. Surelerin isimlerini, 
nazil oldukları yeri ve ayetlerin sayısını açıklayan başlıkların ayrı bir 
hatla yazılmasında sakınca görülmemiştir. Sayfa kenarında kalan 
aşr, hizb ve secde güllerinin nakşına da izin verilmiştir. Bu şekiller 
eskiden beri yazma Mushaflarda renkli boya ve altın mürekkeple 
tezhip edilmiş, bu bölümlerin ibareleri tevki hatla yazılmış, böylece 
açıklayıcı kısımlar Kur'an metninden ayrılmıştır. 


İslam yazıları Yakut el-Müsta'sımi'nin ardından XV. yüzyılda son olgunluk dönemine girdi. Kâtiplerin yüzyıllar süren tecrübeleri neticesinde yazı sanatı İstanbul'da Amasyalı Şeyh Hamdullah mektebiyle zirvesine ulaştı, özellikle nesih yazı kolay okunan ve yazılan bir 
yazi haline geldi. Buna bağlı olarak Mushaf kitabetinde nesih hattı 
diğer yazılara tercih edildi. Böylece Kur'an metninde sadelik, devamlılık ve okumada kolaylık sağlandı. Muhakkak, reyhani veya ak- 





lam-ı sittenin karışık olarak kullanıldığı sayfa tertibi terk edildi. Виnun yerine bütün İslam âleminde Şeyh Hamdullah'ın geliştirdiği 
nesih hat, Asım kıraatine göre sonradan geliştirilmiş imla ile Mushaf 
kitabeti benimsendi. Ayrıca sayfa düzeni, satır araları, satır sayısı en 
güzel ölçülerine kavuştu. Mushaf yazısına zarafet, sadelik gibi sanat 
değerleri kazandırıldı. Metni gölgeleyecek yazı çeşitliliği ve sanat 
gayretiyle yapıları aşırı abartılı süslemelere yer verilmedi. 


Seyh Hamdullah'tan sonra ХХ. yüzyıla kadar gelen Osmanlı hattatları sultanların ve devlet büyüklerinin sağladığı imkânlarla Mushaf 
kitabetini en yüksek düzeye ulaştırdılar. Şeyh Hamdullah'ın açtığı 
çığırda Hafız Osman nesih yazıya canlılık ve yeni estetik nispetler 
kazandırmış, yazdığı ve daha sonra basılan Mushaflarıyla İslam dünyasında tanınmıştır. İstanbul'da basılan ilk Mushaf (1871) Hafız Osman'ın Ali el-Kâri imlasına uygun olarak yazdığı mushaftır. 


Müslümanların daha çok ilgi gösterdiği ve beğendiği ayet-berkenar 
Mushaf tertibinin Kayışzade Hafız Osman Nuri tarafından yazılıp günümüze kadar pek çok baskisi yapılan Mushaflarla yaygınlaştığı biinmektedir. Mushaf yazısını en güzel kıvama getiren Hasan Rıza 
Efendi de yazdığı ayet-berkenar Mushaflarla meşhurdur. 


İslam medeniyetinde Kur'an ve kitaba gösterilen derin sevgi ve sayqı pek iptidai bir biçimde bulunan yazıyı en yüksek sanat dalı seviyesine yükseltirken buna bağlı olarak Mushaf kitabeti etrafında tezhip, cilt, sedefkârlık ve ahşap sanatlarında da İslam milletlerinin sanat zevk ve geleneklerine göre farklı teknik, motif, renk ve kompozisyon anlayışı ile üsluplar doğmuş ve gelişmiştir. 
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Mimar Sinan Güzeli Sanatlar Ыгы 


Geleneğe bağlı sanatlarımızın en önemlilerinden biri olan tezhip, 
Arapça “altınlama” yahut “altınla yapılan iş” anlamına gelen altınla 
yapılan süslemeyi ifade eden bir terimdir. El yazması eserlerin süslenmesinde altının çokça kullanılmasından dolayı bu adı almıştır. 
Bu sanatta altınla birlikte pigmentlerden elde edilen boyalar da kullanılır. Tezhip, başta mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim olmakla 
beraber dini, edebi, ilmi eserlerin ve levhaların süslenmesinde kullanılan bir sanat dalıdır. 


Türk tezhip sanatının kökleri Uygur Türkleri'ne kadar uzanmaktadır. 
Bu sanat, yayıldığı coğrafyalarda farklı kültür ve sanat etkileşimleriyle sentezlenerek tarihi seyri içinde zamanın ve devrin anlayışına 
göre bir yol izlemiştir. 


İslam sanatkârları, içinde yaşadıkları dünyayı olduğu gibi resmetmekten, objeleri bütün gerçekliğiyle yansıtmaktan kaçınmışlardır. 
Sanatta esas, mutlak gerçekliği aramaktır. Buradan hareketle sanatkâr, “Kudret-i ilahiyye"yi anlama ve kavrama gayreti peşinde dünya- 
ya bakar, seyreder ve inceler. Sonra kendi idrak, gönül ve zevk süzgecinden geçirerek sanat eserini icra etmeye çalışır. İlahi mesajın 





takdimi -O'nun sözlerinin O'na yaraşır şekilde kayıt altına alınması- 
Kur'an-ı Kerim'in tespit edilerek yazılması, bugün klasik sanatlar yahut gelenekli sanatlar olarak bilinen hat, tezhip, ebru ve cilt sanatlarının gelişmesinin en önemli unsurlarındandır. 


Müslüman bir tezhip sanatkârı için inandığı dinin kutsal kitabının 
tezyin edilmesi önemli bir yer tutar. Süsleme geleneği içinde 
Kur'an-ı Kerim'in süslenmesinde her türlü figürden kaçınılmıştır. Figürlü bezemenin hiç olmadığı söylenemezse de eserlerin neredeyse tamamına yakını figürsüzdür. Emevi, Abbasi, Memlük ve Büyük 
Selçuklu dönemlerinde tezhip sanatında geometrik süslemenin håkimiyeti görülür. Sonsuzluğu çağrıştıran, insanı seyrederken sonsuzluğa götüren geometrik motifler bu dönemlerde en sık kullanılan motif grubu olarak karşımıza çikar. 


Anadolu Selçukluları zamanında da geometrinin hakim olduğu tezyinatla karşılaşılır. Osmanlı döneminde ise doğudan gelen ve getirilen sanatkârların da katkıları bu sanatta önemli yer tutar. Bu devrede tarihçesi daha eskilere giden hatâyi grubu motifler, rümiler, 
bulut motifi örnekleri görülür. Selçuklu tezhip sanatı, Beylikler dönemine öncülük eder. 


Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra uzun bir süre 
egemenliğini sürdüren Anadolu Selçukluları (XI-XIII. yüzyıl) tezhip 
sanatını Anadolu'ya getirmişlerdir. Anadolu Selçuklu tezhibinde en 
önemli karakter sadeliktir. Bu karakter Osmanlı tezhip sanatının da 
en önemli karakterlerinden biri olarak kalacaktır. ХІІІ. ve ХІМ. yüzyillardaki sadelik 40 cm. mesafeden bütün ayrıntılarıyla seçilecek büyüklükte, tertemiz işçilikle yapılan motif ve desenler daha sonraki 
yıllarda daha da incelecektir. Anadolu'da Beylikler devrinde yapılan 
süslemelerde Selçuklu etkisi bariz olarak görülür. Beylikler devri, 
Selçuklu sanatı ile Osmanlı sanatı arasında bir geçiş devresidir. 


Fatih devrinde kitaba ve sanatkâra verilen kıymet artmış ve bugün 
Fatih Devri Tezhibi olarak adlandırılan bir üslup ortaya konmuştur. 
Fatih döneminde Şiraz, Tebriz, Herat gibi önemli sanat merkezlerinden sanatkârlar İstanbul'a getirilmiştir. 


Sultan İl, Bayezid Dönemi'nde Fatih döneminden ayrılan farklı bir 
tezhip anlayışı görülür. Bu dönemde saraya bağlı çalışan sanatkârların örgütlendirildiği 932/1525-26 tarihli ehlihiref mevacib yani sanatkârlara ödenen maaş defterindeki kayıtlardan anlaşılır. 


XVI. yüzyıl tezyini sanatlarımız için zirve yüzyılıdır. Özellikle bu yüzyılın ikinci yarısında teknik, işçilik ve tasarım olarak tezhip sanatın - 
da kemale erişilmiştir. Kanuni döneminin en önemli ustası müzehhip Karamemi'dir. Müzehhib Karamemi 700'den fazla farklı motifi 
süslemelerinde kullarımıştır. 


XVII. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Batı tarzı süsleme anlayışı 
XVII. yüzyilda kendini daha fazla hissettirecektir. ХАЛШ. yüzyil Osmanlı İmparatorluğu'nun kapılarını Batı'ya açmasıyla birlikte tezyini sanatlarımızda da değişiklikler olmuştur. Batı'dan alınan Barok, 
Ampir ve Rokoko üslupları bölgesel karakterlerle karışarak “Türk 
Rokokosu” adı verilen yeni bir anlayışın doğmasına yol açmıştır. 
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı tezhibi aşırılığa varan biçim ve renklere boğulmuştur. (Özcan, 1993, s. 264-65.) 


Müzehhipler Kur'an-ı Kerim süslemelerinin serlevha sayfaları dahil 
tezyin edilmiş bütün sayfalarında zemin renginin ön planda olmadığı, bütün renk cümbüşü ve motif zenginliğine rağmen ilahi mesajla yarışmayan hüsnühattı ikinci planda bırakmayan eserler ortaya koymuşlardır. Tezyini sanatlarımızda tabiatın stilize edilmesiyle 
soyut bir dil meydana getirilmiştir. Motif grupları da bu dilin lehçe 
ve şiveleri gibidir. İslam dininin dünya görüşünden hareketle; ha- 











cim ve zaman boyutundan sıyrılmış, yüzeyin sonsuzluk anlayışıyla 
biçimlendirilip renklendirilerek bezendiği bu sanatlar, zaman içinde kitap süslemesinden mimariye, ahşaptan kumaşa, metalden 
mermere farklı materyallerde karşımıza çıkmaktadır. 


Tezhibin üç önemli unsuru vardır. Bunlar; motif, desen ve renktir. 
Bu unsurlardan hareketle bir eserin yapılış tarihi tespit edilebilir. Ziга her dönemin zevki ve sanat anlayışı farklılıklar göstermektedir. 


Tezhip sanatında biçimi oluşturan çizgi, tasarımın da ilk başlangıcıdır. Çizginin tekdüze oluşu ve kompozisyon içinde tekrarı bizi bütünde birliğe götürür. Çizgiye dayalı-geometrik süsleme biçimi hemen hemen bütün milletlerin sanatında önemli bir rol oynamıştır. 
Buradan hareketle çizgiye dayalı soyutlama, sanat sürecinin çıkış 
noktası olarak kabul edilebilir. (Worringer, 1985, s, 58-68) Çizgiyle başlayan 
tasarım sürecinde, biçimlerin ortaya çıkmasıyla kompozisyon oluşmaya başlar. Tasarlanan yahut geleneğin kullandığı klişe biçimin 
gerçekle alâkası olmadığından, biçimin elverdiği imkânın ölçüleri 
ile sanatçının ibda gücü arasındaki diyalog ya da çekişme sırasında 
tasarım doğar. (Mülayim, 2008, s. 143) 


Tezhip sanatı, yüzey üzerinde stilize edilmiş motiflerin simetrik düzenlenmesi şeklinde de ifade edilebilir, Simetrinin sınırsızca ve Özgür kullanımı yüzey süslemesinin en çarpıcı özelliklerinden biridir. 
Birbirini takip eden düzenli hareketler değerli bir şeydir, çünkü organizmamız özü gereğince gördüğü işlerde düzenlilik ister. Düzenli olarak soluruz, her sürekli etkinlik periyodik olarak yapılır. (Worringer, 1985, s. 70) Bu düzen sanatkârın eserlerinde -renk ve şekillerle örtülmüş olarak ama- hep vardır. Biteviye bir düzen içerisinde ve kontrol edilebilir ritim, denge, uyum ve hareket... Hayatın sanata yansima şekli. Bu manada tezhip gibi çok ince bir sanatla meşgul bir 
sanatkâr kendi iç âleminde yaşadığı fırtına ve gel-gitleri kontrol 
edebilmeli, dizginleyebilmelidir. Bu dalgalanmalar sanatkâra çok 
önemli sorumluluklar yüklerken sanat, sanatkârı terbiye eder, ruhunu yüceltir ve meydana çıkan eseri de seyredenler için ifade edilemez temaşa zevki sunar. 


Bütün düzenleme sistemleri içinde simetri, seyredende en fazla güуеп ve huzur duygusu uyandırandır. Güven duygusunun oluşmasında dengenin çok önemli bir yer tuttuğu muhakkaktır. Ancak alisilmiş ve tekrar eden şekiller, baskı yapan bir sertlik duygusu da verebilir. Bu açıdan tekrarın fazla olduğu simetrik kompozisyonlar izleyicide bıkkınlık meydana getirebilir. Bu durumu çözmek için kormpozisyona müdahale edilerek simetri uygun yerlerde bozulur, Tezhiplerin tasarım aşamasında en az ikiden başlamak ve ikinin katları 
şeklinde çoğalarak devam eden ulama biçimlerin yanında rengin 
ve tonlarının da simetrik olarak düzenlendiği görülür. Tasarımda 
tekrar, dikkat ya da vurgu yaratır ve seyir zevkinin oluşması için bazı aralıklara imkân sağlar. Simetri, süslemenin en yalın unsurları 
olan motiflerden başlayarak kapalı biçimler ve kompozisyonun tamamını içeren sayfanın bütün yüzeyinde, hatta karşılıklı iki sayfada 
da kullanılır. Çizgi simetrisi yanında kapalı biçimlerin ve renklerin 
de simetrisi vardır. Simetri bir denge unsuru olarak tezhip sanatının 
olmazsa olmaz kurallarındandır. 




















Ulama denilen ve bütün yüzeyi saran motiflerle sonsuzluğu çağrıştiran, bitmeyecek gibi sınırsız renk ve şekil zenginliği bu sanatın en 
güçlü ifade dilidir. Yüzey üzerinde simetriye dayanan sürekli ve ritmik tekrarlar -ki bu tekrarlar rengin de kullanımıyla biçimleri daha 
kolay algılamamızı sağlarken- biçimin kendi anlamını yok ederek 
bütünün parçası olmasına zemin oluşturur. 


Tekrarlarla sağlanan ritmik düzen, sayfa organizasyonunu fon yüzey haline getirir. Böylece resim sanatında olduğu gibi bir şaşırtmaca yahut bir sürprizle karşılaşılmaz. Sürekli tekrarın izleyiciye sonsuzluk fikri verirken sağladığı denge, tezhip tasarımını soyuta götürür. 


Büyük biçimler ön planda, tekrar eden küçük şekiller ise arka/geri 
plånda algılanır. Tezhip tasarımında büyük-küçük ilişkisinin dengeli kullanılması kompozisyonda ritim sağlar. 


İnsan doğası gereği bir denge arayışı içindedir. Tezhip sanatı bir 
denge sanatıdır. Bu sanatta denge, büyük-küçük, uyum-uyumsuzluk, açık-koyu, sıcak-soğuk renk ilişkisi, boşluk-doluluk etkileriyle 
oluşturulmaya çalışılır. Tezhibi meydana getiren parçaların birbiriyle ilişkisinin iyi organizasyonu, tasarımda denge, uyum, ritim ve en 
önemlisi bütünlük sağlar. 


Rengin kullanıldığı bütün sanatlarda, seçilen ilk renk daha sonra uygulanacak diğer renkler için belirleyicidir. Tezhip sanatında da sanatkâr kullanacağı renkleri seçerken bu prensiple hareket eder. 
Tezhibin uygulandığı kâğıdın rengi dahi bu açıdan oldukça önemlidir. 


Renklerin armoni sistemlerini iyi bilen birinin renkleri kullanmadaki 
başarısı, işini tesadüflere birakan birine göre çok daha farklıdır. 
Renkleri sıcak-soğuk, uygun (armonik) ve zıt renkler olarak gruplan- 





dırılırken bunun yanında: Rengin türü (boyanın yapısını oluşturan 
pigmentlerden kaynaklanan fark), rengin tonu (açık-koyu değerleгі) ve rengin doygunluğunun (rengin saflığı ve parlaklığı) doğru 
kullanımı tasarımın başarısında önemli bir etkendir. 


Tezhip sanatında renkler yüzeye aynı tonda ve sıvama olarak sürülür. Böyle olunca resim sanatında kullanılan ve ışık-gölgeye dayanan hacim kendiliğinden ortadan kalkar. Bu yüzden renkler yalnızca şekil / biçim-fon ilişkisinin kurgulanmasında kullanılır. 


Yüzey tasarımlarının temel prensiplerinden olan ön- arka plan ilişkisi, tezhip sanatında motif-zemin ilişkisi şeklindedir. Bu ilişki daha 
çok renklerin zıt kullanımıyla yahut açık-koyu renk dengesiyle sağlanır. Tezhip sanatında bu durum renk perspektifiyle net bir şekilde 
görülür. Kullanılan zemin renkleri Batı resminde olduğu gibi açıktan 
koyuya giden tonlarda kullanılmaz. Lacivert renk, fon / zemin rengi 
olarak tezhip sanatında en çok kullanılan renktir. Âdeta tezhip denince akla ilk lacivert renk gelir. Bu rengin yüzyıllar boyunca ısrarla 
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kullanılmasının altında yatan sebep, soğuk bir renk olan İacivertin 
en geride algılanan renk olmasıdır. Sayfaya derinlik katan lacivert, 
çok parlak yani doygun bir renk olarak kullanılmadıkça, arka planda 
ve daha geride hissi verir. Ayrıca lacivert zemin üzerine yerleştirilen 
motiflerin sıcak renklerle boyanması ise, zemin rengiyle bir armoni 
oluşturarak dikkati daha da zayıflatır. El yazması eserler yakın mesa- 
{едеп okunan yahut bakılan eserlerdi. Bu açıdan 25-30 cm.lik mesafeden seyredilen tezhipli bir eserde zemin renginin önemi oldukça 
fazlaydı. 


Sayfa yüzeyinde en fazla kullanılan renk, fon rengi olarak algılanır. 
Devirlere göre tonu değişse de tezhip sanatında fon rengi olarak lacivert vazgeçilmez bir renktir. Lacivertin yanında soğuk renk grubuna dâhil olan mavi ve yeşil rengin tonları da zemin rengi olarak kullanılan renklerdendir. Mavi ve tonları bu açıdan yani geri planda algılandıkları için her dönem ve devirde vazgeçilmez bir renk olmuştur, Ayrıca soğuk renkler huzur verir, izleyiciye sükünet telkin ederler. Serlevha olarak adlandırılan ve genellikle Kur'an-ı Kerim'in tezyin edilmiş ilk sayfaları bezemenin ağırlıklı olarak yapıldığı sayfalardir. Müzehhip karşılıklı bu iki sayfada bütün hünerini göstermeye 
gayret eder. 


Lacivertin yanında bazen lacivertten daha fazla kullanılan altının 
Uygur el yazmalarından günümüze kadar süsleme sanatlarında kullanıldığı hepimizce malumdur. Altın, kıymetli bir maden olması 
özelliğiyle kullanıldığı yüzeylere renginin yanı sıra değer de katar. 
Altının üzerine vuran Işığın yansımalarıyla oluşan madeni etki опи 
daha da etkili kılar. Ayrıca sarı renk dalga boyu ile ilk fark edilen 
renktir. Lacivert rengin tamamlayıcısı olarak, turuncu ve kırmızı da 
ölçülü bir şekilde tezhip sanatında en çok kullanılan renklerdendir. 


Tasarımın en önemli ilkelerinden biri de “oran”dır. İki şeyin veya 
parça ile bütünün nitelik yahut nicelik bakımından birbirleriyle olan 
ilişkisine nispet / oran denir. Seyredenin hoşuna giden ideal oran 
ise altın oran olarak bilinir. Altın oran; küçük parçanın, büyük parça- 
ya oranı, büyük parçanın (bütüne) oranına eşit bölünmüşse о 
uzunluk veya alan (altın oran, altın kesit) ile uygun oranla ikiye bölünmüş demektir. (Çağlarca, 1997, 5.81 








Yazılan metne uygun ve oranları doğru tasarım, gözü rahatsız etmez. Kompozisyonda, sayfada yer alan yazının kalem kalınlığı ile 
tezhip desenini oluşturan motifler arasındaki oranla başlayan ve tasarımın bütünündeki oranlar ilişkisi sanatkâr veya sanatkâr grubunun sanat kudretini gösterir. Celi yazıyla yani uzaktan okunmak için 
yazılan bir yazının etrafına işlenen desendeki motiflerin büyüklüğü, 
yazıyla mütenasip olursa tasarım başarılıdır. Motifleri oluşturan çizgilerin oranları da tasarımda olmazsa olmazlardandır. Yüzyıllar boyu geleneğin taşıdığı doğru oran-doğru tasarım bilgisiyle yapılan 
tezhip uygulamaları günümüzde de her insan tarafından kabul görmektedir. 


Tezhip sanatkârının özgürlüğü tasarımın uygulandığı alanla sınırlıdır. Metnin yer aldığı kısımla sayfanın kenarlarına kadar olan saha 
sanatkârın çalışma sahası olarak belirlenmiştir. Tezhip sanatında 
boşluk; metni meydana getiren yazıyla, tezhipli alan arasındaki mesafeyi ifade eder. Bunun yanında motiflerin, kapalı biçimlerin, birbirleriyle olan yakın-uzak ilişkisi de espas dâhilinde gerçekleşir. Sayfa tasarımında tezhipli alanın son bulduğu kısım ile kâğıt yüzeyine 
geçişte kullanılan tığ motifleri bu yoğun geçişi yumuşatarak hoş bir 
uyum yaratır. 


Sanatkârırı hayat tarzından hâlet-i ruhaniyyesine kadar her şey eserin oluşmasında müspet yahut menfi rol oynar. Teknoloji ve teknik 
bir takım çözümler işi kolaylaştırır. Ancak eser zihinde oluşur, gönülde mayalanır, duygu ve inançla şekillenerek sanatkârın el emeği 
göz nuruyla hayat bulur. Zengin bir tarih, kültür ve sanata sahip bu 
topraklarda medeniyetin göstergesi olan tezhipli eserlerimizin ruh 
dünyamızdaki yeri unutulmamalıdır. 


Kaynaklar 
Çağlarca 1997 Sadettin Çağlarca, Altın Oran, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1997, 
Fischer 1968 Emst Fischer, Sanatını Gerekliliği, İstanbul, 1988. 


Jameux 1990 Dominique Jameux, Sanat Estetik, (çev. Gönen Güzey), Marmara Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, İstanbul, 1990. 


Mülayim 2008 Бејсик Mülayim, Araştırmacıya Notlar, İstanbul 2008. 


Отсап 1993 АП Rıza Ozcan, “Ösmanlilarda Kitap Sanatları", Osmanlılar Ansiklopedisi, 
Ağaç Yayıncılık, С. 5, İstanbul 1993. 


Weörringer 1985 Wilhelm Worminger, Soyutlama ve Özdeşleyim, (çev. İsmail Turalı). Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985. 








— 4 1. ; Шү, 4. Л. 3 
Duygusal biv ezgi, nüfdeli biv şiir: 


C di, А 
О ( UA Sanati | 
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Ebru, sırlar âleminden bizlere gizli güzellikler sunan ve son derece 
alaka çeken bir sanattır. Bilinen ilk adı 'Ebre' olan sanat İran'a geldiğinde, Farsça, ab-ru (su yüzü) adını aldı. Ebruya kısaca 'su yüzü resті’ diyebiliriz. 


Ebru sanatı, İslam sanatları arasında önemli bir yer tutmuştur. Türkler, İslamiyet'e çok yüce bir iman ile bağlanmışlardır. Her konuda olduğu gibi, sanatın da hemen tüm dallarında "İlahi" güzellikleri ifade 
etmeye çalışmışlardır. Türklerin, mimaride, müzikte, süslemede hep 
mistik güzelliklerin arayışı içinde olduklarını görmekteyiz. O dönemde (ХІ. уу-ХІХ. уу) birçok tekke, usta-çırak yöntemi ile öğrenci 
yetiştiren “sanat atölyeleri" haline gelmiştir. Mükemmellik derece- 
| sindeki birçok eserin altına, "derviş terbiyesi"nin verdiği alçak gönüllülük ile imza bile atılmamıştır. 


Türkler, Kur'an-ı Kerim ile önem kazanan hattatlığı da bir ana sanat 
dali olarak kabul etmiş ve Arap alfabesine birçok yeni biçimler getirerek mükemmelliğe ulaştırmışlardır. Bu arada, yazıları süslemek 
için ebru kâğıdını zemin ve pervaz, ayrıca ciltlerde yan kâğıdı olarak 
kullanmışlardır. Bu kullanım alanı bize açıkça gösteriyor ki Türkler 
ebruyu öncelikle iç açıcı latif bir sanat eseri olarak görmüşlerdir. 








Ayrıca, Osmanlı'da ebru sanatı; yakın zamanlara kadar resmi belgeler, devlet belgeleri ile çeşitli anlaşmaların yazıldığı, özellikle girift 
desenli kâğıtların zemin olarak tercih edildiği bir kullanım alanı bulmuştur. Buradaki amaç, belgenin üzerinde tahrifatın önlenmeye çalışılmasıdır ki, bu da tıpkı günümüzdeki banknot, senet ve çek defterlerindeki fon desenlerinin silinti girişimlerini belli etmesi mantığına uymaktadır. Ayrıca günümüzde noterlerin yaptığı ticari defter 
sayfalarını numaralayıp mühürleyerek tasdikleme işleminin benzerini, atalarımız defterlerin kenarlarını ebrulayarak estetik bir biçimde yapmışlardır. Böylece sayfa eksiltme teşebbüsünü kesin olarak 
ortadan kaldırmışlardır. Defter sayfaları ne kadar ince olursa olsun, 
eksilen sayfanın izi hemen belli olur, tashihi de mümkün değildir. 
Böylece süslü, renkli ve de kesin bir biçimde çözüme ulaşılmıştır. 
Bugün bu gelenek resmi bir hüviyeti olmamakla beraber kismen 
devam etmektedir. 


Ancak ebru sadece bir resim ya da teknik işi değil, duygusal bir ezgi ve nükteli bir şiirdir de, 


Ebruyu teknik açıdan yoğunlaştırılmış su üzerinde metal oksit boyaların yüzdürülmesi olarak tarif ediyoruz. Ebru malzemelerinin hazırlanmasında kısa kısa birtakım formülleri tespit edebiliyoruz. Fakat çıkan görüntülerin gerçekte ne olduklarını tanımlayamıyoruz. 
Çünkü ortaya çıkan görüntüler âdeta bir gizem yumağı. Ebru yapan 
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kişinin o desenlere müdahale etme şansı çok az, cüzi iradesi kadardır. Fırçayı alır vurur. O fırçadaki boya damlalar halinde suyun üstüne yayılır ama hangi boya nereye gidecek, ne kadar büyüklükte açılacak, yanına üstüne gelen boya onu ne kadar sıkıştıracak? Bunun 
kontrolü mümkün değildir. Dolayısıyla bir gizemlilik vardır. Yani, 
külli iradedir. 


Suyun yüzeyinde oluşan desenler, mikro ve makro kozmos arasındaki sorsuzlukta karşılaştığımız benzer görüntülerdir. Venüs gezegeninden gelen fotoğraflar, bir kan hücresinin elektro mikroskoptaki görüntüsü, bir sabun köpüğünün yüzeyinde oluşan ya da arabalardan damlayan yağların yağmur suyunda oluşturduğu desenler, suyun yüzeyinde oluşturmaya çalıştığımız ebru desenleri ile büyük bir yakınlık gösterir. Tıp doktorlarının kullandığı histoloji atlaslarındaki resimlerin hemen hepsi ebru görünümündedir. Acaba ebrular, beşer idraki ile anlaşılması, görülmesi zor olan soyut olayların 
görünür hale gelmesini sağlayarak bizlere bazı dersler mi vermek 
istiyor? Mikro veya makro kozmostan haberler mi veriyor? Yoksa 
yaratılışla ilgili sırlar mı ifşa ediyor? 


Ebru öyle bir şeydir ki, anlamak, tarif etmek sanki sonsuzluğu anlatmak gibidir. Ebru; varlıklar, görüntüye gelmeden, ilmi ilahide veyahut nasıl isimlendirilecekse, daha hiçbir şeyin olmadığı, biçimlerin, 
şekillerin oluşmadığı bir dönemde, yani Allah var daha başka hiçbir 
şey yok iken, kendinde saklı olan hazineyi dışarı salmak istemesinden önce, kendi beşer idrakimiz ile algılayabildiğimiz, varlığını tahmin edebildiğimiz görüntüler mi? Kullandığımız kelimelerle bunlari ifade etmekten aciziz. İlmi ezeli diye tabir ettiğimiz, Allah'ın düşünceleri, hayalleri, gibi sözler söylüyoruz ama bunlar hep beşerlikle ilgili ifadelerdir. Bizler, istesek de istemesek de bu beşerlik kalıplarından soyutlanamıyoruz. Her şeyi kuşatan O, bizler de kuşatılanız. Kuşatılan, kuşatan пе ile nasıl ifade edebilir ki. Ebru, sanki bu 
ifadesizlik içindekileri, şekil olarak görüntüye gelmeyen mahlükatın 
ana dokuların sonsuzluğunu, önsüzlüğünü çağrıştırıyor gibidir. Bu 
ifadelere sığmaz özelliğinin ve güzelliğinin iç içe uzantılarını verir, 
Dolayısıyla sonunu göremeyiz. Hep sonsuzluk, hep sonsuzluk... Ebru, görüntünün arka plandaki ilahi güzellikleri, bazen çıplak gözle 
görülmeyen görüntüleri, önü ve sonu olmayan güzellikleri, suyun 





üzerinde belirli kesitler halinde yakalayarak bizlere gösterir. Suda 
oluşan şekiller “Her şeyin sudan yaratıldığını bilmezler mi, inanmazlar mı?" ayetini de hatırlatır. İç içe bir gizem ve esrar yumağı, çöz 
çözebilirsen. Belki de biz, bu desenleri çok daha evvelden gördük, 
duyduk, biliyoruz ama hatırlamıyoruz. Belki de Cenab-ı Allah bizlere yaratışı ile ilgili sırlar ifşa ediyor. Acaba “O"nu mu arıyoruz bilemiyorum. Bu karmaşanın sonu nedir, nerededir? Henüz bilmiyorum. 
Ancak, su üstünde olup bitenlerin amacı, galiba sadece renkli kâğıt 
hikâyesi değildir. 

Hz. Mevlana diyor ki: “Maksat kıssadan hisse almaktır. Yoksa sana 
hikâye anlatmak değil. Hâşâ benim anlattıklarım kupkuru hikâyeler 
değildir. Tefekkür eyle, Bu benim ve senin bugünkü halimizdir.” 
Acaba ebru teknesinde tefekkür ile bazı sırların farkına varabilir miyiz? Yüzeyin ötesinde, boyalı kâğıdın arkasında bir şeyler var mı? 
Hazreti Mevlana devam ediyor, "İnsanın, nefis (benlik) engelini aşamadan, ilmin irfan (Akıl ilim ile uğraşır, ilim, hikmetle donanmış ve 
anlaşılmış ise irfan olur.) haline yükselemeyeceğini, yaratılış gayesi- 











ne ve insan olma haysiyetine kavuşamayacağını, hilm (huylarda 
meydana gelen yumuşaklık) sahibi olamayacağını ve kendi cevherini keşfedemeyeceğini" ifade eder, Böylece insanlar güzele kavuşamayacak, yani hüsran içinde olacaklardır. 


Buradan hareketle sizlerle son olarak, Merhum Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre'den bize intikal eden bir duayı paylaşmakta yarar görüyorum. Eski ustalarımız, ebru yapmaya başlarken bu duayı yaparlar- 
Mış... 


“Bismillahirrahmanirrrahiym. İlahi, ya Rabbi! Ezeldeki hükmüne uygun olarak bu teknede zuhur edecek olan nakışların, hilkatinin nakışlarında meknuz olan hikmetini idrakden âciz olan bu fakirin nefsini teshir edip de enaniyyetini azdırmasına izin verme! Nefsimi, Senin gibi bir Hâlık olma vehminden de, bu vehmin tevlit edeceği bir 
şirk-i hafiden de, hubb-i riyasetten de koru, ya Hafız! Fakiri "La faile 
illallah" sırrının edebiyle techiz et! Bu tekne başındaki mesaiyi Senin 
zikrinle taltif ve sana olan kulluğumun bir nişanesi olarak kabul et! 
Destur ya Hakk!” 
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Жагат la birlikte yaşayan güzel, 


Prof, Dr. Ahmet Saim Аптап 
Selcuk Опім. İlahiyat Fak. 


“Cilt, Türk-İslam sanatlarından bir güzel... Ama tek başına bir güzellik değil, Yüceler Yücesi'nin Yüce Peygamberimiz'e indirdiği sonsuz 
ve değişmez güzel Kur'an'la birlikte yaşayan bir güzel... Daha doğrusu “Güzeli Koruyan Güzel..." 


Bundan XV asır önce müşerref olduğumuz İslamiyet, çok kısa bir süre içerisinde kendi kültür ve medeniyetini doğurmuştur. Kültür, dini ile, dili ile, gelenek ve göreneği ile, sanatı ile bir milletin, bir toplumun kimliğidir. Sanat ise bir medeniyetin görsel belgeleridir. 


Türk-İslam Sanatları tarihinde 15 kadar sanat iki bölüm halinde ele 
alınır : 1- Cami, 2- Kur'an-ı Kerim. Cami, mimari, taşçılık, ahşap, çini, 
maden, kalem işi, alçı, malakari, revzen(vitray) gibi sanatları bünyesinde barındırırken; Kur'an-ı Kerim de, kâğıtçılık, hüsnühat, tezhip, 
minyatür, cilt ve ebru sanatları ile iç içe yaşamakta... 


Bu bakımdan birçok dinde olduğu gibi İslam sanatının da kaynağı, 
sanatçıyı besleyen ana pınar, din ve inanç olgusudur. 


Cilt: Bir kitap veya mecmuanın yapraklarını dağılmaktan korumak 
için yapılan koruyucu kapağa denilmektedir. Cilt kelimesi Arapça 
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'Kitap, her dinin en kutsal varlığıdır. Kur'ana Kerim de Muslumanların... Ви Kutsal | 
turmak icin de onlari, eri güzel ciltler donatmışlardır. Bu anlayişla gelişen (slan 

lik sanat geleneği, Batıdaki geleneği aşmıştır. Türk cildi ise Islam ülkeleri içinde 
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olup “deri” anlamına gelmektedir. İlk ciltler tahtadan, daha sonra 
sadece deriden yapılmışlarken yüzyıllar boyu süren gelişmeler sonucunda; mukavva üzerine deri, kâğıt, kumaş vs. kaplanarak, koruyuculuk vasfı yanında sanat eseri özelliği de kazanmışlardır. 


Orta Asya'da ortaya çıkan Türk cilt sanatı, Mezopotamya, İran, Irak, 
Suriye, Anadolu ve Mısır'da VII-XV. yüzyıllarda tarihi seyrini sürdürürken XIV-XV. yüzyıllarda Timurlu, Akkoyunlu, Karakoyunlu vs. 
Türkmen boyları yeni bir cilt üslubuyla, Osmanlı cilt sanatıyla beraber Türk Cildi'ni doruğa çıkarmışlardır. Bu sanat, XVI. yüzyılda başta 
İtalya olmak üzere Avrupa cilt sanatını da etkilemiştir. 


Bugünkü mânâda deriyle kaplı bir kitap cildini ilk defa Uygurlular 
yapmıştır. A. Von le Cog tarafından ortaya çıkarılan bu ciltler, minyatür ve tezhiplerle bezenmiş yazma eserleri örtmekte olup üzerlerindeki tezyinat geometriktir. 


ІХ. yüzyılda Halife Mu'tasım Billâh (833-842)'ın teşvik ve himayesin- 
de Samarra'ya yerleştirilen Uygur Türkleri, burada yaptıkları ciltlerle bu sanatı geliştirdiler. Bu sanat, bunlar 
vasıtasıyla da İslam dünyasına yayılmış 
oldu. İslam cildinin bilinen ilk örnekleri, 
gene bir Türk devleti olan Tolunoğulları 
(868-905) zamanına ait olmalıdır. İslam 
cildindeki bu gelişme, XII. yüzyıla kadar, 
Fatımiler, Gazneliler, Büyük Selçuklularla devam etmiştir. Elimizde bu dönemden 1100'lere ait bir cilt örneği bulunmaktadır. XI. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu'ya hakim olan Selçuklular, Orta Asya cilt sanatı birikimini Anadolu'ya taşımışlar, geliştirmişler, burada 
XII-XIII. yüzyil ve XIV. yüzyılın |. çeyreğin- 
de çok güzel ciltler meydana getirip 
Türk-İslam cilt sanatı içerisinde önemli 
bir yere sahip olmuşlardır. 
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de Müslüman'ın tevazuunu en iyi şekilde gösteren bir örnek olmuş, “Şöhret olaral 
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Anadolu'da Selçuklu cilt üslubu, XIII. yüzyılın Ill. çeyreğinden itibaren Memlukler, XIV. yüzyıldan itibaren de İlhanlılar ve Karamanoашап başta olmak üzere, Anadolu Beylikleri ciltlerinde devam etmiştir. 

Karamanoğlu cilt sanatı, başta Büyük Selçuklular olmak üzere “Anadolu Selçuklu, İlhanlı ve Memluk sanatlarından etkilenmiştir. Tabiatıyla bu etkileşim büyük oranda Anadolu Selçukluları'ndan olmuştur. Hatta bu etkileşim en çok da Anadolu Selçukluları'nın başşehri 
Konya merkezlidir. Burada incelediğimiz eserlere bakıldığı zaman 
bu durum açıkça görülecektir ki eserler ya Konya'da yazılmış ya 
Konyalı bir hattat veya müzehhib tarafından yazılmış ve süslenmiştir. 


Karamanoğulları dönemi ciltlerinden sonra Erken Osmanlı döneminde de Anadolu Selçuklu etkisi devam etmiştir. Hatta bu etkiyi 
Klasik dönemin hemen öncesinde XV. yüzyılın sonlarına kadar görebilmekteyiz. 

XV. yüzyıl, Osmanlı cildinin kendine hassas üslubunun teşekkül dönemidir. Bu dönemde 5-6 ayrı üslup cilt görebiliyoruz. 


XV. yüzyıl Osmanlı ciltlerinin bazıları, hepsi birer Türk devleti olan 
Timurlu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen ciltleriyle benzerlik 
gösterirler. 

XVI. yüzyil, Türk sanat hayatının müstesna bir devridir. Siyasi hayattaki büyük başarılar sanat hayatında da kendini göstermiş, her konuda en değerli eserler bu devirde meydana getirilmiştir. 


XVII. yüzyilda ise Osmanlı İmparatorluğu'nda başlayan gerileme, sanat hayatında da kendisini hissettirmeye başlamış ve tabii ciltçilik 
de bunun dışında kalmamıştır. Bu yüzyılda ciltlerde kompozisyon 














we motiflerin işçiliğinde bariz bir gerileme göze çarpar. 


Bu yüzyıl cildi, her şeye rağmen renk 
anlayışı itibarıyla asâletini muhafaza 
edebilmiş, altın ve çiğ renkleri rastgele 
kullanarak zevksizliğe düşmemiştir. 


Bu yüzyılda, aradaki duraklama döneminden sonra klasik devrin güzel örneklerine dönülmüş ve Ill. Ahmed zamanı (1703-1730)'nda özellikle sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'nın 
teşvik ve desteğiyle çok güzel eserler 
meydana getirilmiştir. 


XVIII. yüzyılda, klasik deri ciltlerin yapılmasına devam edilmiş, bunun yanı sira 
başka tip ve teknikte ciltler de yapılmıştir. 


XIX. yüzyılda şemseli cilt sayısı iyice azalmış, zilbahar (kafes) ciltler yaygınlaşmıştır. Ayrıca basılı eserlerin çoalmasıyla, Batı tarzı deri ciltler yanında, Yıldız Cildi denilen, bir yüzüne altın yaldızla Osmanlı saltanat arması, diğerine ay yıldız basılı 
deri, atlas ve kadife ciltler yapılmıştır. 


XX. yüzyıl, daha çok Alman ve Fransız ciltlerinin tesirinde kalındığı, 
bazen Türk motiflerinin de kullanıldığı ve herhangi bir üslup ve 
ekole bağlılığın görülmediği çöküş dönemidir. Cumhuriyet'ten bu 
yana Bahaddin Tokatlıoğlu (1866-1939), Necmeddin Okyay (1883- 
1976), Sâcid Okyay (1915-1999), Mustafa Düzgünman (1920-1990) 
ve Emin Barın Türk cilt sanatını yaşatmaya çalışmışlardır. Günümüzde Klasik Türk Cildi'ni omuzlayan sanatkârlar İslam Seçen, М. Ali 
Kunduracıoğlu, Habib İşmen ve Gürcan Mavili ile bunların yetiştirdiği birkaç genç mücellittir. 








Türk cildinin, Orta Asya'dan Batı Asya'ya, Anadolu'ya, Kuzey Afri- 
ka'ya kadar uzanan ve Avrupa'ya da etki eden köklü bir geçmişi vardır. Bu cilt sanatı başlangıcından bugüne, Uygurlular, Gazneliler, 
Büyük Selçuklular, Tolunoğulları, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, 
Memlükler, Karamanoğulları, Timurlular, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Osmanlılar ile temsil edilmiştir. 
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Prof. Dr. İslam Seçen 
Mimar Sinan Опи 


Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra, bu dine gönülden bağlanıp 
çok hizmet etmişlerdir. İslam dininin temeli olan Kur'an-ı Kerim'i, bütün kitaplardan üstün tutmuşlardır. “Kur'an-ı Kerim Hicaz'da indi. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı.” sözü ne kadar da yerinde söylenmiştir. Bu söze mazhar olmak hiç de kolay olmamıştır. Bir Kur'an-ı Kerim'in yazılıp okunacak hale gelmesi için pek çok safhadan geçmesi 
gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in yazılması için kâğıtları boyanır ve 
aharlanır, Kâğıdın aharlanması, kâğıdı pürüzsüz hale getirir ve hattata 
kolaylık sağlar. Ahar işleminden sonra kâğıtlar katlanıp forma haline 
getirilerek mumaralandırılır. Genel olarak sülüs-nesih hattıyla yazılan 
Kur'an-ı Kerim'i, hattat istediği hat çeşidiyle yazar bitirir. Hattı tamamlanan Kur'an-i Kerim, tezyinatı için müzehhiplere emanet edilir. Müzehhipler sanatlarının bütün inceliklerini, hünerli elleriyle sergilerler. 
Tezyinatı biten formalar cilt için hazırlanır. Kur'an-ı Kerim'in cildinin 
yapılması için formaların dikilerek kitap haline gelmesi lazımdır. Klasik 
cilt sanatında kitabın dikişi, ibrişimle yapılır. Bu dikiş çok sağlam değildir. Sağlamlaştırmak için kitabın yanlarının dip kısmına, gizli kolon atılir. Gizli kolonun üzerine şiraze kolonu atılır ki buna da şiraze örülür. Şirazesi tamamlanan kitap, dikiş bakımından çok sağlamlaşmıştır. Sıra 
dikişi ve şirazesi tamamlanan kitabın cilt yapımına gelmiştir. Kitabın 
cildi; sağ kapak, sol kapak, sertap ve miklepten oluşmaktadır. Yapılan 
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cilt çeşidine göre, cilt kapağının hazırlanması çeşitli safhalardan geçer. 
Bir şemse cildin yapılmasında şu işlemleri sıralayabiliriz: 


* Cilt kapaklarına lazım olan mukavva, kâğıtların üst üste yapıştırılmasıyla elde edilir. 


* Kitabın kâğıda ölçüsü alınır, Bu ölçü mukavvaya geçirilir. Ölçünün içiпе, klişe kalıpların (Uzerinde desenler olan, çeşitli malzemelerden hazırlarımış alet. Genellikle şemse, köşebent, salbek, miklep şemsesinden olusturmaktadir.) formu, mukavvaya 
çizilerek aktarılır. Kalıpların formu çizilmiş mukavva, çizilen kalıp formuna göre oyulur. İkinci mukavvaya yapıştırılır. Oyulan kısımlar, çukurluk oluşturur. 


*Kapaklara kaplanacak en iyi malzeme sahtiyan keçi derisidir. Bu deri 
bıçkı denilen aletle kâğıt gibi inceltilir. 


*İnceltilmiş deri oyulan kapaklara yapıştırılır. Oyulan kısımlara kalıplar 
yerleştirilerek ıstampa denilen makinada basılır, Kalıpların üzerindeki 
desenler kapaklara çıkmış olur. 


*Оегіуіе kaplanıp kalıpla desen verilmiş kapaklar, ezilmiş altınla süslenir. Mühre taşı ile altını parlatılır. Altınların çıkmaması için üzeri laklarr. 


“Tezyinatı tamamlanmış kapaklar, kitaba takmaya hazırdır. İlk önce sol 
kapak, sonra sağ kapak kitaba takılır. Yukarıda anlatılan işlemlerin 
hepsi, alanında uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Ehlihiref defterlerinden öğrendiğimize göre, saray mücellithanesinde 50 kişi çalışmaktadır, Çalışan her kişi alanında uzman olduğu için paha biçilmez 
eserler ortaya çıkmıştır. Bu eserlerin iyi muhafaza edilenleri günümüze kadar ulaşmıştır. 
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Dütünl esger A Азар Sanatı 


Mustafa Bektaşoğlu 


Sanat tarihi kapsamı içinde yer alan tahta oymacılık sanatı çok geniş bir sahaya yayılmıştır. Bu sanat çerçevesinde değerlendirilen 
minberler, mihraplar, kürsüler, Kur'an mahfazaları, rahleler, kapı ve 
pencere kanatları, tavanlar gibi çok zengin sanat eserleri meydana 
getirilmiştir. 


Üzerinde sanatkârların çeşitli incelikler göstermiş oldukları rahleler 
tahta oymacılığı gibi çok geniş bir sanatın önemli kollarından birini 
teşkil etmektedir. 


Rahleyi kısaca tanımlamak gerekirse; üzerinde kitap okumaya yarayan küçük ve alçak masa diyebiliriz. Rahleler, ya açılıp kapanabilen 
X şeklinde veya üzeri düz küçük masa şeklindedir. Eskiden medreselerde günümüzdeki gibi masa ve sıra kullanılmadığı, hoca ve öğrenciler yerde minder üzerinde bağdaş kurarak oturdukları için, kitapları masa vazifesi gören bu rahleler üzerine koyuyorlardı. 


Kur'an-ı Kerim'e karşı saygı nişanesi olan işlemeli, oymalı rahleler, 
atalarımızın ince sanat zevkini gösterir. Sanatın bütün kollarında olduğu gibi, rahle yapımında da zirveye çıkan Osmanlı sanatkârları, 
malzeme olarak genellikle sedef, fildişi ve kemiklerle süslemişlerdir. 
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Hatta öd ağacından imal edilmiş rahlelerin olması, Kur'an-ı Kerim'e gösterilen saygının bir 
ifadesidir. 


Müslümanlığın yayılmaya başlamasından ve Hz. 
Osman tarafından Kur'an-ı Kerimler eski tabiriyle sadırdan satıra tahvil edildikten, yani o zamana kadarki hafız-ı Kur'anların ezberinden deriler 
üzerinde yazılı hale getirildikten sonra bilhassa 
VIII. yüzyılda Abbasilerin kültür ve refah seviyesinin en parlak bir merhaleye ulaştığı Harun Reşid devrine âit olarak meydana getirilmiş daha 
eski rahlelerin de mevcut olması muhtemel görülmektedir. 


Nitekim Mısır Asar-ı İslamiye müfettişi Hasan 
Abdülvehhab Bey'in de teyit ettikleri üzere, rahleler, Ill. Halife Osman tarafından büyük şehirlere Mushaflar gönderilmesinden sonra icat edilmişlerdir. Bu kelam-ı kadimler büyük kıtada ve ancak bir yere konarak okunabilmekte idiler. Hem bu ihtiyacı karşılamak ve hem de 
Kur'an-ı Kerimleri zeminden yüksekçe bir yerde tutmak lüzumu karşısında ilk rahleler meydana gelmiştir. Kâğıdın icadıyla beraber büyük ve küçük çeşitli boylarda Mushaflar yazılmaya başlayınca rahleler de o nispette çoğalmış ve sultanların ve zengin meraklı kimselerin ilgi ve siparişleri derecesinde gittikçe daha sanatkârane bir tarzda yapılmaya başlanmıştır. 





Hattatlarımız hat sanatını nasıl zirveye ulaştırıp, camilere en güzel 
şekilleri verdilerse, minareleri gökyüzüne nasıl yükselttilerse, birbirinden güzel Kur'an rahlelerini de bizim sanatkârlarımız öyle meydana getirmişlerdir. 


Kur'an'a saygının ifadesi olarak önü zeminden yüksekçe bir yerde 
tutmak, rahatça okumak ve bir yerden bir yere kolayca taşımak 
amacıyla yapılan rahlelerin yapılışında sanatkârlar öyle duygu ve 
düşüncelerle büyülenmişlerdi ki, rahlenin sıradan bir marangozluk 
işi olmadığını göstermişlerdir. Çünkü ortada ilahi bir kitap söz konusu idi. Bundan ötürü, kendilerini tamamıyla sanatlarına vermiş- 











ler, her biri diğerinden daha güzel eserler vermeye çalışmışlardır. 


Rahleler üzerinde çeşitli işçilikler arasında dikkati çeken hususlardan biri de üzerinde bulunan motiflerdir. Bunlara ilk bakışta önem verilmemektedir. Fakat mahiyeti incelenince değerleri meydana 
çıkmaktadır. 


Tek parça tahtadan geçmeli ve açılır kapanir tarzda bir rahle meydana getirilmesi fikri, ilgi çeken bir buluş örneğidir. 
Kullanılan malzeme ahşap olduğundan, 
rahlenin ömrü ile seçilen malzemenin 
cinsi arasında sıkı bir bağ vardır. Üzerine değerli nakışlar ve süslemeler işlenecek olan rahlenin yapımında kullanılacak ağacın da dayanıklı cinsten olması gerekir. Bu bakımdan genel olarak meşe, abanoz, ceviz tahtaları kullanılmış, oymacılık işlerinin uygulanması daha kolay olduğundan çok defa ceviz ağacı tercih edilmiştir. (Çulpan 
Cevdet, Rahleler, İstanbul 1968, MEB Yay, 5. М-М) 





Tahtanın zamanla kamburlaşıp çatlamaması için dik biçme tarzında 
kesilmiş ve çok iyi kurutulmuş, budaksız, çatlaksız olmasına da 
önem verilmiştir. Sade olan rahlelerin yanında, çok süslü örnekleri 
de yapılmıştır. 


Selçuklu döneminde yapılmış tahta oymalı rahlelerin sanat açısından büyük değer taşıdıkları da bilinmektedir. Ceviz ağacından, üstü sedef ve kemik kakmalı olarak yapılan rahleler, teknik ve estetik 
açıdan Türk sanatının şaheserleri sayılır. 


Rahleler yalnız Kur'an koymak için kullanılmakla kalmamış, çeşitli 
amaçlar için de kullanılmıştır. Mesela, ders rahleleri, eski devrin üniversitesi görevini yapmış bulunan cami derslerinde müderrisler 
(öğretim üyeleri) tarafından ders kürsüsü makamında kullanmışlardı. Bugün de dini ders ve vaazlarda aynı maksatla kullanılmaktadır. 


Sarayda şehzadeler okuma çağına gelince, kendilerine bir öğretmen tayin olunur ve tören ile derse başlatılırdı. Buna "Вед" Besme- 





le = Allah'ın adını anarak işe başlama” 
denilirdi. Bu törende davetlilerin ħuzurunda önce şeyhülislam şehzadeye 
alfabeyi okutur, sonra dua eder ve törenden sonra şehzade kendi öğretmenine teslim edilirdi. 


Ѕеһғайепіп derse başlaması münasebetiyle kendisine gerekli olan kitaplar ile cüz kesesi sadrazam (başbakan) tarafindan hediye edilmesi usuldendi. Şehzadelerin bu maksatla kullandıkları özel rahleleri de vardı. 


Bazı ailelerin çocuklarının ilk öğretimlerine de bir tören ile başlanırdı. 
Bu törende en önde içinde dini bir kitap bulunan bir rahle baş üzerinde 
taşınır, bunu okul öğretmenleri, çocuk velileri, okula başlayan çocuk ve 
ilahiler okuyan okul çocukları takip 
ederlerdi. Çocuk okulda öğretmenin 
önünde yere oturur ve rahle üzerindeki kitaptan öğretmenin okuduğu 
harfleri tekrarlardı. Bütün bu tören 
şekilleriyle okumaya başlamada manevi ve kutsal bir tesir husule getirilmesi hedeflenirdi. 





Padişahların, sultanların vefatından sonra bunların ruhlarına ithaf 
edilmek üzere saray yakınları tarafından bazı cami ve türbelere rahle ile birlikte Kur'an-i Kerimler vakfedilirdi. Camilere rahleler ve 
Kuranlar vakfedilmesi geleneği halk arasında da revaç bulmaktadır. 


Rahle, ünlü ressamların tablolarına bir ilham kaynağı da olmuştur. 
Ressam Osman Hamdi Bey'in tanınmış böyle bir tablosu vardır. (çul 
рап, a.g.e, 5. МАЛ 


Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde Sultanahmet Camii'nden bah- 











sederken, caminin mihrap tarafında bulunan tezhipli ve sedef işlenmiş rahleler üzerinde Kur'an-ı Kerimlerin bulunduğunu söyler. 


Tasviri sanatlarda XIII. yüzyıl Bağdat okulundan itibaren ortaya çikan açılır kapanır tip rahlelerin bugüne gelen en eski örnekleri yine 
ХІІІ. yüzyıla aittir ve Anadolu Selçuklu yapısıdır. Bunlardan İstanbul 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza edilen ceviz bir rahlenin üst tezyinat panolarının bordüründe derin oyma sülüs kitabe 
bulunmaktadır. Ortalardaki kareler içinde birbirini tamamlayan dua 
cümleleri yer alır. 


Osmanlı döneminde rahleler oyma ve kafes işi (ajur) teknikleri yanında sedef, fildişi, mors dişi, bağa, kemik, kıymetli maden veya 
farklı renkte ahşap gibi malzemelerle yapılan kakma ve mozaik şeklinde sedef ve bağa kaplamalarla süslenmiştir. (Bozkurt, Nebi, “Rahle”, DİA, 
İstanbul 2007, c XXXIV, 5. 413-415) 


Günümüzde ise okullarda ders gören öğrenciler sandalye ve masalarda öğrenimlerini sürdürürken, camilerde ise gelenek takip edilerek Kur'an-ı Kerim rahleler üzerinde okunmaya devam etmektedir. 











“Andolsun biz, 
Kur'an'ı düşünüp 
öğüt almak için 


kolaylaştırdık. 
Var mı düşünüp 
öğüt alan?” 
(Kamer, 17) 


-Pi ыя gi سے‎ je 
SIE 
e مر م ا‎ жее] کا‎ 








Allah'ım, 
bizi Kur'an ile süsle. 
Güzelliğimizi Kur'an'ın 
güzelliğiyle artır. 
Bizim itibarımızı, 


onurumuzu, haysiyetimizi, 
Kur'an ile pekiştir. 
Şerefimizi 
Kur'an ile artır. 
Bize Kur'an kaftanı ve 
libası giydir. 








